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‘Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God…’ 

Verzoeningsviering advent Jaar A 
 

 
De geboorte en de naam van Sint-Johannes de Doper,  

geschilderd door Bernard Van Orley (tussen 1487 en 1491-1541)1 

 

 
- Openingslied  Wees hier aanwezig (ZJ 25c) 

 
- Kruisteken en genadewens 

 
Voorganger:  Laten we hier samenzijn: in de naam van de Vader, de Zoon en de 

heilige Geest. 
Allen: Amen. 
Voorganger: Genade, barmhartigheid en vrede voor u 
 vanwege God, onze Vader 
 en van zijn Zoon, Jezus Christus. 
 

- Openingswoord 
 
Lector:  Naast Jozef, Maria en de profeet Jesaja 

is ook Johannes de Doper een belangrijke adventsfiguur. 
 
Als wegbereider en voorloper van Jezus 
nodigde Johannes zijn toehoorders uit om tot inkeer te komen. 
Hij spreekt ook ons aan 

 
1 Meer info over dit werk: https://christian.art/nl/daily-gospel-reading/luke-1-57-66-2021/ 

https://christian.art/nl/daily-gospel-reading/luke-1-57-66-2021/
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om in voorbereiding op het Kerstfeest 
vergeving en verzoening te bewerken en te ontvangen. 
 
Laten we ons hart openen  
voor de liefdevolle barmhartigheid van God. 

 

- Openingsgebed:  
  
 Voorganger: Laten we bidden. 
    

(gebedsstilte) 
 
Liefdevolle God, 
we danken U om Johannes de Doper. 
Hij wees ons de weg naar Jezus, uw Zoon 
en verkondigde uw liefde en trouw. 
We bidden U: 
wek in ons het verlangen naar U. 
Maak ons open voor uw Woord 
en doe ons leven uit uw Geest, 
opdat wij waarheid spreken en gerechtigheid doen. 
Door Christus, onze Heer. 
Amen.   
 

- Uit psalm 25: Naar U gaat mijn verlangen, Heer 
 
 We stellen volgende keuzemogelijkheden voor om met psalm 25 te bidden: 
 

✓ Een filmfragment: https://www.youtube.com/watch?v=-9ZpEuUhSVc 
✓ Een lied: ZJ 113, ZJ 114 of ZJ 118. 
✓ Alternerend bidden (twee lectoren of een lector en de gemeenschap)2: 

 
Naar U, HEER, gaat mijn verlangen uit, 
mijn God, op U vertrouw ik, maak mij niet te schande, 
laat mijn vijanden niet triomferen. 
Zij die op U hopen worden niet beschaamd, 
beschaamd worden zij die U achteloos verraden. 
 
Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, 
leer mij uw paden te gaan. 
Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, 
want U bent de God die mij redt, 
op U blijf ik hopen, elke dag weer. 
 
Denk aan uw barmhartigheid, HEER, 

 
2 De Bijbelfragmenten in deze viering zijn genomen uit de NBV21. 

https://www.youtube.com/watch?v=-9ZpEuUhSVc
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aan uw liefde door de eeuwen heen. 
Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, 
maar denk met liefde aan mij, HEER, 
omwille van uw goedheid. 
 
Goed en rechtvaardig is de HEER: 
Hij wijst zondaars de weg, 
wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor, 
Hij leert hun zijn paden te gaan. 
Liefde en trouw zijn de weg van de HEER 
voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. 
 

- Evangelie: Lc. 1, 67-793 
 
 Voorganger: Uit het Lucasevangelie. 
 

Vervuld van de heilige Geest sprak Zacharias deze profetie: 
 
‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, 
Hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost. 
Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt 
uit het huis van David, zijn dienaar, 
zoals Hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige 
profeten: 
bevrijding uit de hand van onze vijanden, 
uit de greep van allen die ons haten. 
Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders 
en herinnert Hij zich zijn heilig verbond: 
de eed die Hij gezworen had aan Abraham, onze vader, 
dat wij, bevrijd van onze vijanden 
en vrij van angst, Hem dienen zouden, 
oprecht en toegewijd, ons leven lang. 
En jij, mijn kind, jij zult genoemd worden: 
profeet van de Allerhoogste, 
want voor de Heer zul je uit gaan  
om de weg voor Hem gereed te maken, 
en om zijn volk bekend te maken met hun redding 
door de vergeving van hun zonden. 
Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God 
zal het stralende licht uit de hemel  
zich over ons ontfermen 
en schijnen over allen die in duisternis verkeren, 
in de schaduw van de dood, 
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’ 

 
3 Elke ochtend zingen we in het morgengebed van de Kerk de lofzang van Zacharias. In dit lied 
bezingt Zacharias (de vader van Johannes de Doper) de liefdevolle barmhartigheid van God. 
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- Acclamatie: Benedictus Dominus Deus (Taizé) 

 
- Duiding 

 
Voor achtergrondinformatie bij de figuur van Johannes de Doper, zie het 
videofragment dat in het kader van de grondtoon werd opgenomen: 
https://www.youtube.com/watch?v=H0pCgiyYNhM 

 
- Lied  Kwam van Godswege (ZJ 112) 

of: Bode die zijn weg bereidde (ZJ 131) 
 

- Gewetensonderzoek en gebed om Gods ontferming 
 
Voorganger: In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij 

verkondigde: ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is 
nabij!’ (Mt 3, 1-2)  
 

Lector: Johannes de Doper trok rond als een profeet. Hij kondigde een 
nieuwe tijd aan en riep op tot bekering. Ook vandaag zijn er mensen 
met een visioen, mensen die een fijn aanvoelen hebben voor wat 
belangrijk en nodig is voor de toekomst van de Kerk en de wereld. 
Beluisteren we hun stem? Of laten we hen roepen in de woestijn?  
 

Korte stilte 
 

 

Lied: 
 

Ostende nobis (Taizé) 
 

Voorganger: Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij 
kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door 
hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te 
getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar 
de wereld kwam. (Joh 1, 6-9) 
 

Lector: Johannes getuigde van Jezus. Hij plaatste zichzelf niet in de 
schijnwerpers, maar stelde zich in dienst van de Komende. Is onze 
inzet oprecht? Getuigen we van het licht? Of willen we vooral zelf in 
het middelpunt van de belangstelling staan? 
 

Korte stilte  
 

Lied: 
 

Ostende nobis (Taizé) 
 

Voorganger: De priesters en Levieten vroegen aan Johannes: ‘wie zegt u zelf dat u 
bent?’ Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht 
de weg van de Heer”, zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ (Joh 1, 22-
23). 

https://www.youtube.com/watch?v=tqHFszgBfzU
https://www.youtube.com/watch?v=H0pCgiyYNhM
https://youtu.be/0NrRTyvWvFg?si=Vwwpb855vPpuCINO
https://youtu.be/0NrRTyvWvFg?si=Vwwpb855vPpuCINO
https://youtu.be/0NrRTyvWvFg?si=Vwwpb855vPpuCINO
https://youtu.be/0NrRTyvWvFg?si=Vwwpb855vPpuCINO
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Lector: Johannes de Doper heeft de weg geëffend voor Jezus. Hij bereidde 

het hart van zijn tijdgenoten voor op de komst van de Messias. 
Bereiden we wegen naar ontmoeting en verzoening? Reiken we de 
hand aan de ander? Of bouwen we muren tussen de ander en 
onszelf?  
 

Korte stilte  
 

Lied: 
 

Ostende nobis (Taizé) 
 

Voorganger: Johannes zag Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam 
van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het over wie ik 
zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want Hij was er vóór 
mij.”’ (Joh 1, 29-30) 
 

Lector: Johannes is een wegwijzer naar Jezus. Eenvoudig en nederig brengt 
hij mensen tot bij het Lam. Maken we het mogelijk dat mensen Jezus 
ontmoeten? Bouwen we mee aan een open en gastvrije 
geloofsgemeenschap? Of sluiten we onze ogen voor wie anders is?  
  

Korte stilte  
 

Lied: 
 

Ostende nobis (Taizé) 
 

 
- Persoonlijke belijdenis 

 
De voorganger nodigt de aanwezigen uit tot persoonlijke belijdenis door bij een priester het 

sacrament van verzoening te ontvangen. 
 

De aanwezigen kunnen op een leisteen (of een krijtbordje) een aantal woorden schrijven die 
hun verlangen naar verzoening uitdrukken (bvb. ‘Vergeef me Heer’, ‘Het spijt me’, ‘Sorry’…). 
Tijdens het verzoeningsgesprek kan de priester deze woorden uitwissen en vervangen door 

de woorden ‘God is genadig’4. 
 

Volgende liederen kunnen ondertussen gezongen of beluisterd worden: 
 

✓ Vredevorst kom tot ons (ZJ 1h) 
✓ Heer, wij roepen om erbarmen (ZJ 102) 
✓ Een stad van vrede zoeken wij (ZJ 107) 
✓ Bevrijd ons, Heer (ZJ 124) 
✓ Doorbreek de ban van ons gemis (ZJ 134) 

 
4 De naam ‘Johannes’ betekent ‘God is genadig’. Zacharias, stom vanwege z’n ongeloof (Lc 1, 
20), schreef de naam van z’n zoon op een schrijftablet en terstond kon hij opnieuw spreken 
(Lc 1, 63-64). 

https://youtu.be/0NrRTyvWvFg?si=Vwwpb855vPpuCINO
https://youtu.be/0NrRTyvWvFg?si=Vwwpb855vPpuCINO
https://youtu.be/0NrRTyvWvFg?si=Vwwpb855vPpuCINO
https://youtu.be/0NrRTyvWvFg?si=Vwwpb855vPpuCINO
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✓ Bekleedt u met de nieuwe mens (ZJ 527) 
✓ Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (ZJ 540) 
✓ Hoor, God, ons roepen (ZJ 816) 

 
✓ Wait for the Lord (Taizé) 
✓ Ubi caritas (Taizé) 
✓ Jésus le Christ (Taizé) 
✓ Confitemini Domino (Taizé) 
✓ La ténèbre (Taizé) 
✓ Bonum est confidere (Taizé) 
✓ Toi, tu nous aimes (Taizé of ZJ 30a) 
✓ Misericordias Domini (Taizé) 
✓ Il Signore ti ristora (Taizé) 
✓ Bleib mit deiner Gnade (Taizé) 
✓ Iedere nacht verlang ik (Taizé) 

 
Voor wie woorden zoekt…5 

 
Jezus vol erbarmen, U laat ons verbonden zijn met U. En wanneer wij voelen dat niemand 
uitgesloten is van uw vergeving en liefde, dan juicht ons hart. 

 

Barmhartige God, onvermoeibaar zoekt U allen die zich van U verwijderen. En door de 
vergeving roept U ons op te zingen: ‘Een dorstig verlangen vervult mijn ziel: mij in alles aan U 
toe te vertrouwen.’ 

 

Jezus, hoop van ons hart, als wij doorkrijgen dat uw liefde vooral uit vergeving bestaat, dan 
komt er iets in ons leven tot rust en iets wordt er anders. Wij vragen U: wat verwacht U van 
mij? En door de heilige Geest antwoordt U: laat niets je verontrusten, durf je leven te geven. 

 

Christus vol erbarmen, door uw evangelie ontdekken wij dat het geen zin heeft om vast te 
stellen wie wij wel of niet zijn. Het wezenlijke is een heel eenvoudig, gelovig vertrouwen. 
Alleen zo kunnen wij begrijpen dat ‘God niet anders dan zijn liefde kan geven.’ 

 

Barmhartige God, wanneer wij beseffen dat niets ons van U kan scheiden, dan opent ons 
vertrouwen in U een weg die omhoog voert naar vreugde en innerlijke stilte. 

 

Heilige Geest, dankzij U kunnen wij de woestijnen van ons hart door trekken. Door uw 
vergeving ‘doet U onze fouten als de ochtendnevel verdampen’. Daarin ligt de christelijke 
vrijheid, daaruit komt onze verwondering voort over de liefde die we ervaren. 

 

Christus Jezus, U bent niet op aarde gekomen om de wereld te oordelen, maar om ervoor te 
zorgen dat ieder mens zich één weet met U en de medemens. En als de liefde zover gaat dat 
ze vergeeft, dan komt het hart, ook al is het nog beproefd, weer tot leven. 

 
5 De gebeden, geschreven door frère Roger (Taizé), zijn genomen uit Vertrouwen groeit in 
stilte (Taizé), Baarn, Adveniat, 2012. 
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God van alle liefde, U hield van ieder van ons en zocht ons, al voordat wij van U hielden. En 
wij zijn vervuld van verwondering te ontdekken dat U naar ieder mens kijkt met een oneindige 
tederheid en diepe ontroering. 

 
- Slotgebed  

 
Voorganger: God, 

we danken U om Johannes de Doper,  
de roepende in de woestijn. 
Hij wees ons het Lam Gods aan, 
dat de zonden van de wereld wegneemt. 
 
We danken U om uw liefdevolle barmhartigheid 
en vragen U: 
leer ons elke dag het pad te effenen 
naar verzoening en vrede. 
Door Christus, onze Heer. 
Amen.   

 
- Slotlied Leef zonder angst (grondtoonlied CCV Brugge)6 

of: Laudemus Deum (Taizé) 
 

- Zending en zegen 
 

Voorganger: ‘Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God 
zal het stralende licht uit de hemel  
zich over ons ontfermen 
en schijnen over allen die in duisternis verkeren, 
in de schaduw van de dood, 
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’  
(Lc 1, 78-79) 
 
Zacharias bezingt in zijn loflied  
de grote barmhartigheid van God. 
We leven niet langer in duisternis. 
Gods verzoening straalt als een licht over ons. 
 
Laten we allemaal een beetje ‘Johannes’ zijn in deze wereld. 
Laten we voor elkaar een geschenk en getuige zijn van Gods genade. 
+ In de naam van de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest. Amen. 

 
6 https://www.kerknet.be/sites/default/files/2022-2023%20themalied%20-
%20Leef%20zonder%20angst%20-%20partituur.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=PVryASaVosA
https://www.kerknet.be/sites/default/files/2022-2023%20themalied%20-%20Leef%20zonder%20angst%20-%20partituur.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/2022-2023%20themalied%20-%20Leef%20zonder%20angst%20-%20partituur.pdf

