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In Kanaän aangekomen, trok 
Abraham het land in, tot bij de heilige 
plaats van Sichem, de Eik van More. 
Toentertijd waren de Kanaänieten 
nog in het land. Daar verscheen 
de HEER aan Abraham en zei: ‘Aan 
uw nakomelingen zal Ik dit land in 
bezit geven.’ Toen richtte hij daar een 
altaar op voor de HEER, die hem 
verschenen was. Vandaar trok hij 
verder naar het gebergte ten oosten 
van Betel, sloeg zijn tent op tussen 
Betel in het westen en Ai in het oosten, 
richtte een altaar op voor de HEER en 
riep de naam van de HEER aan. 

Daarna trok Abraham verder naar de 
Negeb toe.  

De HEER zei tegen Abraham: ‘Trek 
weg uit uw land, uw stam en ouderlijk 
huis, naar het land dat Ik u zal 
aanwijzen. Ik zal een groot volk van u 
maken. Ik zal u zegenen en uw naam 
groot maken, zodat u een zegen zult 
zijn. Ik zal degenen zegenen die u 
zegenen, maar degene die u 
verwenst zal Ik vervloeken. Om u 
zullen alle geslachten op aarde zich 
gezegend noemen.’ 

Toen ging Abraham weg, zoals 
de HEER hem had opgedragen, en Lot 
ging met hem mee. Abraham was 
vijfenzeventig jaar toen hij Haran 
verliet. Met zijn vrouw Sara en met 
Lot, de zoon van zijn broer, met al hun 
bezittingen en met degenen die zij in 
Haran in dienst hadden genomen, 
ging Abram op weg naar Kanaän.  
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Jaar A - Jezus! Samen op weg 

Op weg gaan. Waar naartoe? 
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Zich inleven in het verhaal vanuit de beleving 

• Ben je zelf al eens naar een andere plaats getrokken dan waar je nu 
woont?  

• ………………………….. 

• Hoe was dat:  

• wat was er leuk? …………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

• wat was er minder leuk? …………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

• Zou je het opnieuw willen meemaken? ……………………………………… 
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Zich inleven in het verhaal vanuit de inhoud 

• Wat moet Abraham achterlaten voor God? ………………………………… 

…………………………………………………………………………... 

• Hoe moet hij zich hierbij gevoeld hebben? ………………………………….. 

…………………………………………………………………………... 

• Wat is voor jou je land, je ‘stam’ en je ‘thuis’?  

• Mijn land is …………………………………………………………... 

• Mijn ‘stam’ is ………………………………………………………… 

• Mijn thuis is ………………………………………………………… 

• Hoe zouden jullie zich voelen als je je land, je stam en je huis zouden moeten 
achterlaten? 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

• Wat belooft God aan Abraham?  ………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

• Abraham is toch vertrokken, hoewel hij niet precies wist waarheen. Waarom, 
denk je?  

…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………….. 

Jaar A - Jezus! Samen op weg 

Wat neem je mee? 

• Abraham vertrekt en laat alles achter: vrienden, familie, zijn huis, ...  Zou jij 
dat ook durven doen? 

………………………………………………………………………….. 

• Wat zou hij meegenomen hebben?  

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

• Wat zou jij dan meenemen? Zou de inhoud van onze rugzak er anders 
uitzien dan wanneer we gewoon op reis gaan? 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………….. 
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Op weg gaan. Waar naartoe? 

Om te kleuren 

Mijn ‘doe-kaartje’ 

Hoe kan ik anderen helpen? 
Wie ga ik helpen? 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Wat ga ik doen? 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Als je deze opdracht hebt 
uitgevoerd mag je hier de 
datum schrijven en het rode 
en gele licht doven door 
het zwart te kleuren 
 

…./…./…….. 


