8 februari
H. Josephina Bakhita, maagd gedachtenis*

De heilige Josephina Bakhita werd geboren in de streek Darfur in Sudan, rond het jaar 1868.
Ontvoerd toen ze nog een jong meisje was, werd ze verschillende keren op een slavenmarkt
verkocht en had te lijden onder een wreed slavenbestaan. Uiteindelijk bevrijd, werd ze in
Venetié christen en religieuze bij de Dochters van de Liefde Canossianessen. Zij bracht de
rest van haar leven door in de stad Schio in de streek rond Vicenza (Italié). Daar leidde zij een
leven van hulpvaardigheid tegenover iedereen. Ze stierf er in het jaar 1947.
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Collectagebed

God, Gij hebt de heilige Josephina bevrijd uit de slavernij
en haar verheven tot uw dochter en bruid van Christus.
Geef ons, zo vragen wij U,

dat wij door haar voorbeeld

de gekruisigde Heer Jezus met blijvende liefde navolgen
en volharden in de naastenliefde

door onze toeleg op de barmhartigheid.

Door onze Heer.



