PAROCHIALE GEBEDSDIENST IN DE Paastijd
Eeklo - Kaprijke - Sint-Laureins
Derde week na Pasen A jaar 2020

Welkom aan allen hier aanwezig.

We staan recht

Kruisteken

Openingsvers

We maken een kruisteken
God, kom mij te hulp

Heer, haast U mij te helpen.

We maken een lichte buiging
Eer aan de Vader, en de Zoon
en de heilige Geest.

Zoals het was in het begin

en nu en altijd,

en in de eeuwen der eeuwen.
Amen. Alleluia.

Lied:572 De aarde is vervuld .....
Openingswoord

Wie ergens naar binnen wil

om te zien hoe het daar aan toe gaat,

moet allereerst de toegangsdeur vinden.

Op zoek naar geluk en diepe vreugde in dit leven
moet je weten in welke richting je moet zoeken.

"Ik ben de deur”, zegt Jezus vandaag in het evangelie.

Jezus, de toegangsdeur naar een gelukkig en vreugdevol leven.
Wie het aandurft zijn leven in te richten

zoals Hij het ons heeft voorgeleefd,

zal ook delen in zijn vreugde.

Laten wij door die deur vrij in en uit gaan,

bewust van onze kleinheid,

hunkerend naar zijn bevestigende liefde.

Psalm 135
Antifoon: Ik, de Heer, ben uw redder en verlosser, alleluia.

Looft de naam des Heren,

looft Hem, dienaars van de Heer,
Gij die staat in 's Heren tempel,
in de voorhof van Gods huis. _
Looft de Heer, Hij is genadig,

eert zijn hoogverheven Naam.
Jakob heeft Hij uitverkoren,
Israél tot zijn bezit. _




Ja, ik weet het: machtig is de Heer,

onze Heerser, meer dan alle goden.

In de hemel en op aarde doet Hij wat Hij wil,
op de zee en in de diepste oceanen.

Wolken voert Hij aan vanaf de rand der aarde, °
regen slaat Hij neer met bliksemvuur,

haalt de storm te voorschijn uit zijn schuren. _
Alle eerstelingen van Egypte sloeg Hij,
mensenkinderen zowel als vee;

Hij deed tekenen en wonderen voor hen,

voor de Farao en al zijn knechten.

Vele volkeren heeft Hij verslagen,

sterke koningen heeft Hij gedood:

Sichon van de Amorieten, Og, de vorst van Basan,
alle koningen van Kanaan,

En hun landen schonk Hij aan een ander,

gaf Hij tot bezit aan Israél, zijn volk.

We maken een lichte buiging .

Eer aan de Vader, en de Zoon

en de heilige Geest.

Zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen

Antifoon: Ik, de Heer, ben uw redder en verlosser, alleluia.
Openingsgebed (samen)

God, Herder en Hoeder van ons leven,

Gij roept ons bij onze naam

en wijst de richting die wij dienen te gaan.
Maak ons stil en aandachtig

voor het Woord dat Gij spreekt

en voor uw Stem in ons midden:

Jezus Christus, onze Heer. Amen.

naar Kees Pannekoek

Lezing: Hand.2, 14a.36-41

Psalm 135
Antifoon: Jezus Christus is de enige heerser, de grote koning en de opperste
Heer, alleluia.

Heer, uw Naam blijft altijd leven,

elk geslacht zal U indachtig zijn,

Want de Heer beschermt zijn volk,

Hij ontfermt zich over wie Hem dienen. _
Heidengoden zijn van zilver en van goud,

werk van mensenhanden;

Hebben wel een mond, maar spreken niet,
hebben ogen zonder iets te zien;

Hebben oren, maar zij horen niet,



en er is geen adem in hun mond.

Laat hun makers worden zoals zij,

allen die op hen vertrouwen. _

Loof de Heer dus, huis van Israél;

loof de Heer dus, Adrons geslacht;

Loof de Heer dus, stam van Levi;

looft de Heer, gij allen die God vreest. _
Hoog geprezen zij de Heer uit Sion,

Hij die in Jeruzalem verblijft

We maken een lichte buiging .

Eer aan de Vader, en de Zoon

en de heilige Geest.

Zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen

Antifoon: Jezus Christus is de enige heerser, de grote koning en de
opperste Heer, alleluia

Acclamatie voor het evangelie: 3f Christus ons paaslam is geslacht
Evangelie: Joh 10, 1-10
Acclamatie na het evangelie: Dat uw woorden in ons (ZJ 7c)

Korte Stilte:

Voorbeden:

-Bidden we op deze zondag - die tevens roepingenzondag is -

dat jonge of minder jonge vrouwen en mannen zich zé zouden laten raken
door Gods liefde en herderlijke zorg voor mensen,

dat ze met heel hun leven willen ingaan

op Jezus’ vraag

om herder te worden over zijn mensen.

Laten wij bidden... God van leven en licht Z.J 11D

-Bidden we voor alle priesters, diakens,

religieuzen en voorgangers.

Dat zij door hun woorden en hun manier van leven
voor medemensen de deur openen naar God,

die Bron van leven en geluk is voor elke mens.
Laten wij bidden... God van leven en licht Z.J 11D

-Bidden we voor alle mensen

die medeverantwoordelijkheid dragen

in de Kerkgemeenschap.

Dat Gods Geest hen kracht zou geven

en dat ze zich gedragen mogen weten

door ons gebed en onze steun

bij hun inzet voor de Kerk en hun medemensen.
Laten wij bidden... God van leven en licht Z.J 11D

-Bidden wij voor allen
die in hun gezin, op hun werk of als vrijwilliger
goede herders zijn voor anderen.



Dat het voorbeeld en de uitnodiging van Jezus

hun de kracht zouden geven

om vol te houden

en steeds opnieuw aandacht te hebben

voor wat anderen echt doet leven en gelukkig maakt.
Laten wij bidden... God van leven en licht Z2.J 11D

Bezinning:
Een open deur

Jezus presenteert zichzelf

als een deur die openstaat.

Hij schenkt ruimte aan God en mens.

Hij biedt bevrijding en geborgenheid.

Hij daagt uit tot onvoorwaardelijke liefde.
Zo roept Hij mensen op

om voor elkaar zo goed als God te zijn.

Zijn stem klinkt na tot in onze dagen.

Hij blijft uitnodigen.

Hij wordt hoorbaar en zichtbaar

in mensen die liefde uitstralen.

Mensen die opkomen voor recht en vrijheid
en die woorden van troost spreken:

zij geven gehoor aan die stem.

Zij openen deuren en geven

zicht op leven, op toekomst.

Ieder van ons wordt geroepen

om mens te zijn in de geest van Jezus.

Het is onze taak om deuren en ramen

naar elkaar open te zetten.

Wij mogen herders zijn voor elkaar:

mensen die zorg dragen voor de ander

en die uitdagen tot volgehouden liefde.

Dat is onze roeping op grond van ons doopsel:
de Kerk van Jezus opbouwen

tot een liefdesverbond tussen mensen onderling
en tussen mensen en God.

Wim Holterman ofsf

Stilte:

Geboren als kinderen van dezelfde Vader, moge met Jezus bidden
Onze Vader

Lied: 702 De Heer die leeft.

Gebed:(samen)

God, onze Vader,
Gij zijt bij ons als een goede moeder voor haar kinderen
en als een herder voor zijn schapen.



Van harte bidden wij U

dat uw evangelie vele jonge mensen

op een bijzondere wijze zou raken.

Spreek tot hun hart en laat hen ervaren

hoe de vriendschap tussen U en mensen

en de vriendschap tussen mensen onderling,

de moeite waard zijn voor een totale levensinzet.
Dat vragen wij U door Jezus Christus,

uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lofzang aan Maria:

Antifoon: Hij die gekruisigd was, is van de doden verrezen en heeft ons verlost,
alleluia.

We maken een kruisteken

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,

verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser.
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd:
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,

de Machtige, groot is zijn Naam!

Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent. _

Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen;

Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,

maar rijken gaan heen met ledige handen. _
Hij trekt zich zijn dienaar Israél aan,

zijn milde erbarming indachtig;

Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,

voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.

We maken een lichte buiging

Eer aan de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen

Antifoon: Hij die gekruisigd was, is van de doden verrezen en heeft ons
verlost, alleluia.

Zending en zegen

De Heer roept ons, ieder op de plaats waar wij in het leven staan.
Hij roept ons op om andere mensen echt gelukkig te maken.
Moge Hij ons daarbij zegenen

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dank voor jullie aanwezigheid en biddend meevieren.



