
PAROCHIALE GEBEDSDIENST IN DE Paastijd 
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                                                    Vierde  week na Pasen A jaar 2020 
 

 

Welkom aan allen hier aanwezig. 
 
We staan recht   

Kruisteken 

Openingsvers 
We maken een kruisteken                    

God, kom mij te hulp 
Heer, haast U mij te helpen. 
 

We maken een lichte buiging  
Eer aan de Vader, en de Zoon 

en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin  
en nu en altijd, 

en in de eeuwen der eeuwen.  
Amen. Alleluia. 

 
Lied: 402 Zingt voor de Heer van ….. 
Openingswoord: 

 
Als Jezus zich ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’ noemt, 

dan is dat voor ons een uitnodiging 
om ons zijn levensvisie eigen te maken, 
om ons te voeden aan de Geest van waaruit Hij leefde, 

om samenhorigheid te bewerken en elkaar tot steun te zijn. 
Vooral voor begeesterde en wijze mensen 

ligt hier een taak, 
zoals blijkt uit de geschiedenis van de jonge christenheid. 
Moge dit samenzijn hier 

voor ons een groeimoment betekenen 
in de geest van Jezus 

die de Geest van God is. 
naar Jacques Verhees 
 

Psalm 145 
Antifoon: Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 

heeft gegeven, alleluia. 

U wil ik loven, mijn God en Koning, 
uw Naam verheerlijken voor altijd. 

U wil ik prijzen iedere dag, 
uw Naam verheerlijken voor altijd. _ 

De Heer is groot en alle lof waardig, 
zijn grootheid is niet te doorgronden. 

Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht, 
uw macht wordt alom verkondigd. 



Men spreekt van uw luister en majesteit, 

verspreidt de faam van uw wonderdaden. 
Men roemt uw huiveringwekkende macht 

en spreekt met ontzag van uw grootheid. 
Uw minzame goedheid gedenkt men met vreugde, 
men juicht uw rechtvaardigheid toe. 

De Heer is vol liefde en medelijden, 
lankmoedig en zeer goedgunstig. 

De Heer is bezorgd voor iedere mens, 
barmhartig voor al wat Hij maakte. _ 
Uw werken zullen U prijzen, Heer, 

uw vromen zullen U loven. 
Zij roemen de glorie van uw heerschappij, 

uw macht verkondigen zij. 
Zij maken uw kracht aan de mensen bekend, 
de pracht van uw koninkrijk. 

Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen, 
uw heerschappij geldt voor ieder geslacht 

.  
We maken een lichte buiging . 

Eer aan de Vader, en de Zoon 
en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd, 

en in de eeuwen der eeuwen. Amen 
 

Antifoon: Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren 
Zoon heeft gegeven, alleluia. 

Openingsgebed (samen) 

 
God, 

Gij die voor ons toekomst wilt zijn, 
breek ons hart open 
zodat we Jezus’ Woord beluisteren 

dat ons de weg wijst naar U, onze Thuishaven. 
Bemoedig ons om in verbondenheid te leven 

en de weg te gaan die Hij ons voorging, 
de Weg die leidt naar U, 
en voor ons het spoor is naar geluk tot in lengte van dagen. Amen. 

 
Lezing: Hand.15, 22-31 

 

        Psalm 145 III 

 
Antifoon: Aan de koning der eeuwen, de onzichtbare, enige God, zij eer en   

roem, alleluia. 

De Heer is waarachtig in al zijn woorden 

en heilig in al wat Hij doet. 
De Heer ondersteunt die dreigen te vallen, 
richt al wie gebukt gaat weer op. 

De ogen van allen zien hoopvol naar U, 



Gij geeft hun te rechter tijd spijs. 

Gij opent uw hand voor alles wat leeft, 
voldoet aan al hun verlangens. _ 

De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen, 
en heilig in al wat Hij doet. 
Nabij is de Heer voor elk die Hem aanroept, 

voor elk die oprecht tot Hem bidt. 
De wensen van hen die Hem eren vervult Hij, 

Hij hoort hun geroep en komt hen te hulp. 
De Heer bewaart al wie Hem bemint, 
maar ieder die kwaad doet verstoot Hij. _ 

Mijn mond bezingt de lof van de Heer 
en alles wat leeft prijze eeuwig zijn Naam. 

 
We maken een lichte buiging . 
Eer aan de Vader, en de Zoon 

en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd, 

en in de eeuwen der eeuwen. Amen 
 

Antifoon: Aan de koning der eeuwen, de onzichtbare, enige God, zij eer 
en  roem, alleluia. 

Acclamatie vóór het evangelie:  3E Christus ons paaslam is geslacht 

Evangelie:  Joh 14, 1-12 
Acclamatie ná het evangelie:   Dat uw woorden in ons (ZJ 7c) 

 
Korte Stilte: 
Voorbeden: 

-Bidden wij voor mensen die door verdriet en zorgen zo vertwijfeld zijn geraakt 
dat ze Gods nabijheid niet meer voelen. 

Laten wij bidden… God van leven en licht Z.J 11D 
 
-Bidden wij voor sceptische zoekers die God in vraag stellen. 

Dat Hij hun mensen laat ontmoeten 
die hen kunnen wegleiden uit de doolhof van het leven. 

Laten wij bidden… God van leven en licht Z.J 11D 
 
-Bidden wij voor onszelf en voor allen 

die zich ergeren aan het kleinmenselijke in onze Kerk. 
Dat we ons daarop niet blind staren, 

maar zoeken naar begaanbare wegen die ons wegvoeren  uit de crisis, 
wetende dat liefde ook lijden impliceert. 
Laten wij bidden… God van leven en licht Z.J 11D 

 
-Bidden wij dat wij, 

door gestalte te geven aan de liefde zoals Jezus ons heeft liefgehad, 
levende wegwijzers mogen zijn naar onze liefdevolle God. 
Laten wij bidden… God van leven en licht Z.J 11D 

 
Bezinning: 

Een God van mensen 



 

In het evangelie is geen sprake 
van een hoge en verre God. 

Integendeel: Hij is mensen nabij. 
Om Hem te kunnen zien 
moeten we kijken naar Jezus: 

hoe Hij met mensen omgaat, 
hoe Hij liefde en vergeving is, 

hoe Hij bevrijding aanzegt 
en mensen nieuwe ruimte geeft. 
Vader en Zoon: ze zijn als twee druppels water. 

Wie Mij ziet, ziet de Vader. 
Duidelijker kan het niet. 

 
Ook vandaag is God niet ver. 
Soms lijkt Hij ondergesneeuwd, 

nauwelijks herkenbaar. 
En toch: overal waar liefde is, 

waar mensen elkaar het goede gunnen, 
daar komt Hij aan het licht. 

Waar we ruimte scheppen om te leven 
en zelf vergeving en liefde zijn, 
daar laat God zich zien 

met een diepmenselijk gezicht. 
Zo wil Hij voor ons zijn: 

als een lichtende wolk, 
als een beschermende schaduw. 
Hij is een God van mensen, 

begaan met ons lot. 
Wij zijn zijn mensen 

voor zover andermans lot 
ons een zorg is. 
Wim Holterman ofsf 

 
Stilte: 

 
Bidden wij nu samen het gebed dat Jezus ons heeft geleerd 
Onze Vader 

 
Lied:406 Kondigt het aan de Heer is verrezen 

 
Gebed: 
God, onze Vader, 

leer ons de liefde van Jezus. 
Leer ons een liefde waarbij wij niet natellen 

hoeveel wij zelf krijgen en hoeveel wij geven. 
Dan zullen wij U vinden, elke dag weer, 
in de schoonheid van de schepping, 

in de hartelijkheid van mensen, 
in de eenvoud van de dingen. 

Want daarin schuilt uw liefde zonder grenzen, 
die wij steeds weer mogen ontvangen. 



Wij danken U omdat wij dit mochten ontdekken door Jezus 

die de weg wijst naar U, en de Waarheid en het Leven is. Amen. 
 

Lofzang aan Maria. 
 
Antifoon: Ik ben de goede herder. Ik geef mijn leven voor mijn schapen,     

alleluia. 
 

 
We maken een kruisteken                     
 

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. 

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: 
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 
Wonderbaar is het wat Hij mij deed, 

de Machtige, groot is zijn Naam! 
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen 

voor ieder die Hem erkent. _ 
Hij doet zich gelden met krachtige arm, 

vermetelen drijft Hij uiteen; 
Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, 
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; 

Behoeftigen schenkt Hij overvloed, 
maar rijken gaan heen met ledige handen. _ 

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, 
zijn milde erbarming indachtig; 
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd, 

voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.  
_ 

We maken een lichte buiging 
Eer aan de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 

zoals het was in het begin en nu en altijd, 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen 

 
Zending en zegen: 
“Het Woord van God bleef zich verbreiden 

en het aantal leerlingen in Jeruzalem werd nog veel groter.” 
Laten we dat Woord van God dat leven geeft, 

uitdragen in het besef dat Gods zegen op ons rust: 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 
 

Dank voor jullie aanwezigheid en biddend meevieren. 
 

 
 
 

 
 

 


