
21 mei 
H. Christophorus Magellaen, priester en gezellen, martelaren   gedachtenis* 
 
De heilige Christophorus werd geboren in het dorp San Rafiél Totatiche in Mexico in 1869. 
Hij wordt samen met 24 andere priesters en lekenchristenen gevierd, die afkomstig zijn uit 
verschillende streken van Mexico. Onder de vervolging van de katholieke Kerk ondergingen 
zij in 1927 het martelaarschap. Hierbij beleden zij Christus als koning. 
 
Gemeenschappelijke teksten voor martelaren, nr. 9-13 of 16-17 (paastijd), weekdagmissaal 
1993, blz. 736-741 of 744-746. 
 
Collectagebed  
 
Almachtige eeuwige God,  
Gij hebt de heilige priester Christophorus en zijn gezellen gesterkt  
in hun trouw aan Christus Koning  
tot in het martelaarschap.  
Verleen ons op hun voorspraak,  
dat wij volharden in de belijdenis van het ware geloof  
en altijd vasthouden aan de geboden van uw liefde. 
Door Christus. 
 
Waar deze vrije gedachtenis als (hoog)feest gevierd wordt, neemt men de schriftlezingen: 
 
Eerste lezing: Apok. 7, 9-17 (lectionarium IV, blz. 339) 
Antwoordpsalm: Ps 34 (33) 2-3.4-5.6-7.8-9 (lectionarium IV, blz. 341) 
Alleluia: Mt. 5, 10 (lectionarium IV, blz. 352) 
Evangelie: Joh. 12, 24-26 (lectionarium IV, blz. 356) 
 


