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                                                    Vijfde week na Pasen A jaar 2020 
 

 

Welkom aan allen hier aanwezig. 
 
We staan recht   

Kruisteken 

Openingsvers 
We maken een kruisteken                    

God, kom mij te hulp 
Heer, haast U mij te helpen. 
 

We maken een lichte buiging  
Eer aan de Vader, en de Zoon 

en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin  

en nu en altijd, 
en in de eeuwen der eeuwen.  
Amen. Alleluia. 

 
Lied:422 Kondigt het jubelend aan 

 
Openingswoord 
 

Wij zijn blij dat wij naar hier zijn gekomen, 
maar ook God is blij 

want Hij heeft helpers nodig. 
Mensenhanden die doen wat zijn Geest ingeeft. 
Vandaag zegt Jezus ons in de evangelielezing dat de Geest van God 

in mensen wil leven en werken. 
Misschien denken wij dan dadelijk aan grote figuren 

zoals moeder Teresa of pater Damiaan… 
Maar Jezus bedoelt niet alleen hen, 
Hij roept ook óns allemaal. 

En voelen wij ons daarbij dan toch maar nietig, 
dan zegt Jezus: geen nood, 

Ik stuur jullie de Geest om jullie te helpen. 
 
Psalm 41 

 
Antifoon: Om onzentwil is Christus arm geworden, opdat wij rijk zouden worden 

door zijn armoede, alleluia. 

Gelukkig wie zorg heeft voor zwakken en armen: 
komt hij in nood, dan helpt hem de Heer. 

De Heer beschermt hem en houdt hem in leven, ° 
Hij maakt hem op aarde gelukkig 

en geeft hem niet prijs aan andermans hebzucht. 
De Heer staat hem bij als hij ziek te bed ligt, 
verzorgt hem als kwalen hem slaan. _ 

Ook ik roep de Heer aan: 'Wees mij genadig, 



genees mij, al heb ik misdaan tegen U.' 
Mijn vijanden wensen mij kwaad toe: 
'Wanneer zal hij sterven, vergaat zijn naam?' 

Men komt mij bezoeken met lege woorden, ° 
men neemt de ellende nieuwsgierig op 

en gaat er op straat van vertellen. _ 
Zij fluisteren samen, zij die mij haten, 
en vragen zich af wat voor ziekte ik heb. 

'Een slag van de Boze heeft hem getroffen 
en nu hij daar ligt staat hij niet meer op.' 

Ja zelfs mijn vriend, op wie ik vertrouwde, 
die at van mijn brood, laat mij nu in de steek. 
Maar Gij, Heer, heb medelijden met mij, 

genees mij zodat ik het hun kan vergelden. 
Daaraan zal ik merken dat Gij mij bemint, 

wanneer Gij mijn vijanden niet laat juichen. 
Gij hebt mij toch om mijn onschuld gesteund 
en mij voor uw aanschijn gesteld voor immer. _ 

De Heer zij gezegend, Israëls God, 
van eeuwig tot eeuwig. Zo zij het. 

.  
We maken een lichte buiging . 

Eer aan de Vader, en de Zoon 
en de heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd, 

en in de eeuwen der eeuwen. Amen 
 

Antifoon: Om onzentwil is Christus arm geworden, opdat wij rijk zouden 
worden door zijn armoede, alleluia. 

Openingsgebed (samen) 

 
God onze Vader, Gij hebt ons beloofd een helper te sturen. 

Gij hebt ons uw Geest gezonden, 
die in Jezus vele wondere werken heeft gedaan. 
Geef ons open oren, ogen en mond om uw Geest te horen, 

zijn werken te zien 
en om goed te spreken van en voor elkaar 

naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen. 
 
Lezing:Hand.8,5-8,14-17 

 
Psalm:46 

Antifoon: Een stroom van water verkwikt de stad van God, alleluia. 

De Heer is voor ons een vesting en toevlucht, 
een machtige hulp in de nood. 

Zo zijn wij niet bang, al kantelt de aarde, 
al vallen de bergen in zee; 

Al raast en kookt ook de branding, 
en beukt zij de rotsige kust: _ 
Een stroom van water verkwikt Gods stad, 

het heilig verblijf van de Allerhoogste. 
Die stad staat onwrikbaar, want God is daarbinnen, 



God staat haar terzij als de dag begint. 
Al schreeuwen de volken en woelen de landen, 
al ratelt de donder en siddert de grond: _ 

De Heer van de hemelse legers is met ons, 
een veilige burcht is ons Jakobs God. 

Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan, 
zijn wondere werken op aarde. 
Hij slaat elke oorlog op aarde neer, ° 

Hij breekt de bogen, versplintert de speren, 
de strijdwagens steekt Hij in brand. 

'Weest niet halsstarrig, erkent Mij als God, 
als vorst van de volken en heerser der aarde.' _ 
De Heer van de hemelse legers is met ons, 

een veilige burcht is ons Jakobs God. 
.  

We maken een lichte buiging . 
Eer aan de Vader, en de Zoon 
en de heilige Geest. 

Zoals het was in het begin en nu en altijd, 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen 

 
Antifoon: Een stroom van water verkwikt de stad van God, alleluia. 

Acclamatie vóór het evangelie:  3f Verheugt u allen 
Evangelie:  Joh 14, 15-21 
Acclamatie ná het evangelie:   11f Kome over ons uw Geest 

 
Korte stilte: 

Voorbeden: 
 
– Bidden wij om geestkracht voor allen die leiding geven in Kerk en wereld, 

die met hun beslissingen van vandaag 
mee de toekomst bepalen. 

 
God, zend hun uw Geest, de Helper, 
opdat zij met durf en voortvarendheid 

doen wat noodzakelijk is 
en nieuwe wegen durven gaan. 

 
– Bidden wij om geestkracht voor allen die ijveren voor de vrede overal op 
aarde. 

Voor allen die zich, als enkeling of groep, 
inzetten voor recht en vrijheid voor ieder. 

 
God, zend hun uw Geest, de Helper, 
opdat zij volharden 

en hun toewijding beloond mogen zien. 
 

– Bidden wij om geestkracht voor allen die hun idealen verloren hebben. 
Voor allen die, teleurgesteld, 
hun leven nog slechts laten bepalen door eigenbelang. 

 
God, zend hun uw Geest, de Helper, 

opdat zij openbreken 



en opnieuw leren geloven in de kracht van de solidariteit. 
 
– Bidden wij om geestkracht voor onze gemeenschap hier. 

Voor zieken en vereenzaamden uit ons midden, 
voor de vele organisaties 

die even zovele kansen tot inspirerende ontmoetingen bieden. 
 
God, zend ons uw Geest, de Helper, 

opdat in ons midden 
het geloof met nieuwe kracht moge opborrelen 

en mensen doen herleven. 
 
Bezinning: 

De Geest die in ons leeft 
 

Wat houdt mij gaande en staande ? 
Hoe komt het, 
dat ik niet kopje onder ga in het leven? 

Hoe kom ik moeilijkheden te boven? 
Het zijn vragen van alle mensen, van alle tijden. 

In het leven gaat het ons niet altijd voor de wind. 
Problemen, levensvragen: we kunnen er niet aan voorbij. 

Misschien kunnen we er ons wel tegen wapenen. 
En wel door regelmatig ons de vraag te stellen 
vanuit welke geest we leven. 

Er leeft in ieder van ons een diepe kracht 
die we mogen opdelven om het leven aan te kunnen. 

Maar ze moet wel gevoed worden, getraind. 
We kunnen dat door regelmatig stil te staan. 
Bidden, een goed boek, samen vieren: 

ze kunnen onze geest voeden en sterken. 
Een gesprek over wat ons ten diepste bezighoudt, 

ons samen bezinnen: eigenlijk kunnen we niet zonder. 
 
Diep in ons leeft de beloofde Helper, 

ons geschonken door Jezus. 
Hij is onze Geestkracht, onze creativiteit. 

Het is die Geest die ons 
over de dode punten in het leven heen haalt. 
Hij blaast ons hoop en perspectief in: 

een Geest van vuur en liefde 
die alles overwint. 

Wim Holterman ofsf 
 
Stilte: 

 
Bidden wij het gebed van Jezus 

Onze Vader 
 
Lied:420 Aan wat op aarde leeft 

 
Gebed (samen) 

 
Het is niet gemakkelijk, God, 



om voor U te kiezen met heel ons hart 
en ons leven af te stemmen op de golflengte van het evangelie. 
Onze wereld is geïnteresseerd in andere dingen 

dan solidariteit en rechtvaardigheid. 
En toch geloven wij 

dat Gij de garantie zijt voor ons geluk. 
Geef ons daarom een duwtje in de rug, 
telkens als onze twijfel groter dreigt te worden dan ons geloof. 

Help ons 
U en de ander warmhartig lief te hebben 

en ons leven te laten inkleuren door uw tederheid. Amen. 
Erwin Roosen 
 

Lofzang aan Maria. 
 

Antifoon: Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn 
vrienden, alleluia. 
 

We maken een kruisteken                     
 

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. 

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd: 
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. 
Wonderbaar is het wat Hij mij deed, 

de Machtige, groot is zijn Naam! 
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen 

voor ieder die Hem erkent. _ 
Hij doet zich gelden met krachtige arm, 
vermetelen drijft Hij uiteen; 

Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, 
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; 

Behoeftigen schenkt Hij overvloed, 
maar rijken gaan heen met ledige handen. _ 
Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, 

zijn milde erbarming indachtig; 
Zoals Hij de vaderen heeft beloofd, 

voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.  
_ 
We maken een lichte buiging 

Eer aan de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 

zoals het was in het begin en nu en altijd, 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen 
 

Antifoon: Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft voor 
zijn vrienden, alleluia. 

 
Zending en zegen 
 

Wie liefheeft, kan rekenen op Gods Helper. 
Laten we die door God gezegende zorg voor mensen 

uitdragen zodat die zich kan vermenigvuldigen: 
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. 


