9 juli
H. Augustinus Zhao Rong, priester en gezellen, martelaren gedachtenis*

De heilige Augustinus werd in het jaar 1746 geboren in China. Hij bekeerde zich van de
krijgsdienst aan de keizer tot het geloof en werd priester. Vanwege het belijden en
verkondigen van het Evangelie stierf hij in het jaar 1815 ook zelf als martelaar. Tezamen met
hem wordt een groot aantal medemartelaren van Gods Kerk herdacht, waaronder de heilige
Maria Amandina die in Vlaanderen op 10 juli wordt herdacht. Als bisschoppen, priesters,
kloosterlingen en leken, mannen en vrouwen, jongens en meisjes en nog kleine kinderen
hebben zij op verschillende tijden en plaatsen in China temidden van verdrukkingen, door
woord en daad getuigenis afgelegd van Christus’ rijke gave.

Gemeenschappelijke teksten voor verscheidene martelaren, nr. 9-13, weekdagmissaal 1993,
blz. 736-741.

Collectagebed

God,

door het geloofsgetuigenis van de heilige martelaren
Augustinus en zijn gezellen

hebt Gij uw Kerk op wonderbare wijze gesterkt.
Geef dat uw volk trouw blijft aan zijn zending,
toeneemt in vrijheid

en zo voor de wereld getuigt van de waarheid.

Door onze Heer.

Waar deze vrije gedachtenis als (hoog)feest gevierd wordt, neemt men de schriftlezingen:

Eerste lezing: 1 Joh. 5, 1-5 (lectionarium IV, blz. 351)

Antwoordpsalm: Ps. 126 (125), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 (lectionarium IV, blz. 343)
Alleluia: 2 Kor. 1, 3b-4a (lectionarium 1V, blz. 657)

Evangelie: Joh. 12, 24-26 (lectionarium IV, blz. 356)



