
2 augustus 
H. Petrus Julianus Eymard, priester       gedachtenis* 
 
Petrus Julianus Eymard werd op 4 februari 1811 geboren in Frankrijk, in het stadje La Mure 
d’lsère en hij werd priester gewijd in 1834. Nadat hij enige jaren zijn taak als parochiepriester 
moet grote ijver had vervuld, trad hij in bij de Maristen. Zijn liefde voor het mysterie van de 
eucharistie bracht hem ertoe twee religieuze gemeenschappen te stichten, een voor mannen en 
een voor vrouwen, beide gewijd aan de eredienst van de eucharistie. Hij riep verschillende 
werken in het leven om de liefde voor de eucharistie onder de gelovigen te bevorderen. Hij 
stierf op 1 augustus 1868 in zijn geboorteplaats.  
 
Gemeenschappelijke teksten voor pastores, nr. 26-28, weekdagmissaal 1993, blz. 756-760 of 
voor kloosterlingen, nr. 46-47, blz. 781-783.  
 
Collectagebed  
 
God,  
Gij hebt de heilige Petrus Julianus  
vervuld met een wonderbare liefde  
voor het mysterie van het Lichaam en Bloed  
van uw Zoon.  
Verleen dat ook wij uit dit goddelijk gastmaal  
dezelfde rijke vruchten mogen putten  
die hij daarin gevonden heeft.  
Door onze Heer.  
 
Waar deze vrije gedachtenis als (hoog)feest gevierd wordt, neemt men de schriftlezingen:  
 
Eerste lezing: Hand. 4, 32-35 (lectionarium IV, blz. 454) 
Antwoordpsalm: Ps. 34 (33), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 (lectionarium IV, blz. 453)  
Alleluia:  Joh. 15, 4a.5b (Blijft in Mij, dan blijf Ik in u, zegt de Heer; wie in Mij blijft, 

terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht)  
Evangelie:  Joh. 15, 1-8 (lectionarium IV, blz. 497) 


