
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

HET ONVERWACHTE 
VERWELKOMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

De kleur in december is zilver.     
 Pas op het ogenblik dat er  

te veel zilver in omloop was,  
werden gouden munten geslagen. 

 
Zilver betekent leven in een wereld     
van dingen die ‘gewoon’ geworden zijn,  
en daar toch altijd weer  
nieuwe kansen in zoeken.  
Dat betekent aandacht hebben voor het kleine.  

   
De vrouw die een drachme verloor (Lc 15,8-9),   
ging zorgvuldig op zoek  
en was blij als ze haar terugvond.  
Of hoe er uitdaging kan zitten  
in de dingen rondom ons,  
en hoe we ook daarin het onverwachte  
kunnen verwelkomen dat op ons afkomt.  

    
 

Uit Leeftocht 4 – december 2020 

 
 

 

 
Zilver 

de kleur van geheime wensen.     
de kleur van geluk voor mensen.    
de kleur van sprankeling en schittering.  
de kleur van een blije verrassing. 

           
Zilver  
aandacht voor het kleine. 
blijven zoeken tot je vindt. 

de schittering in de ogen van een kind. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

DOE MOMENT IN DE ADVENT 
 

Vier weken lang gaan we op weg  
van donker naar licht. 
We kijken uit naar Jezus,  
het Licht van de wereld.  
We verlangen naar zijn komst. 
Dit verlangen wordt gesymboliseerd  
in de adventskrans. 
Bij de krans staan vier kaarsen.  
We laten ze licht brengen in ons hart. 
Dit licht geven we door aan mensen  
die het moeilijk hebben. 
 
Jezus stak zijn armen en handen uit  
naar wie aan de kant of aan de rand zat. 
Hij bracht onverwacht vreugde. 
 

 
 

WE STEKEN DE EERSTE KAARS AAN 
 

Jezus was het licht in de ogen van mensen  
die eenzaam, arm of ziek waren. 
Bij hem was iedereen welkom,  
zowel de herders als de wijzen. 

 
Laten we deze advent  
vreugde en hoop brengen 
bij mensen die het moeilijk hebben  
en uitgesloten worden. 
Laten we hen vreugdevol verrassen  
door licht te brengen  
en de eerste kaars aan te steken. 
 
Eerste kaars, ik steek je aan. 
Licht van vreugde en hoop  
dat altijd in ons schijnt. 

 



 

 
 

 
Lieve Jezus,        

 wij maken ons  
stilletjes klaar      
voor een groot moment     

 waarop Jij  
heel dicht bij ons bent.    
Vandaag gaan we  
rond de adventskrans staan   

 en steken de eerste kaars aan.   
 We danken om het licht     
 en vouwen onze handen.    
 Het is mooi als  

de vier kaarsen branden.    
 Amen. 
 
 

 
 

 
 
Goede God, 

 met deze kaars     
 breng ik licht in de wereld.     
 Ik kijk uit naar  

de fijne verhalen van kerst.  

Het zou mooi zijn  
als er in alle huiskamers  

 kaarsen van vreugde en hoop  
gaan branden.  

 Amen. 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
Kreeg jij al eens onverwacht nieuws?   
Wanneer was jij echt verrast?    
Vind je verrassingen fijn?     
Wat was jouw leukste verrassing ooit?  
Heb jij al iemand onverwacht verrast?   
Wie zou je graag eens verrassen?   

    
          

Wat is voor jou blij nieuws?     
Waar kijk jij naar uit?     
Wanneer is wachten leuk?    
Wanneer is wachten vervelend?   
Wanneer duurt wachten lang?   

           

Maria krijgt ook een boodschap     

die ze niet verwacht.  

 
Engel 

Dag Maria,      
ik groet je.     
God heeft je uitgekozen.    
     
Je hoeft niet bang te zijn Maria,    
het komt allemaal goed  
want God is dicht bij jou.    
Jij zult zwanger worden     
en je zal een zoon krijgen.     
Je moet hem Jezus noemen.     
God zal hem koning maken, net zoals David.  
Jouw zoon zal heel belangrijk zijn.   
Hij zal de aarde nieuw maken.    
        
Maria 
Ja, ik wil God dienen.  
Laat met mij gebeuren wat U hebt gezegd. 

 



 

 
Maria is erg blij en ze straalt van geluk.  
Ze draagt het kind van God.     
Ze zingt een mooi lied voor de Heer.  

 Maria verlangt er naar haar kindje  
snel te zien en ze dankt God elke dag weer. 

    
        

Dag Maria ,       

Je bent een dappere vrouw.    
God heeft jou gekozen om je eenvoud,  
je geloof en je trouw.     
Je wordt weldra moeder     
van een bijzonder kind.     
God schenkt je Zijn Zoon, Jezus   
omdat Hij je bijzonder vindt.    
Door jou wordt Gods droom eindelijk waar. 
Je brengt nieuw leven.  
Zo wonderbaar! 

 
 
 
 
 
 
Goede God, 

Als je weet dat er iets 

moois gaat gebeuren    
dan ben je blij gezind.  

Je zingt vanbinnen 
en danst blij in het rond.    
Blij nieuws wil je graag delen    
met je vrienden en je familie. 
Wij willen U danken      
voor zoveel fijne dingen   
die ons hart doen zingen. 
Amen. 

  

 



 

 
Aankondiging van de geboorte van Johannes : Lucas 1, 11-25 
 
Een verhaal over verwondering en verwachten 

 

Zacharias is in de tempel. Hij is priester en gehuwd 
met Elisabeth. Elisabeth is opgegroeid in een 
familie met priesters. De engel Gabriël verrast 
Zaharias met bijzonder nieuws. Zijn vrouw, 
Elisabeth zal een zoon krijgen. Zacharias kan het 
haast niet geloven. Ze hebben zo veel geprobeerd 
en gebeden, maar konden geen kinderen krijgen. 
Ze zijn ook al oud. De engel zegt dat ze een zoon 
zullen krijgen met een bijzondere opdracht. Ze 
moeten hem de naam Johannes geven. Johannes 
betekent “God is goed.” Zacharias wordt er stil 
van. Hij is zo onder de indruk dat hij niet meer kan 
praten. Deze boodschap had hij niet verwacht.  

  

 
 

Gesprek over verwondering  

 

 

• Wat vertelt de engel Gabriël aan Zacharias?  

• Waarom is Zacharias zo blij? 

• Zacharias en Elisabeth houden het nieuws  
wat verborgen.  
Is het moeilijk om iets geheim te houden? 

• Zacharias wordt er stil van. Waar werd jij  
al eens heel erg stil van?  

• Heb jij ook al eens iets onverwacht meegemaakt? 

• Heb je het aan iemand verteld?  

• Hoe kan je aan iemand zien dat hij erg verwonderd 
is? 

 
 

 



 

 
 

Lieve God,       
 Het is fijn om uit te kijken    
 naar verrassingen of leuke dingen.   
 Dan maakt ons hartje gekke sprongen  
 en we beginnen blij te zingen.   
 Ook Elisabeth en Maria     
 worden verrast met blij nieuws.   
 Ze krijgen allebei een kindje    
 en delen in elkaars geluk.   
 Zorg dat ook wij verrassingen delen.  
 Zo wordt het blij nieuws voor velen.   
 Amen.  
 
 
 
 
 

 

 

Goede God, 
er zijn zoveel mooie dingen 
waar we stil van worden 
ons hart krijgt het warm 
van blijheid en verwondering. 
Zorg dat we wondere dingen zien 
en met elkaar delen. 
Zo wordt het leven  
een mooie verrassing     
voor velen.  
Amen.  
 
 
 
 

 



 

 
 Dit gebed is aan Maria gericht.  
 Het is een heel belangrijk  
 gebed geworden.  
 
 

Wees gegroet Maria, 
vol van genade. 
De Heer is met U. 
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen, 
en gezegend is de vrucht  
van Uw lichaam, Jezus. 
Heilige Maria, 
Moeder Gods, 
bid voor ons, arme zondaars, 
nu en in het uur van onze dood.  
Amen. 

 
 

 

 

Goede God, 
Jij laat erg bijzondere dingen gebeuren.  
Kijk maar naar Zacharias en Elisabeth.  
Ondanks haar hoge leeftijd zal Elisabeth  
een zoon, Johannes krijgen.             
Je maakt hen ontzettend blij.  
Zacharias wordt er zelfs sprakeloos van. 
 
God, ik wil ook graag  
mensen blij maken  
en vreugdevol verrassen. 
Help jij mij ook af en toe  
bijzondere dingen te doen? 
Amen. 

 

 

 



 

 

Gesprek over mama – moeder 

• Wat vind jij zo bijzonder aan jouw mama? 

• Wat kan jouw mama heel goed?  

• Waarvoor zou je haar een pluim geven? 

• Zorgt jouw mama soms voor onverwachte 
verrassingen? 

• Stel je mag je mama eens verrassen.  
Wat zou je dan doen?  
Wat zou je haar geven? 
 

Knutselopdracht       
  
Knutsel een verrassingsdoosje voor mama 
en stop er een mooie wens in. 
Met dit doosje kan je je mama onverwacht  
verrassen.  
 

       

 
Heer God, 
Wat kunnen mama’s toch veel.  
Ik bewonder hen voor hun geduld,  
creativiteit en doorzettingsvermogen.  
Mama’s hebben zoveel liefde  
voor hun kinderen en voor hun man. 
Mama’s kunnen zo goed zorgen  
en anderen bijstaan. 
Dank U God, voor alle lieve mama’s.  
Amen. 
        

 
Een kleine verrassing of een vreugdevol gebaar  
kunnen wonderen doen.  
Zorg dat we onze hart openen voor solidariteit 
en zo licht brengen bij wie het nodig heeft. 

   

 



 

 
Tijdens de advent       

 wordt er een oproep gedaan     
 om solidair te zijn,       
 om verder te kijken     
 en te delen.        
 Kleine tekens van vreugde    
 kunnen wonderen doen      
 en hoop brengen.     
 Een glimlach,       
 een onverwacht bezoekje,     
 een voedselpakket  

kunnen zoveel betekenen.     
 In de advent willen we  

actie ondernemen  
en ons inzetten voor een goed doel.  

 We willen anderen verrassen     
 en hen zo nieuwe kansen geven. 
 

 
 
 

Heer God,       
 help ons tijdens deze advent    
 aandacht te hebben  

voor wie hulp nodig heeft.      
 Open onze ogen en oren     
 voor wie in het donker leeft.  

Geef ons flink wat kracht     
 en weerspiegel in ons het licht   
 zodat we een ster van vreugde   
 kunnen zijn voor een ander. 

Dat vragen wij U heel bijzonder.  
Amen. 

 
 
 
 

 



 

 
 

Lieve God,         
het leven lijkt  
soms zo somber en donker. 
Toch zijn er altijd  
kleine en onverwachte lichtpuntjes. 
Iedereen heeft nood aan kleine 
berichtjes van hoop en geluk. 
Ze maken ons helemaal warm vanbinnen 
en geven ons vleugels van blijdschap. 
Help me ook regelmatig  
anderen blij te verrassen  
en lichtpuntjes te geven.  
Ze geven sprankel aan het leven! 
Amen. 
 
 
 

 
 
We bidden voor mensen die vreugde brengen,   
die niet opgeven en met nieuwe ideeën komen.  
 
We bidden voor mensen die vreugde brengen,  
die opkomen voor mensen die aan de kant staan.  
 
We bidden voor mensen die vreugde brengen,  
die echt naar anderen kunnen luisteren.  
 
We bidden voor mensen die vreugde brengen,  
die anderen tonen hoe ze kunnen delen.  
 
We bidden voor mensen die vreugde brengen,  
die door de vingers zien en nieuwe kansen geven. 

 
 

 



 

 
DOE MOMENT IN DE ADVENT 
 
Lieve Jezus,       

 wij maken ons stilletjes klaar    
 voor een groot moment     
 waarop Jij heel dicht bij ons bent.   
 Vandaag gaan we rond  

de adventskrans staan   
en steken de tweede kaars aan.    

 We danken om het licht     
 en vouwen onze handen.     
 Het is mooi als de kaarsen branden. 
 

Goede God,       
 met deze kaars  
 breng ik licht in de wereld. 
 Ik kijk uit naar het warme gevoel van kerst. 
 Ik hoop dat er in alle huiskamers 
 kaarsen van vreugde gaan branden 
 die vriendschap en liefde stralen  
        naar alle mensen. 

 

Gesprek over kaarsen en licht 

 

Welk gevoel geven kaarsen?    
Wanneer doen mensen kaarsen branden? 
Waarom is licht zo belangrijk? 
Wanneer voel jij je ‘licht’ of gelukkig? 
Ken je mensen die een licht waren                                                
of zijn voor anderen?     
Wie is voor jou bijzonder en zou je graag 
eens in het licht willen plaatsen? 
Hoe kan jij een licht zijn voor een ander?  
Kan je vertellen waarom Jezus het Licht 
van de wereld genoemd wordt? 
 
Tweede kaars, ik steek je aan.  
Licht van vreugde en hoop  
dat vrede brengt voor alle mensen. 

 



 

 
 

Goede God, 
  vrede is rustig zijn vanbinnen.   
 Vrede geeft een warm gevoel.    
 Het brengt licht  

en een lach op ons gezicht.   
Laat ons in deze vrede delen 

 en zo anderen uitnodigen     
 om zich open te stellen 
 naar U en naar elkaar.       
 Laat ons nog beter luisteren 

en nog meer begrip opbrengen. 
 Geef ons allemaal 
 een flinke dosis vreugde en moed 
 en alles komt goed. 

Amen. 
 
 

 
 
 

Gesprek over vrede 

 

• Wanneer voel jij vrede in jezelf? 

• Kan je dat gevoel omschrijven? 

• Wat betekent vrede voor jou? 

• Ken je mensen die voor vrede opkomen? 

• Als iedereen evenveel heeft,  
zal er dan vrede zijn? 

• Hoe kan jij een vredebrenger zijn? 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
Goede God,         

 tijdens deze advent proberen we   
 onze dagen te vullen met goed nieuws.  
 Laat ons vredevol met elkaar omgaan.  
 Leer ons geduld te hebben    
 en verdraagzaam te zijn.    
 Help ons handen te reiken    
 in plaats van harde woorden te spreken 
 en elkaar te kwetsen.     
 Leer ons iedere dag weer werk maken  
 van goed zijn voor elkaar.    
 Zo wordt Gods’ vrede waar!    
 Amen. 
 
 
 
 

 

 
Jesaja is de profeet van vrede.  
Hij is een dapper man. 
Hij aanmoedigt mensen aan 
om alles wat krom is,  
weer recht te buigen. 
God zal de mensen hierbij helpen. 
 
Vrede begint klein,  
bij ieder van ons. 
Als er iets scheef zit,  
is het belangrijk  
dat we eerlijk zijn. 
We kunnen het goed maken  
door van goede wil te zijn  
en de andere opnieuw uit te nodigen. 
Dan zal er weer licht komen! 
Dan komt er weer vreugde! 

 



 

 
 
Goede God,       

 elke dag zien we op de televisie 
 beelden van honger en geweld.   
 Dat voelt niet goed. Dat knelt. 
 Zorg dat er mensen zijn die opkomen  
 tegen alles wat onrechtvaardig is.   
 Stuur mensen uit die niet bang zijn  
 om in de wind te gaan staan.    
 Stuur boodschappers van vreugde  

voor wie elke stem telt.    
 Geef dat door de profeten van vandaag 
 Uw droom wordt voorgeleefd en rondverteld.
 Zo krijgt de boog van verbondenheid  

langzaam weer kleur.  
Amen. 
 
 

 
 
Vrede is wonderbaar. 
Vrede laat ons genieten 
van de rust in de natuur, 
van plezier en muziek.  
Vrede laat ons genieten 

       van een warm dekentje,  
van een mooi boek. 
Vrede laat ons genieten 
van sterren aan de hemel, 
van stilte en een knuffel. 
Vrede laat ons genieten  
van verse broodjes, 
van samen aan tafel 
en gezellig bij elkaar.  
Vrede is wonderbaar! 

 

 



 

 
 

 
Jezus,  
Jij bent een voorbeeld  
voor iedereen.  
Je wilt dat wij elkaar helpen 
en steunen als het wat minder gaat. 
We doen echt ons best  
om er voor elkaar te zijn. 
Dat geeft ons een warm gevoel.  
Elkaar helpen voelt fijn! 
 
       
          

 
 
 
 

 
 
Ik wil een vredebrenger zijn 
 
Ik wil een vredebrenger zijn 
en mijn vriendje een ruzie vergeven. 
 
Ik wil een vredebrenger zijn 

 en de helft van mijn koek geven. 
 

Ik wil een vredebrenger zijn 
en troost brengen  
als het even niet meer gaat. 
 
Ik wil een vredebrenger zijn 

 en een hand geven aan  
wie alleen staat. 

 
Ik wil een vredebrenger zijn! 

 



 

 
 
 
Goede God 
Vul tijdens deze advent alle harten 
met een warm gevoel van vrede. 
Zorg dat gemene woorden  
in liefde veranderen 
en dat zware ruzies 
geen kans meer krijgen. 
Zorg dat mensen samen 
naar oplossingen zoeken. 
Zo zal het donker inkleuren 
en schijnt er een warm licht 
achter alle deuren. 
Amen. 

 
          
 

 
 
 
Wanneer doe ik goed? 
Wanneer doe ik fout? 
Wanneer laat een lief woord 
me vanbinnen helemaal koud? 
 
Wanneer word ik stil? 
Wanneer roep ik luid? 
Wanneer jubelt mijn hart 
het van blijdschap uit? 
 
Wanneer ben ik stoer? 
Wanneer ben ik bang? 
Wanneer word ik ongeduldig 
en duurt wachten zo lang? 
 
 

 



 

 
 

 
Jozef kreeg onverwacht een belangrijke taak. Hij werd 
gekozen om Maria en Jezus te beschermen. Dat deed hij 
bijzonder goed. Hij nam zijn taak ter harte en deed alles 
voor het geluk van zijn gezin. We mogen wel zeggen dat 
Jozef een dienaar van God was. Hij deed wat God hem 
vroeg. Jozef bleef trouw aan zijn opdracht en zorgde goed 
voor Maria en Jezus.  
 
Samen met zijn hoogzwangere vrouw Maria maakte Jozef  
een zware tocht naar Bethlehem. Ze vonden nergens  
een slaapplek. Gelukkig was Jozef inventief en creatief.  
Hij hielp zijn zoon mee ter wereld in een arme stal.  
Niet lang daarna ging hij weer op stap met Maria en Jezus. 
Hij vluchtte met hen naar Egypte om hen te beschermen 
tegen koning Herodes. Deze wou alle kleine jongetjes 
vermoorden.  
 
 
 

 
 
 
God kon echt wel op Jozef rekenen en vertrouwen.  
Jozef had het niet gemakkelijk. Maria ook niet.  
Maria en Jozef zetten hun hart open voor Gods stem.  
Ze stelden zich open voor het onverwachte.  
Ze geloofden in zijn Liefde en vertrouwden hun zoon  
aan God toe. Ze waren erg zorgzaam, vredelievend  
en verdraagzaam voor elkaar. Daarom werden ze  
ook de heilige familie genoemd.  
 
Dankzij Maria en Jozef groeide  
Jezus op als een dappere jongeman. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Gesprek over Jozef 

• Wat deed Jozef allemaal voor Maria? 

• Wat deed hij voor Jezus? 

• Vind je Jozef dapper? Waarom? 

• Jozef deed veel voor Jezus. 
Wat doet jouw papa allemaal voor jou? 

• Waarom vind je je papa zo bijzonder? 

• Wat kan hij goed? 

• Waarom zou jij je papa een pluim geven? 

• Zorgt jouw papa soms voor onverwachte 
verrassingen? 

• Stel je mag je papa eens verrassen.  
Wat zou je dan doen? Wat zou je hem geven? 
 

Knutselopdracht      
 Knutsel een verrassingsdoosje voor papa 

en stop er een mooie wens in. 
Met dit doosje kan je je papa onverwacht  
verrassen. 

 
 
Goede God 
We openen samen met Jozef  
ons hart voor het onverwachte. 
Jozef was gehoorzaam,  
zorgzaam en waakzaam. 
Hij deed er alles aan  
om zijn gezin te beschermen 
en hen in veiligheid te brengen. 
Geef dat mensen net als Jozef 
moed houden en blijven zoeken  
naar oplossingen en nieuwe kansen. 
Geef dat er hulpverleners zijn  
die net als Jozef mensen helpen  
om beschutting te vinden.  
Amen. 
 

 

 



 

 
 
 
 Lieve God 
 Jij bent overal, 
 in grote en in kleine dingen. 
 Jij brengt ons dichter bij onszelf 
 en wijst ieder zijn weg. 
 Help ons net als Jozef 
 dapper vol te houden 
 ook als het wat moeilijker gaat. 
 Waar een wil is,  
 is een weg. 
 Amen. 
 
 
 
  
   

 
Ons hart gaat open  
als we voor het goede kiezen. 
Ons hart gaat open  
als we leren verliezen. 

 
Ons hart gaat open  
als we luisteren en helpen. 
Ons hart gaat open  
als we tranen stelpen. 

 
Ons hart gaat open  
als we nieuwe kansen geven. 
Ons hart gaat open  
als we fouten vergeven.  

 
Ons hart gaat open  
als we samen tof spelen. 
Ons hart gaat open  
als we samen vreugde delen. 
 

 

 



 

 

 
 

Toen Jezus groot werd 
leerde Hij van Maria en Jozef 
veel over de droom van God: 
een wereld van vrede. 
Jezus was er vol van 
en gaf er Zijn leven voor. 
Die boodschap  
van vrede en vreugde 
geven we graag door.  

 

 

 
 

 

We dromen van een wereld 
waarin mensen elkaar  
mooie geschenken geven: 
geschenken van vriendschap,  
hoop, vrede en geluk. 
We dromen van een wereld  
met mensen van goede wil: 
daar zal vrede en vreugde zijn,  
daar komt God in ons midden. 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

DOE MOMENT IN DE ADVENT 
 
Lieve Jezus,       

 wij maken ons stilletjes klaar    
 voor een groot moment     
 waarop Jij heel dicht bij ons bent.  
 Vandaag gaan we rond  

de adventskrans staan   
en steken de derde kaars aan.   
We danken om het licht     

 en vouwen onze handen.    
 Het is mooi als de kaarsen branden. 

 
Derde kaars, ik steek je aan. 
Licht van vreugde en hoop  
dat vreugde brengt in elk hart. 
 
 

 
WE STEKEN DE DERDE KAARS AAN 

 
Wij branden een licht van hoop  
voor mensen die zich alleen voelen.   

 Wij branden een licht van hoop  
voor mensen die in armoede leven.   

 Wij branden een licht van hoop  
voor mensen die geen werk vinden.   

 Wij branden een licht van hoop  
voor mensen die op de vlucht zijn. 
Wij branden een licht van hoop  
voor mensen die zwaar ziek zijn.  
Wij branden een licht van hoop  
voor mensen die anderen helpen. 

 
Wij branden een licht van hoop! 

 



 

 
 
Jozef en Maria zijn gastvrije mensen.  
Ze zetten de deur van de stal open.  
Iedereen is welkom en de vreugde  
om de geboorte van Jezus wordt gedeeld.  
De herders horen als eerste het nieuws  
van de geboorte van Jezus.  
Dit is best verrassend, want de herders  
leefden een beetje aan de kant. 
Ze werden uitgesloten en telden niet mee. 
De mensen in de stad zagen hen liever niet komen. 
Dankzij de boodschap van de engel 
worden ze bewogen om naar de stal te gaan. 
Daar vinden ze hoop en vreugde. 
Als de herders Jezus zien,  
zijn ze zo onder de indruk 
dat ze het blijde nieuws  
overal gaan vertellen. 
 
Als dat niet verrassend vreugdevol is! 

 

 

 

Gesprek over gastvrijheid 

 

• Bij wie zou je graag eens op bezoek gaan? 
Waarom? 

• Hoe zie je dat je ergens welkom bent? 

• Is er al eens iemand onverwacht binnenkomen?  

• Vind je het leuk als er onverwacht bezoek komt? 
Wanneer wel? Wanneer niet? 

• Mag iedereen binnenkomen? 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
Goede God,        
sommige mensen hebben geen huis    
en voelen zich nergens thuis.     
Als ze aankloppen wordt er niet opengedaan  
en moeten ze in de kou blijven staan.   
Help ons om anderen warm te maken,   
het goede te doen en niet uit te sluiten.  
Zo houden we het licht in ons hart    
en blijft het donker buiten.                                                                                                                                                

 Amen. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Heer God, 
door elkaar warm welkom te heten  
werken we verder aan Uw droom.  
Zorg dat we hier telkens  
opnieuw aan denken  
en mensen hoop  
en vreugde schenken.  
Help ons de adventsboodschap  
verder uit te dragen, 
vandaag en alle dagen.  
Amen. 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
Met de geboorte van Jezus breekt er iets nieuws aan.  
Jezus zet zijn hart open voor zijn Vader,  
voor de armen, de herders, de zondaars, de zieken,  
voor mensen die nergens geen thuis vinden. 
Hij zoekt naar wie verloren is.  

 
De herders voelden zich ook verloren.  

 

Gesprek over je verloren voelen 

• Heb jij je al eens verloren gevoeld?  

• Was jij als eens in de war? 

• Wat doe jij als je je niet happy voelt?  

• Wat doe jij als iets tegenvalt?  

• Vraag je hulp aan anderen? 

• Welke tips heb je om je weer beter te voelen? 
 
 
 

 
 
Iedereen voelt zich wel eens verloren 
en is de draad soms helemaal kwijt.  
Weet dat dit helemaal oké is.  
Geef jezelf wat ruimte en tijd. 

 
Iedereen voelt zich wel eens verloren 
en weet niet meer wat of hoe. 
Maar je krijgt lichtjes op je pad  
die je vertellen waar naartoe. 

 
Iedereen voelt zich wel eens verloren 
en dat zorgt voor flink wat pijn. 
Heb vertrouwen, het komt in orde 
maar soms moet je geduldig zijn. 

 
 Luister naar je hart  
 en zoek naar wie je bent. 
 diep vanbinnen zit een engel 
 die je door en door kent.  
 

 



 

 

 
 

 
 

Goede God, 
soms lijkt het  
of ik jou verloren ben. 
Soms doe ik dingen waardoor  
ik mezelf niet meer herken.  
 
Maar Jij laat ons  
niet in de steek  
en blijft naar ons zoeken. 
Jij brengt ons terug bij ons hart 
en zet ons op weg  
voor een nieuwe start. 
Amen. 

 
 

 

 
 
 

Heer God,  
soms negeren we een warm gebaar  
en draaien we ons weg van elkaar. 
We zoeken niet meer naar het licht  
en verbergen ons gezicht.  
 
                                                                                                                                                
We willen het opnieuw proberen  
en ons terug naar het goede keren. 
Wil Jij ons hierbij helpen God?  
Dat zou fijn zijn. 
Amen. 
 
 
 

 



 

 
Soms ontdekken we dingen 

 
Soms ontdekken we dingen  
die ons verrassen. 
Soms ontdekken we dingen  
die ons niet passen. 

 
Soms ontdekken we dingen  
die ons verwennen. 
Soms ontdekken we dingen  
die we niet kennen.  

 
Soms ontdekken we dingen  
die ons anders doen kijken. 
Soms ontdekken we dingen  
die veel groter lijken.  

 
Soms ontdekken we dingen  
die ons hart doen zingen. 
Soms ontdekken we dingen  
die ons verder doen springen. 

 
 
 

Soms ontdekken we dingen  
die ons doen dromen. 
Soms ontdekken we dingen  
waar we nooit bij kunnen komen.  

 
Soms ontdekken we dingen  
die ons kansen geven.  
Soms ontdekken we dingen  
die ons dubbel doen leven. 

 
Soms moeten we gewoon doen  
en niet te veel denken. 
Dan kan het leven ons onverwacht  
fijne dingen schenken. 

 

 



 

 
 

Onverwachte gebeurtenissen  
kleuren ons leven. 

 
Doe eens onverwacht iets voor een ander. 
Maak iemand onverwacht blij 
met een verrassing of een lief woord. 
Wie in de vreugde deelt, is jij.  

 
Doe eens iets onverwacht voor een ander. 
Maak iemand onverwacht blij 
met een knuffel of een glimlach. 
Wie in de vreugde deelt, is jij.  

 
Doe eens iets onverwacht voor een ander. 
Maak iemand onverwacht blij  
met een tekening of een kaartje.  
Wie in de vreugde deelt, is jij.  

 
Doe eens iets onverwacht. 
 

 

DOE MOMENT IN DE ADVENT 

 
 

 
Wie bezorg jij deze kerst  
een onvergetelijk moment?  
Wie verras jij op een originele manier?  
Ik weet zeker dat je iemand speciaal kent. 
Je hebt niet veel nodig,  
een zilverstift en wat papier.  
Een verrassing hoeft niet groot te zijn.  
Een kerstkaart met een warme boodschap  
is echt fijn!  

 



 

 
 

 
Onverwachte verrassingen  
kunnen het leven mooier maken.  
Onverwachte verrassingen  
kunnen ons hart echt raken.  

 
Een onverwachte brief  
kan wonderen doen. 
Een onverwacht bezoek  
kan wonderen doen. 

 
Een onverwacht geschenk  
kan wonderen doen.  
Een onverwachte knuffel  
kan wonderen doen. 

 
 
 
 

 

 
 
 
Een onverwachte uitnodiging  
kan wonderen doen.  
Een onverwachte handdruk  
kan wonderen doen. 

 
Een onverwachte kom warme soep  
kan wonderen doen. 
Een onverwachte doos dikke truien  
kan wonderen doen. 

 
Laten we elkaar  
onverwacht verrassen  
en vreugde delen.  
Laten we bidden  
voor een fijne kerst  
voor velen. 
 
 
 

 



 

 
 
Anders dan verwacht 
wordt Maria moeder 
van een bijzonder kind. 
God schenkt haar Zijn Zoon 
omdat hij Maria bijzonder vindt. 

 
Anders dan verwacht 
wordt Jozef vader 
Hij doet wat God hem vraagt 
en zorgt goed voor Maria 
nu ze een kindje draagt. 

 
Anders dan verwacht 
moeten ze op reis 
om zich in te schrijven.  
Maar nergens een plaatsje vrij 
en kunnen ze een nachtje blijven. 

 
Anders dan verwacht 
wordt Jezus geboren  
in een stal in het veld.  
Maria wikkelt hem in doeken 
terwijl Jozef de kribbe herstelt. 

 

 
Anders dan verwacht 
komen de herders op bezoek. 
Ze knielen voor Jezus neer, 
fluiten een mooi lied  
en danken God, de Heer.  

 

Anders dan verwacht 
komen drie wijzen naar de stal. 
Ze nemen een andere weg naar huis, 
want het plan van koning Herodes  
is gemeen en helemaal niet pluis.  
 
Anders dan verwacht 
komt er licht in het donker 
door dit mooie kerstverhaal.  
Anders dan verwacht 
brengt het hoop voor ons allemaal.  
 
Anders dan verwacht 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

Heer God,  
vol verwachting volgen wij de ster 
die ons bij Jezus brengt. 
Vol vreugde luisteren we  
naar het verhaal van zijn geboorte. 
Moge deze boodschap  
van kracht, hoop en vrede  
nooit verdwijnen en voor altijd  
in de harten van de mensen  
blijven schijnen. 
Dat vragen wij U,  
vandaag en alle dagen.  
Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kijk jij ook uit naar licht     
naar hoop en nieuw leven     
na een donkere tijd?      
Kijk jij ook uit       
naar mooie wensen       
en een fijne verrassing       
als warm gebaar?        
Kijk jij ook uit naar kerst     
naar liefde en een knusse sfeer  
van warmte en gezelligheid. 
Kijk jij ook uit  
naar mooie versieringen 
en leuke boodschappen 
voor elkaar? 
Kijk jij ook uit naar Jezus 
naar Zijn droom van vrede 
en hoop op een nieuwe tijd.  
Kijk jij ook uit 

          naar goede voornemens 
en fijne plannen 
voor het nieuwe jaar? 
  
Kijk jij ook uit? 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
STEL JE OPEN  

VOOR HET 
ONVERWACHTE  

 
VERWELKOM 
DE VREUGDE 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


