FILIPPENZEN 4,4-9

4 Wees altijd blij in de Heer! Ik zeg het ndg een keer: wees blij! 5 Laat alle mensen
zien dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dicht bij jullie. 6 Maak je nergens zorgen
over, maar vertel in gebed aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor alles. 7
Dan zal de vrede van God, die wij met geen mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie
hart en jullie gedachten beschermen in Jezus Christus.

8 En, broeders en zusters, richt je gedachten op alles wat waar, eerlijk, heilig,
vriendelijk, mooi en goed is. 9 Doe alles wat jullie van mij geleerd, gezien en
gehoord hebben. Dan zal de God van de vrede bij jullie zijn.
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