
25 november 
H. Catharina van Alexandrië, maagd en martelares    gedachtenis* 
 
Een Alexandrijnse maagd en martelares die scherp van geest en wijsheid velen overtrof. Ze 
was de Heer met hart en ziel toegedaan, en beloofde Hem haar maagdelijkheid. In het 
vermaarde klooster op de berg Sinaï wordt haar lichaam met veel eerbied vereerd. 
 
Gemeenschappelijke teksten voor maagden, nr. 20 (voor een maagd en martelares), 
weekdagmissaal 1993, blz. 749. 
 
Collectagebed 
 
Almachtige eeuwige God,  
Gij hebt de heilige Catharina  
aan uw volk geschonken als maagd en onoverwonnen martelares.  
Geef dat wij, op haar voorspraak,  
in geloof en standvastigheid worden gesterkt  
en ons vol ijver inzetten voor de eenheid van de Kerk. 
Door onze Heer. 
 
Waar deze vrije gedachtenis als (hoog)feest gevierd wordt, neemt men de volgende 
schriftlezingen:  
 
Eerste lezing: Apok. 21, 5-7 (lectionarium IV, blz. 342) 
Antwoordpsalm: Ps. 124 (123), 2-3, 4-5, 7b-8 (lectionarium IV, blz. 340) 
Alleluia: U, Heer, looft de blanke stoet der martelaren. 
Evangelie: Mt. 10, 28-33 (lectionarium IV, blz. 353) 
 

 


