
Elfde zondag door het jaar A 

Ex 19, 2-6a    

Rom 5, 6-11     

Mt 9, 36 – 10, 8     

Genezen 

De woorden ‘voor niets’, gratis, belangeloos, onvoorwaardelijk, onbaatzuchtig zijn typische woorden die 

christenen in de mond nemen. Ze in daden omzetten is wel zeer moeilijk. Dikwijls maken we mee dat 

mensen die veel goed doen, op een bepaald moment zeggen: ’Ik kreeg nog niet eens een vriendelijk 

woord, zelfs geen dank u.’ In dat geven ‘om niets’ zit dan toch nog dikwijls een verborgen verlangen 

naar ‘iets’, hoe weinig ook. Dat is heel menselijk.  

In dit evangelie horen we hoe Jezus zijn apostelen, en ons dus ook, zendt om zieken te genezen. We zijn 

natuurlijk geen dokters. Zij bestrijden de ziekte van buitenaf met medicatie en therapieën. Wij kunnen 

zieken helpen om zich van binnenuit weer op te richten, om midden in het lijden een weg te vinden 

waardoor ze levenskracht krijgen om het leven nog te omhelzen. Zieken kunnen zich anders en beter 

voelen als ze verlost worden van angst, wanhoop of eenzaamheid. Liefdevolle zorg, steun en 

bemoediging kunnen daar veel aan doen.          
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