Maak een afscheidsboek voor alle leerlingen van het 6% leerjaar (zie volgende 3 pagina’s).
Gebruik daarvoor de eerste pagina als titelblad en laat elke leerling het invulblad (2%
pagina) aanvullen. Kopieer de verzamelde bladen en maak er een écht afscheidsboek van
voor elke leerling. Een leuk aandenken aan alle klasgenoten. Als leerkracht kan je nog een
persoonlijke boodschap toevoegen voor elk kind (laatste (39) pagina).



Ons afscheidsboek:

Klaar met de basisschool!

Als iemand weggaat,

dan voelt dat wel raar.
Niet altijd verdrietig

en niet altijd zwaar.

Een afscheid met glimlach
een mooi, Klein gebaar.
Na zes mooie jaren

is die lach nu daar.

Dus nu is het goed,

want jij bent hier Rlaar.

T4 gaat omdat je verder moet

en dat is echt waar.




£ Ik ben jarig op: .

Ik woon: .

Wat ik het liefst doe: ..

Wat ik later worden wil: .

Mifn mooiste herinneringen aan de basisschool: .







