
Barmhartigheid  
in pastorale relaties 

 

van weten naar geweten 

Het is niet altijd eenvoudig om pastoraal op weg 
te gaan met mensen. We dienen rekening te 
houden met hun sociale werkelijkheid. Een oor-
deel is snel geveld. Soms worden grenzen over-
schreden. We voelen ons geroepen en tegelijk 
overvraagd. We worden uitgenodigd, uitgedaagd 
om barmhartig te zijn als de Vader. Het evange-
lie zet ons op weg, biedt ons een spiegel aan. 
Hoe kunnen we elkaar helpen en bemoedigen? 

Vormingsavond 

Parochiecatechese voorjaar 2017 



VORMINGSAVOND CATECHESE 

Voorjaar 2017 

Voor wie? 

Voor catechisten, mensen die gelovig met anderen op 
weg gaan als geloofsgetuige, als gids, als wegwijzer. 
We maken geen onderscheid tussen catechisten doop-
selpastoraal, eerste communie, vormsel, volwassenca-
techese, huwelijksvoorbereiding. Voor priesters, dia-
kens, parochieassistenten, dragers in de parochie, 
medewerkers van nevendiensten. 

Voor deze vorming werken wij samen met IJD Jonge-
renpastoraal en Rik Bloemen, voormalig directeur 
Vertrouwenscentrum voor kindermishandeling in Has-
selt, coördinator ‘Opvangpunt voor seksueel misbruik 
in een pastorale relatie’ in Bisdom Hasselt. 

We bieden de vorming aan op 3 verschillende plaat-
sen. Ieder is vrij te gaan waar en wanneer hij/zij wil. 
 

Wanneer? 

Midden: donderdag 19 januari 2017 
Noord: dinsdag 31 januari  2017 
Zuid: dinsdag 21 februari 2017 

Telkens van 19.30 u. tot 22.00 u. 

Waar? 

Noord: Den Drossaerd, Parkstraat 21, 3900 Overpelt 
Midden: PCS, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt 
Zuid: Sint Jozefkerk Zepperenweg, 3800 Sint Truiden 
 

Prijs: 

10 euro per persoon 
Inschrijven telkens ten laatste een week voor de vor-
mingsavond. 

Info en inschrijving: 

Dienst Parochiecatechese 
Ria Thaens: 011 24 90 13 
Filips Defoort: 011 24 90 15 

parochiecatechese@bisdomhasselt.be 


