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Lieve God, 

Uit de diepst denkbare  

donkere nacht 

breekt Uw licht door 

als dageraad, onstuitbaar.  

 

Ondenkbaar brak U 

de ketenen van angst, 

de kluisters van wanhoop. 

Leven overwon de dood.  

 

Onze tijd zucht onzeker.  

Ik bid U 

om vast vertrouwen 

dat ons mag stuwen,  

om de diepe aanwezigheid  

die ons mag dragen,  

om gulle geborgenheid  

die ons mag troosten,  

om een hoopvolle horizon 

die ons mag wenken.  

 

Lieve God,  

U bent die horizon. 

Wees onze hoop, 

voorbij elke dood.  
 

Bénédicte Lemmelijn 

 

Ach vrouwen, bij wie toch blijft gij waken? 

Voor wie bereidt gij specerijen,  

voor wie die geurige zalven? 

 

Indien gij wist Wie het is, 

en hoe vrij-onder-de-doden deze dode leeft,  

dan zoudt gij wellicht gevraagd hebben 

eerder door Hèm gezalfd te worden.  

Is Hij het niet  

“die God gezalfd heeft met olie der vreugde  

boven zijn gezellen?” (Ps 45,8) (…) 

 

En ja, zo is het gebeurd:  

gegaan om te zalven 

komen zij gezalfd terug, 

gezalfd door het blijde gebeuren 

van deze prille, geurige verrijzenis.  

 

“Hoe lieflijk zijn de voeten van hen 

die het goede nieuws brengen.” (Js 52,7) 

Gezonden door een engel  

worden deze vrouwen evangelisten 

en apostel van de apostelen, 

terwijl zij zich haasten om bij het morgengloren 

Gods barmhartigheid te verkondigen. 

 
Uit de geschriften van Bernardus  

Preek 75 op het Hooglied, 8  
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