
 

 

 

 

 

 

 

De opdracht van de Heer 

2 februari 

 

 

Overeenkomstig de wet van Mozes,  

moet Maria veertig dagen na de geboorte haar zoon  

met een offergave aan de Heer opdragen. 

 

Maar welk offer zullen wij brengen, geliefden,  

en hoe vergoeden wij de Heer al wat Hij voor ons 

heeft gedaan? 

Voor ons heeft Hij de kostbaarste offerande 

opgedragen die Hij bezat; kostbaarder was er niet.  

 

Laten ook wij doen wat in ons vermogen ligt, en 

bieden wij het beste aan dat wij bezitten, onze eigen 

persoon.  

Hij offerde zichzelf;  

wie zijt gij, dat gij aarzelt uzelf op te dragen? 

  

 

Uit de geschriften van de H. Bernardus, 

 

Opdracht van Jezus in de tempel, preek 3 

Grote God, 

 

Met Maria en Jozef wil ik naar de tempel trekken, 

om U mijn dankbaarheid te brengen 

voor het wonder van leven en liefde 

dat ik van U mag ontvangen. 

 

Met Jezus wil ik mijn leven in uw handen leggen. 

Aan U behoor ik toe, 

ik draag uw Naam, 

U laat mij nooit meer los. 

 

Met Simeon wil ik zingen: 

‘Heer, het is genoeg. 

Ik heb uw Licht mogen herkennen— 

anders dan verwacht, 

kwetsbaar, in volle groei, 

maar het volstaat voor mij.’ 

 

Met Hanna wil ik leren wachten: 

lang en geduldig, 

tot uw dageraad openbreekt 

en U mij zendt als getuige van uw Licht. 

 

Open onze ogen, 

opdat wij uw Licht mogen zien. 

Open ons hart, 

opdat uw Licht daarin kan wonen, 

voor altijd. 

Amen. 

 

Karen Germeys 
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