
 

 

 

 

 

 

Een grote en vruchtbare boom, 

was de heilige Benedictus, 

gelijk een boom aan stromend water geplant. 

Niet alleen voor hen die toen leefden 

heeft deze boom vrucht gedragen, 

maar tot vandaag blijft en groeit zijn vrucht. 

Waarlijk bemind is hij 

bij God en bij de mensen. 

Niet slechts tijdens zijn leven  

betekende hij een zegen,  

maar ook nu nog 

schenkt zijn herinnering zegen. 

Om op drie wijzen te getuigen 

van zijn liefde voor de Heer, 

weidt hij tot heden toe de kudde des Heren  

met deze drievoudige vrucht. 

Hij weidt haar door zijn voorbeeld, 

hij weidt haar door zijn leer, 

hij weidt haar door zijn voorspraak. 
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Zouden we iets van God ervaren 

als er geen tedere mensen waren 

die beeld en spiegel zijn 

van zijn genezend licht? 

 

De wonderen die God verricht 

komen nooit recht van boven. 

Hij schenkt ze langs de mensen  

opdat zij Hem geloven.  

 

Marcel Weemaes 
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