’
Dag Maria,

Ik heb niet zoveel met afbeeldingen
waarop jij met wapperend gewaad
te midden van de engelen en wolken
hemelwaarts wordt opgetild.

Maar ik geloof wel

dat de God op wie je heel je leven hebt vertrouwd,

jou heeft thuisgebracht in het volle leven.

Als teken en belofte

dat de dood niet meer het laatste woord zal hebben,

dankzij het leven en het sterven, het liefhebben van je Zoon.
Ja, werkelijk wondere dingen doet de Heer!

Je zingt je geluk uit

omdat Hij de logica van de wereld omkeert.

Omdat Hij groot maakt wie klein en nederig zijn

en geen acht slaat op hen die menen machtig en sterk te zijn.
jij ziet hoe God zijn volk niet vergeet.

Maria, wees voor ons dan een voorspreekster.

Draag zorg voor allen die zich in hun nood tot jou wenden.
Verwijs ons altijd weer naar je Zoon

die jou aan ons tot moeder heeft gegeven

en die er niet voor terugschrok

onze broeder genoemd te worden. Amen.

! ‘15 augustus - Ten hemel opneming van Maria’ Karen Germeys
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