
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie je het niet?  

Iemand die in de Geest wandelt, kan helemaal 

niet in dezelfde toestand blijven en evenmin 

altijd met hetzelfde gemak vooruitgaan.  

De mens is immers geen meester over zijn 

voortgang.  

Maar volgens de kracht die hem gegeven wordt 

door de Geest die hem leidt, vergeet hij  

– nu eens traag, dan weer met tempo –  

wat achter hem ligt en gaat hij voorwaarts. 

Ik denk dat –wanneer je er aandachtig voor 

bent- je innerlijke ervaring overeenkomt met 

wat ik kom uit te leggen. 

 

Uit de geschriften van de H. Bernardus, 

Toespraken op het Hooglied, 21,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij roepen tot u vanuit de diepte, 

vanuit al wat duister is 

in ons en om ons heen. 

God, luister naar ons.  

 

Als wij onszelf niet meer verstaan 

en geen toegang vinden tot elkaar, 

als de boosheid van de wereld 

ons te machtig wordt: 

zend ons uw woord van vrede.  

 

Geef ons geduld met onze tekorten 

en de hoop die tegen alles in  

standhoudt in deze wereld.  

 

Want gij hebt uw Zoon 

laten afdalen in al onze duisternis 

en hij is uw licht geworden voor ons, 

onze hoop voor tijd en eeuwigheid.  

 

Frans Cromphout 
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