
 

 

 

 

 

 

Eenmaal zal de tijd komen 

dat wij worden weggevoerd 

op de wolken, 

de Heer tegemoet 

en zó zullen wij altijd 

bij de Heer zijn, 

als we er tenminste voor gezorgd hebben 

intussen Hem bij ons te hebben 

als onze reisgezel, 

Hem die ons eenmaal 

het Vaderland zal binnenleiden, 

ja, die dan zelf  

ons Vaderland zal zijn 

indien Hij hier 

onze Weg is geweest. 

 

 

Uit de geschriften van de heilige Bernardus 

Preken bij psalm 90, 17.4 

U wil ik noemen, God, 

bij Uw Naam 

Gij onuitsprekelijke 

zo veraf, 

zo onbegrijpelijk nabij. 

 

Gij, levende, 

laat mijn leven de taal spreken 

van Uw scheppende liefde. 

Laat mijn dag vol zijn 

van Uw levensadem. 

Laat mijn nacht geborgen zijn 

in de schaduw van Uw nabijheid. 

 

En wanneer ik moet zwijgen, God, 

wees Gij dan mijn woord, 

gesproken in de stilte van alledag. 

En wanneer ik niet meer leven kan, 

wees Gij dan mijn verlangen, 

eindeloos geduldige liefde! 
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