Nu wil ik weten wat het betekent

dat Hij tot ons kwam,

terwijl wij niet tot Hem gingen?

Wij waren het toch die gebrek leden,

en het is niet de gewoonte van de rijken
om naar de armen te gaan,

zelfs niet wanneer ze hen willen bijstaan.
Het is waar, broeders,

we hadden veel eerder

naar Hem toe moeten gaan,

maar er was een dubbel beletsel:

onze ogen waren verzwakt,

terwijl Hij in een ongenaakbaar licht woont;
daarbij lagen we verlamd op ons rustbed neer
en konden bijgevolg niet opstijgen

tot onze goddelijke hoogte.

Uit de geschriften van de heilige Bernardus,
Eerste preek voor de Advent, 8

Genade van de wintertijjd

Leer ons bescheiden te zijn
en niet alles te wensen,
niet altijd meester te willen zijn,
niet over alles te willen beschikken
nu, meteen.

Leer ons dat alles zijn uur heeft
en dat groer niet verhaast kan worden.
Leer ons geloven
in de genade van ieder seizoen:
bloesemtijd, groeitijd, oogsttijd.
Leer ons vooral te geloven
in de genade van de wintertifd,
waarin niets schijnt te gebeuren
en alles al begint.

Frans Cromhout sj

— e
J DECEMBER 2025, JAARGANG 19, NR 9
L

’—_—'



