
# MEET JEZUS

CATEHESE-OPDRACHT 1 :
M A N T E E N  L A U R E  V A N  D E R  F R A E N E N



Beste Tim,

Voor de eerste opdracht hebben we enkele avonturen beleefd!

We mochten van onze ouders voor het eerst alleen met de fiets van Lieferinge rijden tot aan het rode 
kerkje in Meerbeke. (Normaal mogen we maar rijden tot in Denderwindeke tot aan onze school). 

De opdracht was: zoek toffe uitspraken of spreuken of verhalen die met Jezus te maken hebben! We 
waren natuurlijk vergeten dat het rode kerkje eigenlijk geen kerk meer is, dus spreuken over Jesus
hebben daar helaas niet gevonden … 



Daarna gingen we naar de zee om onze familie daar te 
bezoeken. Omdat we enkel buiten konden afspreken, 
dachten we dat het een goed idee was om tijdens de 
wandeling ook een bezoekje te brengen aan de kerk in 
Heist. Misschien vonden we daar wel mooie spreuken of 
afbeeldingen van Jezus. We troffen een mooie kerststal 
aan, maar we waren zeer verbaasd dat er nergens 
affiches of posters omhoog hingen. Er waren enkel korte 
zinnetjes vooral met ‘danku’ op, bij de verschillende 
glasramen of schilderijen. We dachten dat dit 
waarschijnlijk niet de bedoeling van de opdracht was. 
Papa zei: We moeten waarschijnlijk boodschappen 
zoeken die speciaal voor de vormelingen van Ninove 
omhoog gehangen zijn … dus dan maar terug naar 
Ninove … .



We besloten dit keer om het iets dichter bij huis te zoeken en te starten met de kerk van 
Denderwindeke, die ligt tenslotte op onze route naar school en kunnen we elke dag bezoeken …

Na een grondige speurtocht doorheen de kerk, …

… vonden we bij onze terugkeer naar buiten eindelijk wat we zochten …  !!



… een verhaal en een spreuk met #Meet Jesus !!!



We vonden het verhaal over Lazarus het 
bijzonderst. Het deed ons denken aan ons Corona-
lammetje Maurice.

Maurice is (was) een lammetje dat op 8 mei dit
jaar geboren is, samen met 2 zusjes. Het was dus
een drieling. Helaas herkende de mama Maurice 
niet, waardoor hij niet mocht drinken. Hij bleef
maar roepen tot midden in de nacht, maar ‘s 
nachts in de wei konden we het beestje niet
vangen. De volgende ochtend kon het niet meer op 
zijn pootjes staan en lag het verloren in de wei. 
We konden de boer (onze buurman) niet direct 
vinden en hebben het vlug meegenomen naar huis 
en een warm bad gegeven en toen naar de veearts
gegaan ….

Maurice heeft het overleefd!! Maar wat de boer
daarna zei, deed ons heel hard schrikken. Hij zei: 
Jullie hebben het lammetje gered en nu gaan we 
het grootbrengen. Dit is heel bijzonder, want de 
meeste boeren hebben geen tijd om lammetjes zelf
groot te brengen met een fles, dus als de moeder
het niet groot wil brengen, dan moet het sterven, 
zoals in de natuur. Het kost ook geld om zo’n lam 
zelf groot te brengen en aan zo’n lam kun je dus
geen geld verdienen, je hebt er enkel kosten aan.



We vonden het heel erg om te horen, dat sommige dieren in nood, gewoon moeten sterven, omdat 
mensen er niet rijker van kunnen worden. Dit is een beetje zoals in het verhaal van Lazarus.

Gelukkig voor dit lammetje, waren we door Corona heel de tijd thuis en met de hulp van onze buurman 
de boer, hebben we zelf voor het lammetje kunnen zorgen.

Vriendelijke groeten,

Mante en Laure Van Der Fraenen


