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Hoop op de komende heerlijkheid (Rom 8,18-24)

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de 
heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. Ook de schepping 
verlangt vurig naar de openbaarmaking van de kinderen van God. Want zij is 
onderworpen aan een zinloos bestaan, niet omdat zij het zelf wil, maar door de wil 
van Hem die haar daaraan onderworpen heeft.

Maar zij is niet zonder hoop, want ook de schepping zal verlost worden uit de 
slavernij van de vergankelijkheid, en delen in de glorierijke vrijheid van Gods 
kinderen. Wij weten immers dat de hele schepping kreunt en onder barensweeën 
lijdt, nog altijd. En niet alleen zij, ook wij zelf, die de eerstelingen van de Geest toch 
al hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten 
op onze aanneming tot kinderen, op de verlossing van ons lichaam.

In deze hoop zijn wij gered.



Hoop op de komende heerlijkheid (Rom 8,18-24)

De schepping verlangt naar de verlossing uit de slavernij van de vergankelijkheid.

De vrijheid van Gods kinderen moet die verlossing brengen, de verlossing van het 
lichaam. 

Wij zelf hebben de eerstelingen van de Geest reeds ontvangen.



In het begin schiep God de hemel en de aarde (Gen.1,27-28)

En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep hij hem; 
mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. 

God zegende hen, en God sprak tot hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk 
de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van 
de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’



Toen boetseerde de Heer God de mens (Gen.2, 4-9, 15)

Toen de Heer God aarde en hemel maakte, groeide er geen enkel veldgewas, want 
de Heer God had nog geen regen op de aarde laten vallen en er was nog geen mens 
om de grond te bebouwen, om het water uit de aarde omhoog te halen en de 
aardbodem te bevloeien.

Toen boetseerde de Heer God de mens uit stof dat Hij van de aarde nam, en Hij 
blies hem de levensadem in de neus, zo werd de mens een levend wezen.

Daarna legde de Heer God een tuin aan in Eden, ergens in het oosten, en daarin 
plaatste Hij de mens die Hij geboetseerd had. De Heer God liet uit de grond allerlei 
bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten.

Toen bracht de Heer God de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te 
beheren.



Ben ik dan de hoeder van mijn broeder? (Gen. 4, 2-5, 8-9, 15)

Abel werd schaapherder en Kaïn landbouwer. Na verloop van tijd bracht Kaïn een 
offer aan de Heer van de vruchten van de grond. Ook Abel bracht een offer, de 
eerstgeborenen van zijn beste schapen. De Heer zag genadig neer op Abel en zijn 
offer, maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Een wilde woede greep Kaïn 
aan, en zijn gezicht werd grimmig.

Daarop zei Kaïn tegen zijn broer Abel: ‘Laten wij gaan wandelen.’ Buiten viel Kaïn 
zijn broer aan en vermoordde hem. De Heer zei tegen Kaïn: ‘Waar is uw broer 
Abel?’ Hij antwoordde: ‘Ik weet het niet. Ben ik dan de hoeder van mijn broeder?’

…

En de Heer gaf Kaïn een merkteken, om te voorkomen dat ieder die hem ontmoette 
hem zou doden.



Als U de Zoon van God bent … (Mattheus 4)

Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn gebracht om door de duivel op de 
proef gesteld te worden. 

Als U de zoon van God bent

… zeg dan dat deze stenen brood worden.

… spring dan naar beneden.

Dit alles zal ik U geven als U in aanbidding voor mij neervalt.

Toen zei Jezus hem: “Ga weg, Satan!”



De natuurrijken

Mens

Dier

Plant

Mineralen



De natuurrijken in de mens (én in zijn ontwikkeling)

Mens : individueel “ik”, zelfbewustzijn

Dier : zintuigen, relaties, gevoelens, bewustzijn

Plant : levensprocessen

Mineralen : stoffelijke wereld, lichaam

Wij zijn verwant aan alle andere natuurrijken !



Omgang met de natuurrijken in het beheer van de schepping

Vernederen Behoeden Verheffen

↑
Mens

↓ ↑

Dier

↓ ↑

Plant

↓ ↑

Bodem

↓







Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Apokalyps 21)

Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, de eerste hemel en de eerste 
aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. 

Zie, Ik maak alles nieuw. Ik ben de alfa en de omega, de oorsprong en het einde. 



In de stoffelijke wereld heeft de mens zijn vrijheid veroverd.

Er is nog een lange weg te gaan, vooraleer de mens geheel vrij zal zijn, en geheel 
verantwoordelijk zal kunnen zijn.

De voortschrijdende ontwikkeling van ons “ik” maakt ons in deze tijd wel al tot 
zelfbewuste individuen met een vrije wil.

Het hangt nu van de wil van de mens af of wij het licht op aarde bewaren, en de 
aarde “verheffend” omvormen.

Het hangt van de wil van elke individuele mens af of de Kaïn- en Abelstromingen 
elkaar vinden en samenwerken

om vanuit een gedeelde “verbeelding” van de toekomst
de aarde te vernieuwen en voor te bereiden voor een volgende stap

naar het voltooien van de schepping.


