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Vertelkapel

deze plek is voor jou
hier mag jij je verhaal kwijt

deze plek is voor jou
lk heb jou ook iets te vertellen

deze plek is voor jou
en verbindt je met zovelen
die Ik troostte en bemoedigde
over de eeuwen heen
ook vandaag

Het verhaal van

Amira die ja' zei

Scan de OR-code
om te luisteren naar dit eigentijdse
verhaal met een knipoog naar Maria




Korte inhoud

Amira is een jonge vrouw die op zoek is naar
haar roeping. Ze wil zich graag inzetten voor
oudere mensen en hoopt dat een stage in het
woonzorgcentrum haar zal helpen om de
keuze definitief te maken. Al snel ondervindt
ze echter dat niet alle bejaarden even lief of
toegankelijk zijn. Het agressieve karakter en de
racistische opmerkingen van een bewoonster
brengen haar aan het twijfelen. Uiteindelijk
maakt ze voor zichzelf uit dat ze ondanks deze
twijfels toch wel ooit ‘ja’ zal durven zeggen op
deze job. Een lieve dame met de naam Maria
sterkt haar in dat vertrouwen.

Thema's waarmee je vanuit het verhaal aan
de slag kan

+ je eigen roeping op het spoor komen

+ omgaan met racisme

» zorgen voor anderen

» de plaats van zorgbehoevenden in de
samenleving

- omgaan met afhankelijkheid
« de kracht van doorzettingsvermogen
« de kracht van gebed

« de kracht van overgave en vertrouwen

De link met Maria

De evangelist Lucas vertelt over de
geboorteaankondiging van Jezus aan Maria
(Lc 1,26-38). Wanneer de engel haar bericht
dat ze de moeder van de Messias zal worden,
verklaart Maria zich onmiddellijk bereid.
“Ilk ben de dienares van de Heer; laat met mij
gebeuren wat u gezegd hebt” (Lc 138).
Ze geeft haar onvoorwaardelijke ja-woord.

In dit luisterverhaal staat Amira voor een
belangrijke keuze en durft ze er uiteindelijk
ook voor te gaan. De context van het
woonzorgcentrum roept bovendien de situatie
van oudere mensen op die eveneens voor de
vitdaging staan om fja’ te zeggen op een leven

waarin ze veel aan onafhankelijkheid verliezen.

Vragen die aan het denken zetten

e Wie of wat roept jou op dit moment in
je leven? Waar gaat jouw hart van
open?

* |s er ook een Germaine in jouw leven?
Heb jij al ooit het gevoel gehad dat je
‘niets goed’ kon doen? Wie of wat kan
jouw beslissingen aan het wankelen
brengen? Welk pijnpunt wordt er op
dat moment aangeraakt in jou?

» Welke steunende mensen kwam jij al
tegen op jouw levensweg? Wie of wat
sterkt jou vandaag om ‘ja’ te zeggen?

» Wat hebben oudere generaties jou te
leren? Waar wil je hen voor danken?



