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Maria,  
een stevig anker

Op het ogenblik dat ik deze regels schrijf, 
aan de vooravond van Pinksteren, is 
het al drie maanden geleden dat ik de 

zondagmis nog heb kunnen bijwonen. Intussen 
kunnen we met z’n allen wel al een tijdje opnieuw 
naar het shoppingcenter of het meubelparadijs. 
Zelfs mijn kapster is sinds vorige week weer aan 
de slag. De kerken worden in gereedheid gebracht 
om weer gelovigen te verwelkomen, al wachten 
de bisschoppen op groen licht van de overheid.

Voor enkele jonge katholieken heeft het wachten 
lang genoeg geduurd: ze zijn naar de rechtbank 
getrokken om een opheffing van het verbod op 
religieuze bijeenkomsten te eisen. Die juridische 
stap heeft tot een kettingreactie geleid, met voor- 
en tegenstanders. De vraag is of dat ons als gelovi-
gen dichter bij elkaar brengt. Wat mij in deze tijd 
vooral boeit, is hoe individuele gelovigen, maar 
ook parochies en pelgrimsoorden de afgelopen 
maanden zijn omgegaan met deze uitzonderlijke, 
droevige situatie.

De meimaand is traditioneel een tijd van pro-
cessies. Die konden onmogelijk uitgaan in hun 
gewone vorm. Maar de meeste organisatoren  
hebben niet zomaar de armen laten hangen.  
Julie Aerts, experte in religieus erfgoed, vertelt 
ons in een interview hoe processies van Ruiselede 
tot Hoegaarden de gelovigen dan wél hebben be-
reikt, al was het maar op een virtuele manier.

Ook in dit nummer brengt pastoor Luc Van Hilst  
verslag uit van een ongewoon stille tijd in het 
anders zo drukke Scherpenheuvel. ‘Het wemelde 
níét in de mei’, schrijft hij, alluderend op de tekst 
van een oud Marialied. Meer dan honderdvijf-
tig groepen bedevaarders zagen hun plannen 
inderdaad in het water vallen. Toch vonden 
uitgerekend nu heel velen de weg naar Onze-Lie-
ve-Vrouw, wat zich vertaalde in een stroom van 
misintenties én dankbetuigingen. 

Maria laat de gelovigen niet los, en omgekeerd. De 
heilige Montfort was drie eeuwen geleden al door-
drongen van dat besef. In De ware godsvrucht verge-
lijkt hij Maria met een stevig anker. In zijn bijdrage 
herinnert pater Frans Fabry ons aan dat beeld, dat 
meer dan ooit van toepassing is op elke gelovige. 
We leven in een tijd van wereldwijde angst en onze-
kerheid. De voorbije maanden moesten we vaststel-
len dat zelfs gerenommeerde wetenschappers soms 
met de mond vol tanden stonden. Het virus was 
ook voor hen onbekend en onvoorspelbaar. 

Wanneer het stormt, de golven tegen het schip aan 
beuken en we geen uitkomst zien, is het goed dat we 
ons kunnen vastklampen aan het anker dat Maria 
heet. We hoeven ons daar niet voor te schamen. 
Waarom zouden we ook? Heeft Maria ooit iemands 
vertrouwen beschaamd? Ook dat wist Montfort 
al: ‘Voor elke man of vrouw die zich hecht aan de 
Maagd, verkrijgt ze trouw aan God en volharding.’

Glenn Geeraerts
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Montfort beschouwde zijn verblijf in de 
priestergemeenschap van Sint-Clemens 
als tijdverlies. Het liefst van al wilde 

hij de armen met raad en daad bijstaan. Zijn gees-
telijke begeleider van weleer, meneer Leschassier, 
vroeg hem om geduld uit te oefenen. Montfort 

wachtte ruim vijf maanden ... en toen bood zich 
een reddende engel aan in de figuur van Madame 
de Montespan: markiezin, voormalige hofdame 
en ex-minnares van de Franse koning. 
Nu had deze illustere dame eerder al drie zussen 
van Montfort onder haar hoede genomen. Twee 

Met reuzenstappen 
vooruit

Heilige Louis-Marie Grignion de Montfort
Met ruggensteun van een markiezin

Montforts geduld werd danig op de proef gesteld in Nantes. In het voorjaar van 1701 kwam 
er hulp uit onverwachte hoek. Niemand minder dan Madame de Montespan, ex-maîtresse 

van Lodewijk XIV, wilde de jonge priester steunen bij zijn plannen.
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van hen had ze binnengeloodst in de abdij van 
Fontevrault, bij Saumur, waar haar eigen zus 
abdis was. De markiezin had Louis-Marie aange-
schreven met de vraag of hij wilde assisteren bij 
de inkleding van zijn zus Sylvie. Montfort was 
blij dat hij op die manier weg kon uit Nantes. 
Helaas was de brief te lang onderweg geweest, 
want toen hij na een lange voettocht in Fonte-
vrault aankwam, bleek hij een dag te laat te zijn 
voor de ceremonie. Madame de Montespan nam 
het de jonge priester niet kwalijk en luisterde ge-
ïnteresseerd naar zijn toekomstplannen.

LIEVER DE VOORZIENIGHEID
In een brief aan Leschassier beschrijft Montfort 
zijn gesprek met de markiezin. Hij laat zich niet 
van zijn stuk brengen, zelfs niet door koninklijke 
maîtresses: ‘Ik heb haar rechtuit gezegd dat mijn 
verlangen erin bestaat te werken voor het heil 
van de minstbedeelden, die ik als mijn broers be-
schouw. Ze drukte haar waardering uit voor mijn 
voornemens. Ze weet uit ervaring dat met name 
de gezinscatechese bij arme mensen te wensen 
overlaat. Toen ze aanbood om me als kanunnik 
aan te stellen, met een bijbehorende vergoeding, 
heb ik beleefd geweigerd. Nooit zal ik de godde-
lijke voorzienigheid inruilen voor een betaalde 
baan of een zak geld.’ 
Montfort kwam niet in de verleiding. Nogmaals 
bewees de missionaris in wording dat hij wilde 
leven ‘in volle vertrouwen op de goddelijke voor-
zienigheid’. Zijn zelfverzekerdheid verraste Mada-
me de Montespan niet. Ze was niet boos omdat 
hij haar hulp weigerde, integendeel: ze raadde 
Montfort aan om langs te lopen bij de bisschop 
van Poitiers, monseigneur Girard, die ooit nog de 
leermeester van haar kinderen was geweest. Gi-
rard zou hem zeker vooruit kunnen helpen.

EEN AALMOES VAN DE ARMEN
In zijn brief aan Leschassier bekent Montfort dat 
hij helemaal geen zin had in zo’n beleefdheids-
bezoekje. Maar toch vertrok hij naar Poitiers, 
blind gehoorzamend aan Gods wil. Hij moest 
een afstand van 28 mijl afleggen en voelde bij 
elke stap meer weerzin. Ongetwijfeld zou hij bij 
die bisschop weer een hoop tijd verliezen. Maar 
Theresia van Avila wist het al: God schrijft recht 
op kromme lijnen. Toegepast op het leven van 
Louis-Marie Grignion mogen we spreken over 
grote omwegen en talloze kronkels.
Omdat monseigneur niet thuis was, moest 
Montfort vier dagen wachten. Dat deed hij op 

zijn typische manier. Hij betrok een kamertje in 
Poitiers, waar hij niemand kende en zich aan een 
korte retraite zou wijden. Maar er stond hem een 
nieuw avontuur te wachten. In een volkse buurt 
in de benedenstad bevond zich sinds het midden 
van de zeventiende eeuw het algemeen zieken-
huis. Uiteraard werden er zieken verpleegd, maar 
het was ook de plek waar de arme bedelaars van 
de stad – en dat waren er destijds vierhonderd – 
onderdak vonden.
‘Als ik de sukkelaars van Poitiers niet geestelijk 
kon bijstaan, kon ik hun tenminste tastbare 
hulp bieden’, schreef Montfort later. ‘Ik stapte 
de kapel van het ziekenhuis binnen om er te 
bidden. Vier uur heb ik er gezeten in afwachting 
van het avondmaal. De uren vlogen voorbij. En-
kele armen, die me geknield zagen zitten in een 
plunje dat niet veel verschilde van het hunne, 
stootten elkaar aan. Mijn verschijning deed al 
gauw de ronde ... Ze vonden dat ik een aalmoes 
verdiende.’

ALLES BEGINT MET BIDDEN
De scène in de ziekenhuiskapel lijkt wel uit een 
film te komen. Het tafereel spreekt boekdelen. 
Montfort, volhardend in gebed, had niet in de 
gaten wat er rondom hem gebeurt. Toch bewoog 
er wat. Op belangrijke momenten in de geschie-
denis van de Kerk ging het steeds zo: alles begint 
met bidden. De omstanders in de kapel trokken 
aan Montforts mouw omdat ze in die man met 
zijn schamele kleren een gelijke zagen: ‘Allemaal 
zeggen ze openlijk dat ik hun priester moet wor-
den. Ze moeten het al geruime tijd zonder stellen 
in dit ziekenhuis, zó ellendig is de toestand hier.’
De vraag van de armen ontroerde Louis-Marie. 
Zou zijn droom nu eindelijk uitkomen? Het 
gesprek met de bisschop, het doel waarvoor hij 
naar Poitiers was gereisd, duurde niet lang. Mon-
seigneur luisterde naar Montfort, bedankte hem 
nogal kortaf, en daar bleef het bij. In de brief aan 
Leschassier, zijn leermeester op het seminarie, 
preciseerde Montfort nogmaals zijn verlangen: hij 
wilde ten dienste staan van de armen in het alge-
meen, maar een benoeming in het ziekenhuis leek 
hem te beklemmend. Hij grabbelde zijn spullen 
bijeen en ging weer op weg naar Nantes, terug 
naar Sint-Clemens. Terug naar af.

(wordt vervolgd)

Zuster Monique Rahier
Naar ‘À pas de géant’ van Max Vilain 
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DE GAVE VAN DE GEEST

Zoals toen, is ook nu Maria dicht bij ons. Ze 
getuigt met haar leven dat voor God niets on-
mogelijk is door de gave van de Geest. Ze vuurt 
ons aan, geduldig, moederlijk en liefdevol om ons 
over te geven aan de Heilige Geest en met haar 
uit te roepen en te zingen: ‘Mij geschiede naar uw 
Woord.’
We komen uit een ‘rustige’ tijd van weinig acti-
viteit, de zomer begint met zijn zee van tijd: een 
heerlijke tijd om de Geest te laten waaien!

Luc Van Hilst, pastoor

Het pinksterfeest is in de coronatijd minder 
geestdriftig gevierd dan we gewoon zijn en dan 
we verlangen. En toch nodigt de gave van de 
Geest ons uit om zijn kracht in ons leven en sa-
menleven te ervaren. Want corona of niet, ‘in ons 
kot’ of niet, de Geest laat zich niet inperken tot 
de bovenkamer. Hij breekt uit en de leerlingen 
met Hem ... en wij?
De Heilige Geest heeft de nieuwe schepping 
mogelijk gemaakt toen Maria Hem ontving. Een 
nieuwe schepping met de aankondiging en de 
geboorte van de nieuwe Mens. ‘Een licht voor alle 
volken’, zingt Simeon het uit, en wij iedere avond 
met hem. 

De Heilige Geest heeft de geboorte van de Kerk 
mogelijk gemaakt toen Hij over de apostelen 
neerdaalde ... en Maria was erbij! De Kerk die 
Gods heil toont aan alle volken, gisteren, van-
daag en morgen. Dit is allemaal het werk van de 
Heilige Geest. Zo had Jezus het aan de apostelen 
beloofd, zo hebben de leerlingen het ervaren en 
velen met hen. Zo waait de Geest doorheen de 
tijden om het rijk Gods te tonen en mogelijk te 
maken.
Die Geest heeft ons in ons doopsel omgevormd 
tot nieuwe mensen: Christusmensen, christenen 
– en wij hebben het licht van Christus ontvangen 
om het te tonen aan alle mensen. Dat kunnen we 
niet uit onszelf, hoe sterk, slim, mooi en krachtig 
we ook zijn. Het is het verlangen van God dat dit 
licht straalt in en door ons, en Hij maakt het mo-
gelijk in de kracht van de Geest.
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HET WEMELDE NIET IN DE MEI ...

Hoe zou het toch komen dat mensen zo geraakt 
worden door het eenvoudige gebed van de ro-
zenkrans met zijn blijde, droevige, glorierijke en 
lichtmysteries? Vermoedelijk omdat het dicht bij 
het leven bidden is, want iedereen heeft zijn deel 
aan lief en aan leed. Zeker ook omdat de mensen 
‘van in hun kot’ toch in Scherpenheuvel geraak-
ten, dicht bij Maria. Er zullen nog wel andere re-
denen zijn waarom dit gebed raakt, maar ik meen 
dat er een heel belangrijke is, namelijk de ervaring 
dat Maria meebidt en meegaat op de tocht van 

Vanaf half maart werd het stil in onze samen-
leving, op straten en pleinen, in winkels en res-
taurants, in kerken en kapellen en in de basiliek 
van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. De 
maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad – 
terecht – uitvaardigde, betekenden een einde van 
de uitbundige vieringen en het verbod om zich 
naar Scherpenheuvel te verplaatsen. Een moeilij-
ke tijd, een eenzame tijd. De basiliek bleef open, 
maar het was stil, té stil voor velen. Maatregelen 
werden in overleg met burgemeester en politie 
genomen om alles ‘open’ te houden op een veilige 
manier. En toch bleef het stil, té stil.

In de basiliek konden mensen een kaarsje bran-
den dicht bij het genadebeeld, een gebedje werd 
aangeboden en gretig in ontvangst genomen. 
Maart ging voorbij, april ook met de vieringen 
van de Goede Week die achter gesloten deuren 
plaatsgevonden en werden uitgezonden via Eclips 
TV en via onze website. Niet minder dan 150 
bedevaartgroepen die zich al hadden aangemeld, 
moesten we aanschrijven om hun te laten weten 
dat het waarschijnlijk niet mogelijk zou zijn om 
in mei of juni op bedevaart te komen. Vriendelij-
ke en spijtige reacties van ontgoochelde bedevaar-
ders, maar ook veel wederzijds begrip. 

We moesten toch iets vinden om zoveel verbon-
denheid en liefde, die anders zo uitbundig wordt 
gevierd, toch een plaats te geven, al is het beschei-
den. We hebben iedere dag van de meimaand het 
rozenhoedje gebeden en dat werd elke ochtend 
op Eclips TV uitgezonden. Heel velen hebben 
meegebeden, dagelijks ontvingen we telefoontjes 
en mailtjes met intenties. Maar vooral ontvingen 
we heel veel dankbetuigingen. 
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ons leven. Die verbondenheid tussen de Moeder 
en haar kinderen wordt innig ervaren in het bid-
den en overwegen van de mysteries uit haar leven 
en dat van Jezus. Het is een tocht van heil en le-
ven, het is onze tocht die ze liefdevol meegaat.

Hoe het verder zal gaan, wordt bepaald door 
wat we mogen en kunnen binnen de beperkende 
maatregelen. De mensen staan wel in de start-
blokken om te komen met hun verdriet en met 
hun dankbaarheid. Maria blijft allen met open 
armen ontvangen en ook het bedevaartsoord 
doet dat. Vieringen zullen misschien kunnen 
doorgaan ... maar de uitbundigheid van de grote 
groepen die blij en onbezorgd hun liefde voor 
Onze-Lieve-Vrouw uitstappen en uitzingen, zal 
niet voor meteen zijn.

We dragen elkaar verder in deze onzekere en 
vreemde tijd, we verliezen elkaar niet uit het oog 
of uit het hart. We bidden voor de vele slachtof-
fers en hun families, maar ook voor al die men-
sen in hun ‘witte gewaden’ die hun hart hebben 
getoond door hun inzet als artsen, verpleegkun-
digen, hulpverleners in rust- en verzorgingste-
huizen, in ziekenhuizen en met thuiszorg. Voor 
hen wappert de witte vlag op de toren van de 
basiliek en voor hen luiden de klokken feestelijk, 
elke dag om 20 uur, als een applaus van God en 
van zijn volk voor hen die hoop brengen in de 
bange dagen.

OP NAAR EEN NIEUWE 
PARKING

We wilden de parkeerplaatsen aan de Mariahal in 
twee fasen heraanleggen. Na een vertraging van 
ongeveer een maand door de coronacrisis heeft 
de aannemer het werk hervat en werd de nieuwe 
parking aan het Spordel afgewerkt in mei. De 
aannemer heeft in overleg met de opdrachtgever, 
de kerkfabriek, ook de werkzaamheden aan de 
grote parking achter de Mariahal onmiddellijk 
aangevat. Omdat er nu toch geen bedevaarten 
zijn en veel minder mensen gebruikmaken van 
dat parkeerterrein, leek het ons het beste om deze 
tijd te benutten en vaart te zetten achter de he-
raanleg, zodat de parking deze zomer afgewerkt 
kan worden. Misschien kunnen we dan opnieuw 
starten met een nieuwe parking!

HET BEDEVAARTSOORD NODIGT UIT

Op zondag 28 juni wordt de hoogmis van 10 uur rechtstreeks uitgezonden op Eén.
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WAAROM BIDDEN IN 
CRISISTIJDEN?
De afgelopen maanden hield een virus de wereld 
in zijn greep. Voor ons werd het eens te meer dui-
delijk dat Maria, middelares en koningin meer is 
dan een tijdschrift dat tien keer per jaar in de bus 
valt. We zijn in de eerste plaats een grote familie 
van mensen die elkaar graag zien en voor elkaar 
bidden. Als medewerker of abonnee proberen 
we dagelijks goed te doen en elkaar geestelijk te 
steunen – ieder op zijn eigen manier. We mogen, 
nu de coronacrisis hopelijk afzwakt, niet ‘tijdelijk 
werkloos’ worden op dat vlak.
Wanneer we in ons gebed een vriendschappelijke 
relatie aanknopen met God, wanneer we Hem 
in ons hart toelaten, verkleinen we niet alleen de 
afstand met onze Schepper, maar ook die met on-
ze verwanten, vrienden en kennissen die we niet 
kunnen bezoeken omdat ze nog sporen van het co-
ronavirus dragen. We kunnen niet anders dan deze 
pandemie beschouwen als een nieuwe ontmoeting 
met de Heer. Uitgerekend nu, op dit eigenste mo-
ment in de geschiedenis, reikt Hij ons de hand.
Laat ons ervoor zorgen dat het lijden niet de 
bovenhand haalt. Laten we de ervaringen uit de 
crisis die ons de afgelopen maanden heeft ge-
plaagd, omzetten in een persoonlijke ontmoeting 
met Christus. Hoe we dat kunnen doen? Door 
de tijd te koesteren die we dagelijks al biddend 
doorbrengen in het gezelschap van Heer, en door 
de raad van de apostel Paulus in acht te nemen: 
‘Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat 
u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden’ 
(Fil 4, 6). In de Petrusbrief lezen we: ‘U mag uw 
zorgen op Hem afwerpen, want u ligt Hem na 
aan het hart’ (Pe 5, 7).
Bidden kan weldadig zijn: het gebed brengt in-
nerlijke rust, werkt ontspannend en geeft levens-
kracht. Het stelt ons in staat om met vertrouwen 
door het leven te gaan. We putten er troost en 
hoop uit op momenten waarop het moeilijker 
gaat. Laat je de hoop nooit ontnemen, want het is 
een genade, een gave van God die ons voortstuwt 
en onze blik op Jezus richt.

We bidden voo r en met elkaar
Op 15 augustus vieren we de tenhemelopneming 
van Maria. Dit feest doet ons beter begrijpen dat 
ons leven van alledag, zelfs al krijgen we te maken 
met tegenslagen en beproevingen, als stromend 
water is. Ons leven stroomt als een rivier naar de 
goddelijke oceaan, die vol is van vreugde en vrede. 
In een gebed verwoordde paus Franciscus het 
zó: ‘O Maria, gij schittert altijd op onze weg, als 
teken van genade en hoop. We vertrouwen op u, 
koningin van de zieken, gij die recht in het geloof 
zijt gebleven en aan de voet van het kruis het lij-
den van Jezus hebt gedeeld. Gij zijt onze bescher-
ming en onze toevlucht, heilige moeder Gods. 
Kijk niet neer op de verzoeken die we tot u rich-
ten in tijden van nood, maar verlos ons van elk 
gevaar, o roemrijke en gezegende Maagd Maria.’
Moge de Heer, op voorspraak van Maria, onze 
hemelse moeder, ons sterken in onze hoop. Moge 
Hij ons in deze woelige crisistijd aanzetten tot 
edelmoedigheid en ons beletten dat we kiezen voor 
een egoïstische ‘ieder voor zich’-cultuur. Moge Hij 
alle verzorgenden en al wie zich dag en nacht in-
zet om het coronavirus klein te krijgen, de kracht 
geven om vol te houden. Moge Hij ons ten slotte 
beschermen tegen de krachten van het kwaad. Bid-
den we – meer dan ooit – voor en met elkaar.

Pater Ghislain Kasereka, s.m.m.

INTENTIES
Om een oplossing voor familiale omstandighe-
den – Om het plotse verlies van mijn broer –  
Om goede verstandhouding onder collega’s op 
school – Om genezing – Om een positieve oplos-
sing in de familie – Om in de toekomst een nor-
maal leven te mogen leiden – Om verbondenheid 
in vrede – Opdat we overeen zouden komen –  
Om mijn gezondheid – Om een goede revalida-
tie – Om een goede verstandhouding binnen de 
familie – Om een gunstige beslissing. 

VOOR ONZE OVERLEDENEN
AALTER: mevr. Marie-Madeleine Goossens – 
ANTWERPEN: mevr. Lutgard Strijbol – ASSE: 
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We bidden voo r en met elkaar
dhr. Willem Verpoorten – MALDEREN:  
mevr. Elisabeth Van Doorslaer-Meert – MELLE: 
mevr. Irena Notte-Van Laere – MERCHTEM: 
mevr. Maria Schoonjans-Vangeel – NIEUWEN-
RODE: dhr. Willy Nobels – OOSTKAMP: 
dhr. Werner Renardy, oud-medewerker – 
OUD-TURNHOUT: mevr. Lisa Segers-Geudens –  
PEER: mevr. Mia Schrooten-Van de Weyer – 
ROESELARE: mevr. Christiane Quintens- 
Delbaere – RUDDERVOORDE: mevr. Jeannette 
Termote-Vandierendonck – SCHILDE:  
dhr. Michel Hertogs – SINAAI-WAAS:  
mevr. Simone De Bock – SINT-KATELIJNE- 
WAVER: mevr. Louisa Verheyden-Peeters – 
SINT-PIETERS-LEEUW: mevr. Paula Devillé- 
Beunens – SMEEREBBE-VLOERZEGEM: 
dhr. Daniël Van de Voorde – STEVOORT: 
dhr. Clement Festraets – TONGERLO:  
mevr. Gertrude Lempens – WERKEN:  
zr. Antoinette Aeck – WERVIK: mej. Elisabeth 
Vandevoorde – WICHELEN: mevr. Alice  
Van de Putte – WUUSTWEZEL: mevr. Joanna 
Van den Bergh – ZOMERGEM: mevr. Simonne 
Boute – ZWEVEGEM: mevr. Nora Naessens.

Uit dank: ANTWERPEN, KOKSIJDE,  
MEERBEEK, ZELE.
Uit dank voor de blijde geboorte van Theo,  
ons eerste achterkleinkind.

Lijst afgesloten: 1 juni 2020.

GEBEDSNOVEEN
We bidden een gemeenschappelijke noveen 
van woensdag 8 tot donderdag 16 juli  
(gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van de 
Berg Karmel). In augustus bidden we samen 
de noveen van vrijdag 7 tot zaterdag 15 augus-
tus, hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming. 
Dagelijks deelt u ook in de eucharistieviering 
die voor alle abonnees wordt opgedragen.

dhr. Camiel Verhertbruggen – AVERBODE: 
mevr. Hilda Celen-Brems – BELSELE:  
mevr. Marie Therese Ongena – DESTELBER-
GEN: dhr. Elias Andries – DEURNE:  
mevr. Bertha Bevers – EERSEL (NL):  
mevr. Theodora Timmermans – ERPE-MERE:  
mevr. Eeckhout-Van Wezemael – GROTE- 
SPOUWEN: mevr. Merken-Tans – HERK- 
DE-STAD, Schakkebroek: mej. Irma Vos –  
SCHIPLAKEN: dhr. August Torfs – HEVER- 
LEE: dhr. Louis Cockx – HOFSTADE:  
mevr. Georgette De Meester-Van Langenhove – 
KAPELLE-OP-DEN-BOS: mevr. Octavie Van 
Praet-De Kock – KESSEL-LO: dhr. Roger Voet –  
KORTRIJK: mevr. Anna Pattyn – LOMMEL: 
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OPGAVE NR. 249

OPLOSSING NR. 248
MEI-JUNI 2020

HORIZONTAAL
1. Lid van een kerkkoor – 2. Plechtige 
kledij – 3. Matig sterk – Slank en  
fijngebouwd – Persoonlijk vnw. –  
4. Meisjesnaam – Looft – 5. Gemalin 
van Aegir – Schild – 6. Boeddhistische 
tempel – Elektrotechnisch ingenieur 
– 7. Snaarinstrument – Vreemd –  
8. Spil – Leidsman – En andere –  
9. Voldoende – 10. Kenner van  
een taal.

VERTICAAL
1. Gewas voor binnenkamers –  
2. Moois – 3. Rijksgrens – Meisjes-
naam – Gallium – 4. Gebouw voor  
de christelijke eredienst – Muziekin-
strument vooral gebruikt bij liturgi-
sche vieringen – 5. Wie naar dit wapen 
grijpt, zal erdoor omkomen, volgens 
Matteüs. – Deel van een visfuik –  
6. Voorzetsel – Nationale taal in Pa-
kistan – 7. Naderen – Oud-Noorse 
goden – 8. Geneeskundige Dienst – 
Rivier in Duitsland – Bijbelboek  
Genesis – 9. Genade, bevalligheid – 
10. Bloemaar van de lisdodde.
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