Beste familie van zr. Liesbeth, beste zusters en vrienden van de congregatie,

“Verheug u in de Heer!” - “Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn.”
Dit appél van Paulus aan de christenen in Filippi heeft zr. Liesbeth als een persoonlijk appél gehoord.

De vreugde aanwezig te mogen zijn bij de Heer - in stilte en persoonlijk gebed, of ook samen met de
gemeenschap - werd de dragende kracht voor de taken die haar werden toevertrouwd - en ook in het
werk ontmoette ze haar Heer.

Vele jaren werkte zr. Liesbeth in het secretariaat van de school voor kinderver-zorgsters en in het
Technisch Instituut St.-Bernardus in Bassevelde.

Ze werd er sterk gewaardeerd om haar precisie, en om de vriendelijkheid waarmee ze het personeel en
de jonge mensen omringde.

Tot op vandaag wordt ze door vele mensen in de omgeving van Bassevelde herinnerd als die kleine,
vriendelijke zuster.

Wat zr. Liesbeth ook verblijdde in die jaren waren de bezinningsweken voor gezinnen die doorgingen in
de Technische school in Bassevelde, een initiatief dat vooral gedragen werd door de familie Lenoir en
mee ondersteund werd door de zusters. Jullie als familie, zr. Liesbeth en de zusters die er toen bij waren,
bewaren mooie herinneringen aan die tijd.

Eenmaal het officiéle werk in de school ten einde, engageerde zr. Liesbeth zich nog méér in de
communiteit: ze hield van een verzorgde liturgie en leerde nieuwe liederen aan; met haar fijne vingers
creéerde ze kunstwerkjes met naald en draad en zorgde ze ook voor het nodige verstelwerk.

Maar daarnaast vond zr. Liesbeth ook een mooi engagement in de inzet - samen met andere vrijwilligers
- in de cafetaria van het WZC St.-Bernardus, waar ze veel families nabij was en hun zorgen deelde.

Een levenstijd van bijna 100 jaar, kreeg zr. Liesbeth ... een hele weg van menswording in het spoor van
Jezus Christus.
Biddend groeide ze steeds meer naar Hem toe.
Een gebed van Thomas van Aquino begeleidde haar:
Geef mij, Heer God,
het vermogen U te kennen, ijver om U te zoeken, wijsheid die U vindt,
een leven dat U behaagt,
volharding in het vertrouwvol uitzien
en bovenal de zekerheid dat ik U ooit zal aanschouwen!

Naarmate zr. Liesbeth haar krachten voelde minderen, herhaalde ze die laatste bede met steeds grotere
aandrang. In haar groeide het vertrouwen - de zekerheid - God te mogen aanschouwen.

Heel rustig is ze vorige donderdagnamiddag heengegaan - vrij vlug, alleen haar nicht Wies was erbij, met
de zusters en bewoners van het WZC waren we in de eucharistieviering .

Wie achteraf de kans had om zr. Liesbeth te groeten, werd geraakt door de vrede en de vreugde op haar
gelaat!

Voor wie gelooft... een sterk getuigenis van Gods bestaan; God - liefdevol, barmhartig en trouw voor elke
mens, zoals ons doorheen Jezus’ leven is geopenbaard.

Vragen we nu aan zr. Liesbeth en aan alle dierbaren die ons zijn voorgegaan om voor ons en de hele
mensenfamilie ten beste te spreken bij onze God.

Amen. vrijdag 28 febr 2020 - uitvaart zr Liesbeth



