
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Als uitgegoten olie is uw Naam.” 

Hoe kostbaar is deze olie, 

en tevens hoe goedkoop! 

Als ze niet goedkoop was, 

zou ze voor mij, nietswaardige, 

nooit zijn uitgegoten; 

ook in Zijn erfenis mag ik delen.  

Ik ben christen, 

ik ben broeder van Christus.  

Ben ik werkelijk 

wat mijn naam uitdrukt, 

dan ben ik erfgenaam van God 

en mede-erfgenaam van Christus.  

 

 

Uit de geschriften van de heilige Bernardus 

Toespraken op het Hooglied 15, 4  

 

 

 
Het is uw Naam 

die mensen nieuwe moed gaf 

om het leven aan te gaan,  

want Gij ging hen voor. 

 

Het was uw Naam 

die mensen verbond 

om te bouwen  

aan een thuis voor elkaar.  

 

Het is uw Naam 

die nóg over ons  

wordt uitgeschreven, 

als een hoopgevend woord 

om niet te versagen, 

als een genadig licht 

om niet te verdwalen. 

 

Schep ons ruimte 

voor uw toekomst. 

Gun ons de lange adem 

om te bouwen 

aan een wereld waar  

uw Naam ronduit kan wonen 

ons allen tot zegen.  

 

 

(Sytze de Vries) 
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