
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Neem de zon weg die de wereld verlicht;  

waar blijft dan de dag? 

Neem Maria weg,  

de ster der zee van de uitgestrekte wateren; 

wat zal er overblijven dan  

de donkere nacht,  

de schaduw van de dood en het 

ondoordringbaar duister? 

Laten we dus met alle vezels van ons hart, 

met geheel ons liefdesvermogen 

en met al onze verlangens Maria vereren. 

Dit is de wil van Hem die wil dat wij alles 

hebben door Maria.” 

 

Bernardus (Nat. Mar, 6-7) 

 

 

Liefdevolle Maagd Maria, 

gedenk dat men 

nog nooit heeft gehoord 

dat iemand 

die tot U zijn toevlucht nam, 

verlaten is geworden. 

Aangemoedigd 

door dit vertrouwen 

komen wij tot u, 

met onze tekorten 

en met onze zorgen. 

Versmaad onze gebeden niet 

maar neem ze goedgunstig aan 

en wil ons verhoren, 

o lieve maagd Maria. 

 

Br. Claude Bernard, 17
de
- eeuwse monnik 
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