
Genezings- en 

wonderverhalen van 

Jezus: hoe moeten we 

die lezen? 

 
Een leerhuis aan de hand van 

het Marcusevangelie 
met Jean Bastiaens 
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CCV in het vicariaat Brussel 

Vlasfabriekstraat 14 

1060 Sint-Gillis 

Tel. 02 533 29 30 

greta.teirlinck@ccv.be

  

Rembrandt, genezing van de schoonmoeder van Petrus 
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Plaats: 
Pastoraal Centrum van het vicariaat Brussel 
Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis 
 
Kostprijs: 
€ 20 voor de eerste jaarhelft (september-
december) en € 25 voor de tweede jaarhelft 
(januari-mei), te betalen bij de bijeenkomst van 
september en januari. In deze prijs is het studiema-

teriaal en de koffie inbegrepen. 

In het evangelie komen heel wat genezings- en won-
derverhalen voor. Wij mensen, die leven in de 
21e eeuw, hebben het daar moeilijk mee. Als Jezus 
mensen kon helen en brood kon uitdelen in overvloed, 
waarom kan dat vandaag dan niet? Trouwens, berus-
ten die verhalen niet op legendes die ons vandaag 
niets meer te zeggen hebben? Of is er toch een manier 
waarop die verhalen ook ons kunnen aanspreken? 
Gedurende 9 samenkomsten gaan we op zoek naar 
leessleutels om enkele genezings- en wonderverhalen 
voor ons vandaag te ontsluiten. We laten ons daarbij 
vooral leiden door het oudste evangelie, dat van Mar-
cus. We doen bij het lezen een beroep op de inzichten 
van Eugen Drewermann: in zijn boek Beelden van 
verlossing. Toelichtingen op het evangelie van Mar-
cus (Meinema 1990) geeft hij een dieptepsycholo-
gische analyse van het genezend en bevrijdend optre-
den van Jezus. Maar we zullen ook oog hebben voor 
een geestelijke lezing van dezelfde teksten, en de 
vraag stellen naar het belang hiervan voor de samenle-
ving van vandaag. 
  
Eugen Drewermann werd geboren in 1940, hij is psy-
choanalyticus en theoloog. In zijn werken legt hij ver-
bindingen met het denken van Sigmund Freud, Carl 
Gustav Jung en Soren Kierkegaard. Zijn benadering 
van teksten uit het Marcusevangelie is voor velen een 
eye-opener. 

Praktisch: 
 

Het leerhuis loopt over 9 namiddagen verspreid over het 
ganse werkjaar 2016-2017. Ze worden begeleid door 
Jean Bastiaens. Hij is directeur van Bijbelhuis Zevenker-
ken en van de Bijbeldienst van het Bisdom Brugge. Te-
vens geeft hij het vak Nieuwe Testament aan het Grootse-
minarie van Brugge.  
 

Het is een open leerhuis. 
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!!! 

Data:  
°Vrijdag 23 september 2016:  

 Marcus 1,1-13: het begin  

°Vrijdag 21 oktober 2016:  

 Marcus 5,1-20: een bezetene wordt 

genezen  

°Vrijdag 18 november 2016:  

 Marcus 5,21-34: de vrouw die aan 

bloedverlies lijdt  

°Vrijdag 16 december 2016:  

  Marcus 5,35-43: de dochter van 

 Jaïrus  

°Vrijdag 20 januari 2017:  

  Marcus 14,1-9: de zalving van Jezus 

 in Bethanië  

°Vrijdag 17 februari 2017:  

  Marcus 15,20-41: waarom moest de 

 messias sterven?  

°Vrijdag 24 maart 2017:  

  Marcus 16,1-8: de weg naar Galilea & 

 de boodschap van de vrouwen  

°Vrijdag 28 april 2017:  

  Marcus 6 + 8: tweemaal een brood- 

  vermenigvuldiging  

°Vrijdag 19 mei 2017:  

  Johannes 11: Lazarus staat op uit zijn 

 dood  

telkens van 14.15 tot 16.15 uur. 

Inschrijvingsstrook 

Naam:………………………………………………... 

Adres: …………………………………………………. 

………………………………………………………… 

E-mail:…………………………………………………. 

Neemt deel aan het leerhuis  

genezings– en wonderverhalen 

 

 

Inschrijven vooraf is noodzakelijk!!! 
Door onderstaande inschrijvingsstrook op te sturen 
of door contact op te nemen met: 
 
CCV in het vicariaat Brussel 
Vlasfabriekstraat 14, 1060 Sint-Gillis 
02 533 29 30 
greta.teirlinck@ccv.be 

mailto:greta.teirlinck@ccv.be

