
Jezus’ kinderjaren  

in de spiegel  

van de kunst 

 

Dik Madder 

Maandag 4 december 2017 

van 14 tot 16 uur. 
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CCV in het vicariaat Brussel 

Vlasfabriekstraat 14 

1060 Sint-Gillis 

Tel. 02 533 29 30 

greta.teirlinck@ccv.be 

www.ccv.be 
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Praktische informatie 

 

Voor wie? alle geïnteresseerden 

Plaats? Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel  

Uur: van 14 tot 16 uur. 

(metrohalte Hallepoort of Munthof) 

Deelnameprijs: 5 euro (koffie inbegrepen)  

 

Inschrijven: telefonisch of door onderstaande 

strook terug te sturen of te e-mailen naar: 
  

 CCV in het vicariaat Brussel 

 Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel 

 tel. 02 533 29 30       

 e-mail: greta.teirlinck@ccv.be 

  

 inschrijven vooraf is noodzakelijk! 

Wat beelden vertellen... 

Beelden vertellen soms meer dan woorden. 
Ze laten zien hoe mensen over dingen den-
ken, hoe ze het leven ervaren en hoe ze 
naar zin zoeken. Toch hebben we ook 
woorden nodig om die beelden te duiden. 
Zeker als ze een hele traditie met zich mee 
dragen. 

 

Dik Madder publiceert regelmatig 
over kunst in Pastoralia, het 
maandblad van het aartsbisdom  

Jezus’ kinderjaren  

in de spiegel van de kunst 

Is Jezus een gewoon  kind geweest? Heeft hij 

net zoals alle andere kinderen moeten leren 

praten, lopen? Heeft hij moeten leren lezen en 

schrijven? Wat deed hij thuis bij Maria en Jo-

zef? Heeft hij met andere kinderen gespeeld? 

Is hij ooit ongehoorzaam geweest. Had hij als 

kind al een voorgevoelen van zijn zending en 

van zijn toekomstig lijden? 

De evangelies zijn uiterst sober over de eerste  

levensjaren van Jezus in Nazareth en de peri-

ode voor zijn openbaar optreden in Galilea. De 

apocriefe (niet als gezaghebbend erkende) 

boeken hebben die leemten behoorlijk en vaak 

fantasierijk aangevuld en hebben de kunste-

naars in de loop der eeuwen geïnspireerd. In 

deze adventsconferentie tonen we daarvan 

een aantal voorbeelden en bekijken we hoe ze 

de christelijke  vroomheid hebben gevoed. 

 

 

 

In het voorjaar 2018 volgt een reeks van drie 

conferenties in dezelfde reeks ‘Wat beelden 

vertellen’. 

Maandag  29 januari 2018: Profetische visi-

oenen: Ezechiël en anderen 

Maandag 19 februari 2018: Judas Iskariot 

Maandag 12 maart 2018: De goede moor-

denaar 

Inschrijvingsstrook 

Naam:……….……………………………………………... 

Adres:………………………………………………………..

……………………….……………………………………... 

schrijft zich in voor de lezing 

Jezus’ kinderjaren in de spiegel van de kunst 

op maandag 4 december 2017 

 


