r—

SINT-ANTONIUS-ABT

SINT-BAVO

ONBEVLEKT HART VAN MARIA

G-/1EV/901-S

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 — 2050 ANTWERPEN

Het bestuur van “Ademtocht” van
het bisdom Antwerpen in Oud-Turn-
houtse en Turnhoutse handen

o B
:

“Ademtocht” is een spirituali-
teitsbeweging voor 55-plussers
in alle Vlaamse bisdommen.

In groepjes komen mensen elke
maand samen om uit te wisselen
rond een thema dat in het boekje
van de beweging al beschreven
werd. Om de drie maanden krij-
gen de leden het boekje thuis met
de post. Dat zijn telkens thema’s
die met ons leven te maken heb-
ben — bijvoorbeeld “tijd” — en die
aanleiding geven tot interessante
gesprekken bij een kop koffie of
thee.

In Oud-Turnhout vinden de ver-
gaderingen plaats in de voormid-
dag van gu tot 11u, meestal in de
pastorij van Zwaneven. De verant-
woordelijke voor Oud-Turnhout
is nu Kristin De Raeymaecker, in
opvolging van Zuster Linda, die
deze groep in Qosthoven opricht-
te. Momenteel telt het groepje
een vijftien leden uit de drie pa-
rochies.

Tot en met 2017 was Mia Verbanck
voorzitster van Ademtocht voor
het bisdom Antwerpen, maar van-
af 2018 wordt ze vervangen door
Greet Verhelst en Riet Vandesan-
de uit ons groepje. We stellen u
graag deze twee dames even voor.

Greet woont al 49 jaar met haar
man Paul Aubroeck in Qosthoven.
Van in haar jeugd had ze veel in-
teresse voor filosofisch-religieuze
onderwerpen.Ze engageerde zich
in VKSJ (Vrouwelijke Katholieke
Studerende Jeugd) en werd ge-
inspireerd door Cardijn. Ze werd
verpleegkundige en leerkrachtin
een verpleegstersschool in Ant-
werpen, freelance voordracht-
geefster bij KVLV, Femma, BGJG
en oudercomités. Ze schakelde
zich ook in bij Ziekenzorg (Sa-
mana) om mee op vakantie te
gaan en ook in de pastorale groep
van de gevangenis in Merksplas.
Daarnaast brachtze ook nog haar
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kinderen groot!

Ze kwam eens kijken naar ons
groepje van Ademtocht en is ge-
bleven.

In het najaar van 2015 vroeg Mia
Verbanck haar om in de Adem-
tochtbestuursploeg van het bis-
dom Antwerpen te komen. Samen
zoeken ze daar naar religieuze en
filosofische thema’s

Samen met Riet heeft Greet nu
een duobaan als voorzitster(s). Ze
kent Riet van Samana. Z¢ willen
de veertien kringen van Adem-
tocht in ons bisdom bezoeken en
bemoedigen. En zo Ademtocht
weer “nieuwe adem” geven.

Riet werd groot in Kasterlee en
was Chiromeisje en Chiroleid-
ster. Ze koos eerst voor een we-
tenschappelijke richting, maar
werd later verpleegkundige inde
sociale en psychiatrische sector.
Indevakanties engageerde ze zich
voor Samana. Na het overlijden
van haar echtgenootin 1993, bleef
ze zich inzetten voor Ziekenzorg
in de parochie. Ze woonde toen
in Hoboken, maar eens gepen-
sioneerd kwam ze terug naar de

‘Riet Vandesande (1.) en Greet Verhelst (r.)”
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Kempen: Turnhout.

Daar kwam Greet Verhelst weer
op haar pad. Die vertelde haar
over Ademtocht en Riet dacht:
“Tk sluit mij aan!” En van het
één kwam het ander. Samen met
Greetnamze de uitdagingvan het
voorzitterschap aan. Want: “een
initiatief als Ademtocht mag niet
verloren gaan.”

Twee gedreven dames dusaan het
roer van Ademtocht. We zijn blij
(en ook een beetje fier) dat ze de
opdracht aanvaard hebben! Be-
dankt! Ademtocht kan er alleen
maar wel bij varen.




