
Derde zondag van de veertigdagentijd 
 

Roepen in de woestijn. We kennen allemaal wel dat gevoel.  

Niemand die hoort, niemand die luistert.  

Wanneer we dan toch gehoor krijgen, vinden we ook een tweede adem.  

En met die tweede adem kunnen we opnieuw roepen, ons opnieuw 

engageren, er opnieuw in geloven.  

In de lezingen van de derde zondag horen we dat Mozes een tweede adem 

vindt, nadat God hem roept bij de brandende braamstruik.  

En dat de wijngaardenier een tweede adem vindt en zich engageert voor de 

tot dan toe onvruchtbare vijgenboom.  

Vrijwilligers van Broederlijk Delen hebben een lange adem nodig om zich 

blijvend te engageren.  

Gronden opnieuw vruchtbaar maken, is een werk van lange adem,  

zo ondervinden ook  de boerengemeenschappen in Guatemala.  

Op deze derde zondag van de Veertigdagentijd horen wij Gods ware naam: 

‘Ik zal er zijn!’.  

Wij leren ook Gods ware aard kennen: veeleisend en grootmoedig tegelijk. 

Als goede Wijngaardenier wil God vruchten zien, maar de boom die nog 

geen vruchten draagt, blijft wel gespaard en krijgt een nieuwe kans. 

 


