
Vierde zondag van de veertigdagentijd 
 

Drie zondagen klonk in deze veertigdagentijd de roep van onrecht.  

Op de vierde zondag horen we een nieuw geluid.  

Met mondjesmaat, heel langzaam, maar zichtbaar verandert de situatie 

voor boerengemeenschappen in Guatemala.  

Ze krijgen een stuk grond om te bewerken.  

En eten nu eigen gekweekte groenten en fruit.  

Zo gebeurde ook met het volk van God.  

Voor het eerst konden ze vruchten van hun eigen grond eten.  

Het manna dat God hen gaf, was niet meer nodig.  

En bij de twee broers van die ene vader?  

Horen we ook daar een nieuw geluid? Of juist niet?  

Laten wij ons openstellen voor het nieuwe geluid dat God ons wil laten 

horen. Een geluid van hoop en gerechtigheid voor ieder van ons,  

voor de gemeenschappen van Guatemala met wie we solidair willen zijn. 

 


