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Zoals vorige week horen we vandaag over nieuwe kansen,  

nieuwe hoop voor Guatemala.  

Maar alles is nog broos en pril.  

Broederlijk Delen roept ons op dat nieuwe te versterken,  

met onze stem, met onze solidariteit.  

‘Het nieuwe, het is er al’, horen we God straks zeggen aan de Israëlieten.  

‘Het nieuwe’, het komt er, ik geef je nieuwe kansen’ zal Jezus zeggen  

aan de overspelige vrouw.  

Het klinkt ons als muziek in de oren:  

met een propere lei mogen beginnen,  

de last van het verleden die wegvalt…  

Zijn ook wij bereid anderen nieuwe kansen te geven? 

 


