
 

Met ons nieuwe parochielogo zetten we met onze parochie een mooie stap van 

verdieping en samenhorigheid. In het spoor van de H. Clara van Assisi mogen 

we ons onvoorwaardelijk bemind weten door God, die Liefde is. Het is dit 

geloof dat ons open maakt om elke mens – binnen en buiten onze 

gemeenschap – van harte te ontmoeten. Het hart in het midden van onze 

parochie dus!  

We kozen bewust voor een frisse, eenvoudige en hedendaagse stijl. Zo willen 

we in onze parochie ook kerk zijn… een parochie in het kleur van de liefde, die 

in alle vrijmoedigheid present is. 

We willen ons tegelijk door de heilige Clara laten inspireren om Jezus te 

volgen in soberheid: ‘leven met genoeg’ in plaats van aanzien en macht. 

Verwijzend naar het groen van de hoop wil dit kleuraccent ook een wegwijzer 

zijn naar onze eco-spiritualiteit. En ja, ook het groene Meetjesland leest u niet 

in het minst in de namen van de gemeenten waarbinnen we parochie zijn. 

De lelie, als symbool voor zuiverheid, is van oudsher een van de symbolen 

waarmee de heilige Clara afgebeeld wordt. Ook deze traditie nemen we mee, 

tegelijk zoekend naar nieuwe wegen van geloof en parochie-zijn in de 21ste 

eeuw. 

Moge de Liefde te allen tijde onze leidraad zijn. Of met de woorden van heilige 

Clara: ‘De Heer zij altijd met u en moge God geven dat gij altijd met Hem zijt’. 

  



 

Gekluisterd aan de krappe tijd 

  
Gekluisterd aan de krappe tijd 
van vallend avondlicht zijn wij, 
een dag, een zomer die verglijdt. 
Maar onvermoed maakt Gij ons vrij. 
 

Uw glans licht op in elke nacht, 
onstuitbaar, fel en ingetogen. 
Gij opent lief de blinde ogen 
van wie U zoekt en op U wacht. 
 

Gezegend Gij, gezegend zij, 
die licht werd toen zij had gehoord: 
’Ja, Ik in u en gij in Mij’, 
en alles prijs gaf op uw Woord. 
 

Doorschijnend spreekt zij ons van U, 
aanbiddend, stil en toegewijd. 
O God, beslecht voor ons de strijd, 
aanvaard ons in uw eeuwig nu. 
 

Lof zij de Vader, eeuwig licht, 
de Zoon, zijn enig aangezicht, 
lof zij de Geest, het liefdesvuur, 
lof zij U, God, van uur tot uur. 
 

 
Zr. Angela Holleboom (claris),  

in de dichtbundel ‘Dichter bij Clara’ 


