GOEDE VRIJDAG

Op een houten kruis
lussen twee lotgenoten gespijkerd
hangt Jezus te sterven.

Ziin bittere beker drinkt hij tot

de laatste druppel.

Enin dit eenzaam uur laat

zelfs God niet van zich horen.

Hij heeft dorst.

Het is volbracnt.

Hij buigt het hoofd en

geeft de geest.

Waarachlig, zegt de centurio,

een rechtschapen mens!
Vergeet mij niel vraagt zijn buur,
In Uw Koninkrjik
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