
Goede Vrijdag 
 
Herdenking van de kruisdood van onze Heer 
 
Onderstaande bijzondere intentie wordt vanwege het huidige conflict in Oekraïne ingevoegd 
in het universeel gebed (de voorbede) op Goede Vrijdag na de negende intentie (cf. Missaal 
voor zon- en feestdagen, 1993, p. 143). 
 
9b. Voor de mensen in Oekraïne en in alle oorlogsgebieden ter wereld 

Laat ons bidden voor de mensen in Oekraïne 
en in alle oorlogsgebieden ter wereld, 
voor hen die de gruwel van geweld zijn ontvlucht 
en beroofd werden van hun thuis, 
voor alle vrouwen en mannen die hun leven op het spel zetten 
om het kwade af te weren en de zwakken en vervolgden te beschermen.  
(gebedsstilte) 
Almachtige eeuwige God, 
Gij lijdt mee met geringen en armen, 
maar hun verdrukkers haalt Gij omlaag. 
Gij hebt Israël uit de slavernij in Egypte bevrijd, 
breng nu ook in deze tijd redding  
voor alle slachtoffers van oorlog en geweld. 
Bekeer het hart van boosdoeners, 
en laat de vrede zegevieren. 
Door Christus onze Heer. 
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Deze bijzondere intentie is voor gebruik op Goede Vrijdag goedgekeurd door mgr. L. Aerts, 
bisschop-referent voor liturgie namens de Belgische Bisschoppenconferentie, 7 april 2022. 


