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samen dragen  
We geloven dat we grenzen kunnen bewegen,  
en dat het nodig is vandaag, meer dan ooit tevoren.  
We geloven dat er zinvolle verbindingen mogelijk zijn, tussen mensen  
met verschillende sociale, religieuze of culturele achtergrond,  
tussen mensen met verschillende levensverhalen. 
En dat we kunnen leren van elkaar.  
We geloven dat onze complexe samenleving een thuis kan worden,  
waar solidariteit en rechtvaardigheid de huisregels zijn.  
We geloven dat we daartoe onze krachten moeten bundelen  
en zo samen kunnen werken aan en met nieuw vertrouwen in elkaar.  
Samen dragen we de verantwoordelijkheid 
om nieuwe dingen tot stand te brengen.  
Daarvoor hebben we elkaar nodig vandaag, meer dan ooit tevoren. Ghandi 
 

(eerste) evangeliewoorden op Palmzondag - intocht in Jeruzalem 
1 Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus twee leerlingen eropuit  
2 met de opdracht: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je een ezelin vinden die daar 
vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij Me.  
3 En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zul je ze meteen meekrijgen.’  
4 Dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de profeet gezegd is:  
5 ‘Zeg tegen vrouwe Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, 
het jong van een lastdier.”’ 
6 De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen.  
7 Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus ging erop zitten.  
8 Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken takken van de bomen en spreidden 
die uit op de weg.  
9 De talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon 
van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel!’ 
10 Toen Hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten.  
11 Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.                                        Matteüs 21, 1-11 
 

woord dat verbeeldt: wat roept deze illustratie op? 
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woorden die raken 
❖ Palmzondag is een dag van glorie, maar met een droevige nasmaak. Neem een palmtakje en een kaartje 

waaraan je het palmtakje vastmaakt. Schrijf op de voorkant waarvoor je dankbaar bent. Op de achterkant schrijf 
je waarvoor je bang bent, droevig en/of boos. Je kan dit persoonlijk doen, als gezin, met collega’s op je werkplek, 
met een spiritualiteitsgroep, … 

 
 
 
 
 
woorden om van te leven: verandering verwachten (Mt 21, 1-11)  
 

In onze beste momenten zijn we ervan overtuigd dat verandering nodig is. En als het ons slecht gaat, roepen we zelfs 
om verandering. We kijken uit naar iemand die het initiatief neemt. We rekenen erop dat er iemand komt die weet 
hoe het moet worden en die ons toont wat we daarvoor moeten doen.  
 

In Jezus’ tijd is dat niet anders. Het volk verlangt naar een verlosser, iemand die het juk van de bezetter zal breken, 
die zal zorgen dat er geen armen meer zijn. Een Messias naar Gods hart. Als Jezus in Jeruzalem aankomt, wordt Hij 
door velen toegejuicht als diegene die Gods belofte waar zal maken. Hij is in de ogen van de massa de verwachte 
bevrijder, de man die verandering zal brengen.  
 

Maar Jezus doet zijn intrede niet te paard of met een grote schitterende escorte. Hij rijdt op een ezeltje. Hij is anders 
dan verwacht. Dat had de profeet Jesaja al voorzegd: jullie koning is zachtmoedig en zal op een ezel rijden. Wie een 
soort staatsgreep verwachtte, komt bedrogen uit. Deze Messias is anders, Hij is zachtmoedig. Hij handelt met zachte 
moed.  
 

Mensen verwachten verandering en tegelijk zijn ze slecht voorbereid als die dan komt. De vernieuwing die Jezus 
brengt, wekt onbegrip. Hij is zo anders dat we er het hoofd bij schudden en denken: waarom doet Hij zo? Zolang Hij 
onze verwachtingen inlost door mensen te genezen en de autoriteiten op hun plaats te zetten, juichen we Hem toe. 
Maar wanneer Hij met zachte moed blijft liefhebben en zelfs zijn moordenaars niet veroordeelt, worden we 
sprakeloos. Dat hadden we niet verwacht.  

Zr. Carine Devogelaere, kalender ‘40 dagen solidair en revolutionair’, vasten 2023 

 
 
 
 
 
woord dat verbindt 
Bidden wij voor onze islamitische broeders en zusters 
die met ons in deze tijd het vasten delen. 
Dat wij samen ons geloof in de ene God belijden 
en het respect voor het leven van Jezus en Maria 
-die Isa en Maryam worden genoemd- voorleven. 
 
Voor de leerlingen en leraren die zich voorbereiden 
om deel te nemen aan de wereldjongerendagen in Lissabon. 
Dat zij zich spiegelen aan Maria: 
Maria zegt ‘Ja’.  
Maria durft. 
Maria gaat naar anderen toe. 
Maria straalt één en al vertrouwen uit. 
 
(bij het evangelie van Palmzondag) 

Voor onszelf bidden wij.  
Dat onze inzet meer mag zijn dat het hosanna van de intocht. 
Dat wij ondanks kritiek en tegenwerking volharden 
en (als katholieke dialoogschool) de vastberadenheid vinden 
om te leven zoals Jezus. 
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woord dat bidt 
Heer, 

laat het nooit aan ons gebeuren 
dat wij U verraden, 

dat wij U verloochenen … 
Vergeef ons nu al 

elk onverhoeds moment 
waarop wij U vergeten. 

Maar hebt U ons ook niet getoond 
toen U Jeruzalem binnenreed 

op een ezel, 
toen U het brood brak met uw vrienden 

en tranen schreide in Getsemane 
dat U één bent 

met hen die klein en nederig zijn, 

 
met hen die gebroken worden 
en tranen van onmacht huilen? 
Geef ons dan de moed 
en een mateloze liefde om ook 
deze mensen niet te verraden of 
te verloochenen voor dertig zilverlingen. 
 
Dank, Heer, 
dat U niet gevlucht bent 
voor het lijden dat U te wachten stond: 
anders zouden we 
nooit hebben begrepen 
hoeveel U van ons houdt. 
Iny Driessen 

 
woord dat zingt: His Name Is Jesus - Phil Wickham 

https://www.youtube.com/watch?v=KfaNmNmyBS8 

 
Zie ook voor de tekst en vertaling: phil wickham his name is jesus songteksten 

 
woord dat zegent 

Gij Ene die ons roept 
Moge deze groene tak  

hier gebracht 
en besprenkeld met water 

levenskracht betekenen, 
beeld van nieuw leven in eenheid, 

teken van verbonden-zijn. 
 

Moge de groene tak ons voeren  
naar de plek van de eerste ontroering, 

het oudste wonder: 
dat wie het leven krampachtig vasthoudt 

het verliest 
maar wie zijn leven geeft 

bron van eeuwig leven wordt. 

 
Moge deze tak een jaar lang herinneren  
aan wat Heilig is, 
aan die mensen die wij hoog dragen 
en tegelijk aan onze beperkte draagkracht 
en standvastigheid als enkeling. 
 
Moge een groene tak tenslotte  
ook gezegend worden in 
de huizen en de harten van de mensen 
die ons dierbaar zijn. 
symbool staan voor ons engagement 
en voor hoop en vertrouwen 
dat leven verdergaat 
over elk dood punt heen. 
https://www.dominicusgent.be/palmzondag-2022-het-feest-van-de-dromers
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