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Lichtpuntjes: 
soms zijn ze groot 
soms zijn ze klein 

je hoeft ze niet te zoeken 
je kunt ze ook zijn! 

 

 
Op weg gaan naar vrede betekent niet dat de samenleving uniform moet worden, wel dat mensen in staat zijn samen 
te werken, schouder aan schouder, om te streven naar doelen waarbij iedereen baat heeft. Een grote 
verscheidenheid aan praktische voorstellen en uiteenlopende ervaringen kan helpen om welomschreven 
gemeenschappelijke doelen te bereiken en het algemeen welzijn te dienen. Maatschappelijke problemen moeten 
duidelijk in kaart gebracht worden zodat men kan aanvaarden dat er verschillende manieren zijn om ze te begrijpen 
en op te lossen. De weg naar een beter samenleven impliceert altijd dat men erkent dat anderen – tenminste 
gedeeltelijk – een legitiem standpunt hebben, iets dat de moeite waard is bij te dragen aan de oplossing, zelfs als ze 
zich vergist hebben of verkeerd gehandeld hebben. Want we moeten anderen nooit herleiden tot wat ze misschien 
gezegd of gedaan hebben, maar ze waarderen voor de belofte die ze in zich dragen, een belofte die altijd een vleugje 
nieuwe hoop met zich meebrengt. 

Paus Franciscus, Fratelli tutti, Over broederlijkheid en sociale vriendschap 

 
O Heer, 

open mijn ogen zodat ik andermans nood leer zien, 
open mijn oren, zodat ik hun noodkreten hoor, 

open mijn hart zodat ze niet zonder hulp hoeven te zijn, 
Laat mij niet vrezen om de zwakken te verdedigen, ook al zijn de sterken woedend, 

Laat me niet vrezen de armen te verdedigen, ook al zijn de rijken boos. 
Toon me waar liefde en hoop en geloof nodig zijn 

en gebruik me om ze er te brengen. 
Open mijn ogen en oren dat ik deze komende dag iets mag realiseren voor U van het werk van de vrede. 

Alan Paton 

 
Ik vraag God om ons hart voor te bereiden op de ontmoeting met onze broeders en zusters, zodat we onze 
verschillen van mening, taal, cultuur en godsdienst kunnen overwinnen. Laten we Hem vragen om ons hele wezen 
te zalven met de balsem van de barmhartigheid die wonden geneest die veroorzaakt zijn door fouten, misverstanden 
en geschillen. Laten we Hem om genade vragen om ons nederig en zachtmoedig uit te zenden langs de veeleisende 
maar vruchtbare wegen van het zoeken naar vrede. 

Paus Franciscus, Fratelli tutti, Over broederlijkheid en sociale vriendschap 

 
 
Wat het betekent dat ‘God liefde is’, kunnen we alleen begrijpen als we inzien dat Hij niets anders is dan liefde. Als 
we de liefde rangschikken te midden van de vele eigenschappen van God, verstaan we de radicaliteit van de 
christelijke God niet. De theoloog François Varillon nodigt ons uit om de ontkenning te hanteren als een vuurproef. 
In een provocerende benadering stelt hij zich de vraag: ‘Is God almachtig?’ En hij antwoordt: ‘Nee, Hij is niets anders 
dan Liefde.’ ‘Is God oneindig?’ ‘Nee, Hij is uitsluitend liefde. 
Robert Cheaib, Een menselijke God 
 

Ieder van ons moet beseffen dat zelfs het harde oordeel dat ik in mijn hart koester tegen mijn broer of zus, 
de open wonde die nooit geneest, het kwaad dat nooit vergeven wordt, de wrok die mij alleen maar zal 
kwetsen, allemaal voorbeelden zijn van een stukje oorlog dat ik in mij draag, een klein vlammetje diep in 
mijn hart dat moet worden gedoofd voordat het verandert in een uitslaande brand. 
Paus Franciscus, Fratelli Tuti 
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Vreugde  
Een verhaal uit de Chinese traditie, toegeschreven aan Lao Tse  
 
Op een dag verloor een weduwe haar enig kind, haar zoon, haar oogappel. De vrouw was gebroken van verdriet. Het 
leven scheen haar te zwaar om dragen. Ze stapte naar de wijze toe en vroeg hem of hij haar zoon weer tot Leven 
kon wekken, zodat haar leven weer zin en betekenis zou krijgen. De wijze antwoordde haar: ‘Je zult je zoon 
terugkrijgen als je in drie huizen waar geen verdriet is, een kopje rijst gaat halen.  
 
Vol moed trok de weduwe op weg, want zo moeilijk kon dat toch niet zijn. Drie huizen vinden waar geen verdriet 
was, dat was te doen. En ze klopte aan bij de deur van het dorpshoofd, die zo rijk was als de zee diep. Die kon best 
een kopje rijst missen. Het dorpshoofd aanhoorde haar verhaal en zijn gezicht betrok. Bedroefd vertelde hij over zijn 
zoon die door de keizer was opgeroepen om naar de oorlog te trekken. En sedert zijn vertrek had de vader geen 
moment rust meer gehad. Misschien lag zijn zoon zwaar gewond op het slagveld, of nog erger. Het was hem droef 
te moede.  
 
De vrouw luisterde naar het dorpshoofd, boog diep en ging naar het volgende huis, waar het gezin van de wasvrouw 
woonde en herhaalde haar vraag. De wasvrouw was hevig ontdaan bij de geschiedenis van de weduwe en een traan 
welde op in haar ooghoek. Toen vertelde ze hoe haar hart verdord was door haar huwelijk. Haar man was ziekelijk 
jaloers en nooit kreeg ze een goed woord van hem. De boom van de Liefde was uitgebloeid en gestorven. Maar ze 
kon nergens anders naartoe. En de weduwe luisterde ontroerd, boog diep en begreep dat ze ook hier geen rijst 
mocht vragen.  
 
In het derde huis woonde de wagenbouwer. Die wilde wel rijst geven maar zijn hart was verdrietig omdat geen van 
zijn zonen het beroep van vader wilde voortzetten. Sedert generaties was de familie bekend als de wagenbouwers 
van het dorp en nu leek er voor hem geen toekomst meer. De weduwe luisterde, boog diep en stemde in dat zo’n 
ongeluk om een droom die in scherven ligt, zwaar om dragen was.  
 
En zo liep ze alle huizen van het dorp af, en ze werd een uitstekende luistervrouw. Ze oordeelde noch veroordeelde, 
maar liet toe dat anderen hun hart bij haar konden luchten. En gaandeweg begreep ze dat er geen huis was zonder 
verdriet. En gaandeweg kwam de vreugde in haar hart terug: ze had een nieuwe zin voor haar leven gevonden. 
 
 
 
 
 
 
 

ruimtereis 
Onlangs stond er in de krant dat er een wachtlijst is van 8000 mensen om een toeristische ruimtereis te maken . 

Sommigen wachten al heel lang, want telkens werd de ‘lanceerdatum’ verschoven.  
Toch spreekt de ruimte de laatste tijd weer meer en meer tot de verbeelding.  

Zo landde er kort geleden nog een nieuwe robot op Mars die weer maar eens op zoek mag naar water.  
Ook op onze planeet aarde is er een blijvende zoektocht naar meer ruimte.  

Heel wat diersoorten zijn met uitsterven bedreigd omdat hun biotoop ingeperkt wordt;  
onze grondwaterreserves raken op omdat het water niet genoeg ruimte krijgt om in de grond te trekken,  

mensen moeten ‘verdichten’ want voor iedereen een villa met een groot stuk grond eromheen,  
daar is geen ruimte voor. 

Maar de meest gegeerde ruimte is wellicht niet uit te drukken in m² en ligt niet enkele lichtjaren van ons vandaan. 
De waardevolste ruimte is de ruimte die we mekaar geven, 

 is de ruimte die je krijgt om jezelf te zijn,  
om je dromen achterna te reizen,  

de plek waar je je geliefd voelt,  
maar evengoed de ruimte om lief te hebben wie je wil.  

De ruimte om verdrietig te zijn,  
de plaats waar je het kan zeggen wanneer het moeilijk gaat.  

Laat we samen zorgen dat de wachtlijst voor die ruimtereis niet te lang wordt. 
Nathan Rijnders 


