Kardinaal Jozef De Kesel
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Mechelen, 23 mei 2022
Betreft: pinksternoveen

Goede vrienden,

Binnen enkele dagen vieren we het pinksterfeest. Met deze brief wil ik jullie, mede in naam
van de hulpbisschoppen, uitnodigen om het feest dit jaar bijzonder te vieren. Paus
Franciscus heeft heel de Kerk uitgenodigd om deel te nemen aan het synodaal proces ter
voorbereiding van de bisschoppensynode van 2023. Het is zijn overtuiging dat we de
uitdagingen waarvoor de Kerk vandaag staat alleen samen kunnen beantwoorden. Want
zoals het woord ‘synode’ het zegt: Kerk zijn is samen op weg gaan.

Over dat samen op weg gaan gaat het synodaal proces. Hoe kunnen we meer en meer een
synodale Kerk worden? Daarbij worden ons twee vragen gesteld: Hoe zijn we tot hier toe de
synodale weg gegaan en tot welke verdere stappen inspireert Gods Geest ons vandaag? Bij
de eerste vraag kijken we achterom en trachten we dieper inzicht te krijgen in de weg die we
al hebben afgelegd: Wat stemt ons tot vreugde? Waar blijven de moeilijkheden, de
obstakels, de kwetsuren? Bij de tweede vraag richten we ons op de toekomst: Welke zijn de
positieve ervaringen die we verder alle kansen moeten geven? Wat kan er beter en anders
worden? Welke nieuwe stappen kunnen gezet worden? Waarover bestaat echt consensus?

Het gaat er hier niet zozeer om dat we met elkaar in discussie gaan en zien waarvoor een
meerderheid te vinden is. Het gaat er allereerst om dat we naar elkaar echt luisteren en
samen luisteren naar Gods Woord. En bidden dat we in dat luisteren samen ontdekken en
onderscheiden wat de Geest ons te zeggen heeft. Zoals het synodegebed het zo mooi
uitdrukt: “Leer ons wat we moeten doen en toon ons de weg die we samen moeten volgen.
Geef ons de gave van onderscheiding: dat we ons laten leiden door wat waar en goed is
zonder dat vooroordelen onze daden beinvloeden.”

Vandaar mijn uitnodiging om met deze intentie dit jaar het pinksterfeest te vieren en om
gedurende de pinksternoveen deze intentie bijzonder ter harte te nemen. Laten we
regelmatig het Veni creator en het Veni sancte Spiritus bidden. Het zijn woorden die
beklijven. Ook vraag ik jullie elke dag het synodegebed Wij staan voor U, heilige Geest te
bidden in gemeenschap met heel de Kerk. Het is het gebed dat van oudsher wordt gebruikt
op concilies, synodes en andere belangrijke kerkelijke bijeenkomsten. Ik stuur het mee in
bijlage.

Met een dankbaar hart groet ik jullie en wens jullie een zalig en gezegend pinksterfeest.
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In oktober gaat de 'synode over synodaliteit’' van start met denkgroepen wereldwijd. De paus stelt
voor elke vergadering met dit gebed te beginnen.

Het Adsumus Sancte Spiritus is een beroemd gebed, toegeschreven aan de heilige Isidorus
van Sevilla (6de-7de eeuw). Van oudsher wordt het gebruikt op concilies, synodes en andere
kerkelijke bijeenkomsten. Ook elke zitting van het Tweede Vaticaans Concilie begon

ermee. Het gebed nodigt de Heilige Geest uit om nu ook te werken in de talrijke groepen die
overal ter wereld zullen nadenken over de vragen van het voorbereidend document, zodat
we een gemeenschap en een volk van genade mogen zijn.Z6 klinkt het Adsumus in het
Nederlands (in een licht aangepast vorm van het Latijnse origineel):

Wij staan voor U, Heilige Geest

Wij staan voor U, Heilige Geest,

in Uw naam komen we samen.
U die onze raadgever zijt,

kom tot ons,
sta ons bij
woon in onze harten.
Leer ons wat we moeten doen
en toon ons de weg die samen moeten volgen.
Behoed ons ervoor,
kwetsbaar en zondig als we zijn,

de richting kwijt te raken

en verwarring te veroorzaken.

: Laat niet toe
dat onwetendheid ons op het verkeerde pad brengt.
Geef ons de gave van onderscheiding:
dat we ons laten leiden door wat waar en goed is
zonder dat vooroordelen onze daden beinvloeden.
Breng ons tot eenheid in U:
dat waarheid en gerechtigheid ons tot gids zijn
op de weg naar het eeuwig leven.
Dit vragen we U,
Gij die werkt in alle tijden en alle plaatsen,
in gemeenschap met de Vader en de Zoon,

in de eeuwen der eeuwen.

Amen.



