
Dankbaar voor een leven vol dienstbaarheid,
nemen we afscheid van

Mevrouw

  Maria Dekeyser
weduwe van de heer Antoon Casier (†2012)

Geboren te Torhout op 8 juli 1925 en er godvruchtig
van ons heengegaan op 1 juni 2022,

gesterkt door de ziekenzalving.

_______

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Maria
op donderdag 9 juni 2022 om 10 uur

in de St.-Pieterskerk te Torhout.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.45 uur.

Daarna begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats ‘Stiltepark De Warande’ te Torhout.

U kunt Maria een groet brengen in het rouwcentrum Logghe, 
Engelstraat 214 te Ichtegem, elke weekdag van 16 tot 19 uur, 

zaterdag van 16 tot 18 uur, zondag en pinkstermaandag gesloten. 
Online condoleren: www.logghe-geert.be

Rouwcentrum Logghe, Ichtegem - 051 58 38 04

Zij is de moeder en oma van:

  Krist en Jo Casier - Jaques
   Pieter Casier en Heidi Moels
   Johan en Griet De Weert - Casier, Lotte, Loes
   Maarten en Nele Casier - Vermandere, Bent, Oona
  
  Stefaan en Hilde Casier - Devriese
   Cedric en Elke Reniers - Casier, Sebastien, Leonie
   Thomas Casier en Barbara Van Moen, Thibault, Margaux, Mila, Leni
   Jonas en Eline Dedeyster - Casier, Joëlle, Lisette, Raoul
   Brecht en Julie Laleman - Casier, Edith, Boris
  
  Huib en Rika Casier - Vangheluwe
   Koen en Lies Pirlet - Casier, Lowie, Wout
   Hannes en Ann-Sophie Casier - Vermoortele, Camille, Henri, Louise
   Bram en Lisa Casier - Van De Pontseele, Aurélie, Charles, Izora
 
  Jan en Greta Casier - Dewitte

  Rik en Inge Casier - Vanoutrive
   Miet Casier
   Klaas en Jolien Casier - Vromant, Juliet, Renée
   Wout Casier en Stephanie De Bruycker

Delen mee in dit verlies:

  haar broer, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten
  de families Dekeyser - Dekoninck en Casier - Dewulf

Met dank aan haar huisarts
en het personeel van het WZC St.-Augustinus te Torhout.

Rouwadres: 
  Rouwcentrum Logghe
  t.a.v. Fam. Maria Dekeyser
  Engelstraat 214, 8480 Ichtegem

Moeders sterven niet,
ze glijden hooguit naar de overkant.

Ze leven verder in wie blijft,
in woorden en gedachten,

in verhalen, gevoel en tederheid.


