
 

         

Persbericht:  

Oprichting aanspreekpunt ‘Homoseksualiteit & geloof’ binnen Vlaamse katholieke Kerk 
 

De bisschoppen willen binnen de Vlaamse katholieke Kerk de pastorale zorg en begeleiding van 

homoseksuele personen structureel verankeren. Ze richten hiervoor het aanspreekpunt 

‘Homoseksualiteit en geloof’ op.  

Kardinaal Jozef De Kesel en de Vlaamse bisschoppen hebben de opdracht ervan verwoord in het als 

bijlage 1 gevoegde document: Homoseksuele personen pastoraal nabij zijn – Voor een gastvrije 

kerk, die niemand uitsluit.  

De werking wordt geïntegreerd binnen de IDGP, de Interdiocesane Dienst Gezinspastoraal van de 

Vlaamse katholieke Kerk. De coördinatie wordt toevertrouwd aan Willy Bombeek. Bovendien zal elk 

bisdom iemand aanduiden om dezelfde pastorale aandacht te behartigen in het kader van de 

diocesane gezinspastoraal. Hij of zij zal voor dat bisdom het aanspreekpunt zijn. 

De Vlaamse bisschoppen willen hiermee concreet gehoor en invulling geven aan de wens om in de 

beleidsvoering uitdrukkelijk aandacht te geven aan de situatie van homoseksuele personen, hun 

ouders en familie. Paus Franciscus heeft dit ook expliciet uitgedrukt in zijn document over de 

pastorale zorg voor gezinnen Amoris Laetitia (april 2016), vertaald als De vreugde van de liefde. 

Als bijlage 2 & 3: beknopte CV en foto van Willy Bombeek 

IPID – Brussel, dinsdag 20 september 2022 

 

 

 

https://www.kerknet.be/sites/default/files/20220920%20PB%20Aanspreekpunt%20-%20Bijlage%201.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/20220920%20PB%20Aanspreekpunt%20-%20Bijlage%201.pdf
https://www.kerknet.be/sites/default/files/20220920%20PB%20Aanspreekpunt%20-%20Bijlage%202%20CV%20W%20Bommbeek.pdf
https://d.docs.live.net/60d2349c1b1cbfb3/Bureaublad/20220920%20PB%20Oprichting%20aanspreekpunt/Willy%20Bombeek%20breed.JPG

