
PAASMORGEN

’s Morgens namen ze mij haastig mee naar 
de weggerolde steen en het lege graf.
Ik keek naar binnen en zag de linnen doek.
‘Zoekt gij de levende onder de doden?’,
vroegen twee mannen in witte gewaden.
De Heer is opgestaan uit de dood.
Hij is onderweg en verwacht u: 
‘Hij gaat u voor naar Galilea.
Daar zult gij Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft’.
Alles herbegint – anders en nieuw
waar het ooit begon,
waar Hij ons aansprak en meenam,
waar Hij ons tot leerlingen maakte
en zijn vrienden noemde.
Jezus: onze levende Heer!
Van dorp naar dorp.
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