Toespraken bij de voorstelling van het boek
‘Een miraculeuze Maria met haar Kind en een inktpot’

Onze-Lieve-Vrouwekerk Brugge ° 28 juni 2023

Welkomstwoord
door Kanunnik Adelbert Denaux, voorzitter Brugge-Mariastad vzw

BRUGGE Geachte aanwezigen,

In naam van de VZW Brugge-Mariastad heet ik u allen van harte welkom op
deze bijzondere bijeenkomst.

Ik begroet in het bijzonder de voorzitter van de kerkfabriek van de O.-L.-
Vrouwekerk, de heer Luc Coulier, en de leden van de kerkfabriek.

Burgemeester Dirk De fauw en schepenen Nico Blontrock en Franky Demon
hebben zich laten verontschuldigen.

MAR |A Ook de leden van het feestcomité van Aardenburg hebben zich
STAD verontschuldigd wegens het overliiden van de zoon van hun voorzitter in een
vav  tragisch verkeersongeval.

De Bruggelingen onder ons weten dat er op de gevel van het Brugse stadhuis op de Burg o.a.
een beeld staat dat we Onze-Lieve-Vrouw-met-de-inktpot noemen. Wat ons wellicht minder
bekend is, is dat dit beeld eigenlijk Onze-Lieve-Vrouw-van Aardenburg heet. Inderdaad, het

stadje Aardenburg, gelegen viak over de grens in Zeeuws-Vlaanderen, IS sinds 1273 een
bedevaartsoord waar dit miraculeuze Mariabeeld wordt vereerd.

Dit jaar wordt deze traditie van 750 jaar met meerdere activiteiten herdacht en gevierd. Er zijn
ook contacten geweest tussen onze VZW Brugge-Mariastad en het feestcomité in Aardenburg
om samen enkele initiatieven te nemen.

Een daarvan is de publicatie die vandaag wordt voorgesteld en straks aan een gunstprijs te
koop wordt aangeboden en die de titel draagt: “Een miraculeuze Maria met haar Kind en een
inktpot. Het verhaal van Onze-Lieve-Vrouw-van-Aardenburg én Brugge” De auteur ervan is de
bekende Brugse kunsthistoricus Jean Luc Meulemeester. Hij is, naast zijn vele functies en
verantwoordelijkheden, ook lid van onze vzw Brugge Mariastad. We zijn dan ook blij dat hij
aanvaard heeft om zijn publicatie voor te stellen en ons in te wijden in alle mysteries omtrent
Onze-Lieve-Vrouw-met-de-inktpot.

Voor deze presentatie konden we ons geen betere locatie indenken dan de Onze-Lieve-
Vrouwekerk hier in Brugge. We zijn de voorzitter van de kerkfabriek, de Heer Luc Coulier, dan
ook zeer dankbaar dat hij deze prachtige ruimte te beschikking heeft gesteld en aldus deze
boekpresentatie mede organiseert.

Ik geeft nu graag het woord aan de auteur Jean Luc Meulemeester.



Dankwoord
door de heer Willy De Four, secretaris Brugge-Mariastad vzw

Dank u wel Jean Luc voor deze boeiende uiteenzetting over een verhaal waar vele Bruggelingen
iets van wisten, maar eigenlijk mag ik zeggen er bijna niets van wisten voér het bijwonen van
deze lezing.

Het was aangenaam om naar jou te luisteren in je bekende stijl, kort, bondig en to the point en
met af en toe een prikje positieve kritiek naar de beleidsmensen toe. Het was verrassend ook
kennis te mogen maken met nooit eerder gepubliceerde nieuwe inzichten of elementen in dit
verhaal.

Dat de uitgave van dit boek wetenschappelijk goed onderbouwd is door de vele uren
opzoekingswerk is een sterk punt. Een bewijs hiervan is terug te vinden achteraan in het boek
waar een aantal bladzijden verhelderende eindnoten en bibliografie worden vermeld. Een
meerwaarde voor dit boek is dat je als kunsthistoricus het onderwerp in een bredere context
plaatst door ook de schilderkunst erbij te betrekken, waardoor de lezer een totaalbeeld krijgt
van wat er bestaat over dit onderwerp.

Beste aanwezigen, ik hoop dat je van deze lezing genoten hebt en misschien denk je, als je
Onze Lieve-Vrouw met de inktpot passeert op de Burg, even terug aan de lezing van vandaag
en knik je even voor Maria in de hoop ooit een knikje van haar terug te krijgen.

Ik dank de voorzitter en de leden van de kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw en in het bijzonder
Luc Coulier voor het gebruik van deze prachtige locatie en het sponsoren van de receptie, maar
ook de personeelsleden van de kerkfabriek wil ik van harte danken voor hun logistieke hulp bij
de organisatie van vandaag. Verder wil ik eveneens wijnhandel KDV, Keerman-Devolder uit
Sijsele danken voor de schenking van de witte biologische wijn uit de Pays d’Oc.

Zo dadelijk krijgt iedereen een glaasje wijn of fruitsap aangeboden en dan is ook het moment
aangebroken voor de verkoop van het boekje. De prijs is 15 euro maar weet dat je hiermee
Brugge-Mariastad steunt want wij hebben het hard nodig om ons Brugse mariale erfgoed in ere
te houden.



