
Jeanine en Filip vanuit Parochieploeg Oscar Romero 

Afscheid Patrick 

Enkele mensen van onze parochieploeg hebben spontaan wat gedachten neergepend 

die bij hen opkomen als ze aan je denken, als de mens en de priester die je voor hen 

bent, hierbij enkele van deze gedachten: 

- Patrick  heeft een duidelijke visie rond parochie; is  iemand die nadenkt over de 

toekomst van de kerk en mogelijkheden creëert om onze kerk ook de volgende 

decennia te laten voortbestaan. 

- Omwille van zijn echtheid en authenticiteit wordt hij graag gezien, maakt 

gemakkelijk contact met mensen, ongeacht wie ze zijn en waar ze vandaan 

komen. Vanuit deze houding kan hij soepel omgaan met vragen die mensen soms 

hebben bij doopvieringen en begrafenissen. 

- Patrick heeft oog voor een verzorgde liturgie: voorbereiden vieringen, teksten die 

raken – eigentijds en creatief zijn. 

- Hij heeft een uitgesproken  artistiek kantje: oog voor kunst – schitterende 

bloemdecoraties – aangepaste gewaden…. 

- Voor kinderen en jongeren heeft Patrick een gouden hart, dat hen vertrouwen 

geeft. Een sterk ontwikkeld buikgevoel en intuïtie om het juiste gebaar en het juiste 

woord te vinden; en meestal met succes, als we kijken naar de respons die hij 

terugkrijgt. Hij introduceerde de befaamde high five. Hij nam het voortouw bij de 

opstart van de Jokri-werking en het werd een hechte groep van jongeren op zoek 

naar zingeving. 

- Patrick is beslagen in het uitleggen van de Bijbelteksten. Hij duidt de historische 

context en maakt de teksten actueel  en verstaanbaar voor onze tijd. 

- Hij sloeg ons nooit om de oren met geboden en verboden.  Hij geeft vanuit de 

schriftlezingen mogelijke handvaten, die voor iedereen” van goede wil” bereikbaar 

zijn.   

- Hij vatte het samen met de woorden: ”als je dan toch moet kiezen, kies dan altijd 

voor de liefde”. 

- Wij kennen allemaal zijn sterke bekommernis om zorg te dragen voor onze aarde 

en de natuur.  

- Patrick kijkt verder dan alleen het  katholieke geloof, hij is zich bewust van onze 

verankering in het jodendom. Mede door zijn openheid kon onze parochie 

bruggen bouwen met onze protestantse buren. 

 

Patrick, wij hopen dat je in je volgende parochie een warme,  mooie gemeenschap rond 

je krijgt. 

Wij wensen het je van harte.  

 



Annie De Schepper vanuit Koor Horebeke-Zwalm en Tabita 

Lieve Patrick, 

Aan een paar treffende kernwoorden hadden Anne en ikzelf genoeg om de geest en het 

hart van onze beide koren aan het woord te laten. 

Patrick, we gaan je missen!!! 

Bedankt voor je inspirerende vieringen, je goedgekozen teksten,  

je boeiende preken, je verrassende inzichten! 

Onze beide koren, Horebeke-Zwalm en Tabita, hebben graag meegewerkt aan deze 

misvieringen. We zoeken passende liederen en brengen zo kleurtoetsen aan. Dat lukt 

aardig, hoewel, even kleurrijk als jouw kazuifels, dat is onmogelijk! Jij haalt het met stip. 

Jij bent heel vernieuwend en zoekt telkens naar passende symbolen om het concreet te 

maken. Zo was en droog je op witte donderdag onze handen en mogen wij aanschuiven 

aan een lange, witte tafel met brood en wijn. Alsof het echt is, opnieuw een feest, heel 

bindend, iedereen in het wit. Glimlachend gemeenschap maken, je hebt er het handje 

van weg… 

Vanaf het begin was je heel toegankelijk voor iedereen. Geen ‘meneer pastoor’, zeg 

maar Patrick. Voor ons was het even wennen, maar al gauw kreeg je ons zo ver dat we 

jouw facebook vrienden werden met voor iedere vriend een verjaardagswens en iedere 

wens aan jou werd door jou geliked. 

Jouw nieuwjaarsbrief onderteken je met ‘je kapoentje’. Wel een kapoentje dat uitnodigt, 

krachten bundelt en hoopvol naar de toekomst kijkt. 

Als koor jouw misviering opluisteren doet deugd! Het koor van Horebeke-Zwalm staat er 

wekelijks en dat weet je duidelijk te waarderen. Je zingt zelfs graag mee en  als Tabita 

‘This little light of mine’ zingt dans je zelfs mee. 

We zullen je missen Patrick, maar wij willen, net als jij, verder bouwen aan de toekomst en 

zingend het kerkelijk jaar blijven vieren. 

Bonum est confidere in domino. Het is goed vertrouwen te hebben in de Heer. Cantate 

domino! Allelujah! Het gaat je goed Patrick!  

 

Dirk Remue vanuit Kerkfabriek Zwalm  

En hij draagt een oorring !  Het zal een specialen zijn en waar gaan we nu uitkomen ! 

Dat kregen we zo’n acht jaar geleden te horen in de Zwalmse geloofsgemeenschap,  

toen we vernamen dat E.H.Patrick Derde door de bisschop werd aangesteld als pastoor 

voor onze parochies en het centraal kerkbestuur van Zwalm. 

Voor het eerst in decennia kregen we in Zwalm ook een vrij jonge pastoor. Maar door de 

vergrijzing binnen de clerus, krijgt hij nu als nog altijd jonge pastoor een andere uitdaging 

toegewezen door de Bisschop en moeten we nu vroeger dan voorzien afscheid nemen. 

Daar Patrick niet veel voelt voor lange speeches en lofbetuigingen proberen we het zo 

kort mogelijk te houden.  



Maar we moeten toch even stilstaan bij zijn doortocht in onze Vlaamse Ardennen. De 

parochie Oscar Romero kreeg vorm. Doordat deze parochie gedeeltelijk zich uitstrekt 

over een stad en twee fusiegemeenten met elk hun eigenheid en mede door het 

wegvallen van het dekenale niveau te Horebeke en de wisseling van de wacht te 

Oudenaarde, viel zijn rol als aangestelde bij de kerkfabrieken niet te onderschatten. 

Cultuurverschillen dienden te worden glad gestreken zonder al te veel “heilige huisjes” 

spreekwoordelijk te slopen en samenwerking met lokale burgerlijke besturen liep niet altijd 

van een leien dakje. 

 In Zwalm kende we ondertussen de totstandkoming van het kerkenbeleidsplan en de 

daarop volgende opheffing van de oude parochies en de fusie van de kerkfabrieken. 

De uitgesproken mening van Patrick , binnen de nieuwe fusiekerkfabriek, kon bij de 

kerkraad op waardering rekenen en resulteerde onder andere concreet in “ Vlaanderens 

meest frisse kerkdeur” in Munkzwalm en de gedurfde aanpak  bij de opfrisbeurt van de 

Zwalmse kapellen op het domein van de kerkfabriek, die steeds meer kleur en fleur in 

onze gemeente brengt. 

Het snel veranderende kerklandschap werd door Patrick niet als nefaste teloorgang 

gezien. Maar omarmde hij als een opportuniteit om de geloofsbelevenis in deze tijden 

anders te benaderen. Velen waarderen dan ook zijn persoonlijke aanpak bij doop, 

communie, huwelijk en uitvaart. Er waaide een frisse wind door onze 

geloofsgemeenschap. 

En wat wil je nog meer zeggen, als je het kort wenst te houden ?  

Patrick , bedankt voor alles we zullen je missen. Uit naam van de leden van de Zwalmse 

kerkfabriek, de parochieploeg en ook de “parochianen”. We wensen je verder veel 

succes met je nieuwe uitdaging die U nu tegemoet gaat en die je zeer zeker met het 

door ons gekende enthousiasme zult aanpakken . 

En je weet , we zeggen u geen vaarwel, maar tot ziens ! 

Proost ! 

Thomas Vanden Berghe vanuit Kerkfabrieken van de 5 Torens 

Ik mag hier spreken in naam van de Kerkfabrieken en de 5 torens. Die eer viel mij ook te 

beurt bij uw aanstelling. Ik heb geluk want Christine heeft mij 45 minuten spreektijd 

gegeven. Aangezien de golden Tricky reeds koud staat, zal ik het korter houden. 

Vanuit de kerkfabrieken is mijn mening unaniem: dat is vergaderen en de kerntaak 

uitoefenen waarvoor een kerkraad bestaat namelijk het beheren van de materiële 

middelen die nodig zijn voor de uitoefening van de eredienst in een parochie. Wij 

hebben daarin steeds een goed leidsman gehad met jouw inbreng. En we moeten ook 

realistisch zijn dat een kerk de dag van vandaag zeer veel onderhoudsgeld vraagt. Jouw 

doorvoeren van twee actieve kerken, namelijk Nederzwalm en hier in Ename vergde voor 

velen een aanpassing en door het netwerken zijn vele mensen hier ook geraakt.  

De stad heeft ons ook gesteund in het subsidiëren van projecten en het subsidiëren van 

het vergaderhuis Oscar Romero. Ik mag er dan ook vanuit gaan en het is onze stelligste 

wens dat die subsidies blijven doorlopen want zonder deze centrumlocatie hebben wij 

geen vergaderruimte noch secretariaat. Een gemeenschap heeft dit nodig. 



Beste Patrick, 

Ik denk dat jij als de beste weet hoe een gemeenschap kan gevormd worden. Dat zal 

deels wel te maken hebben met jouw opleiding maar dat zal deels ook in jouw 

opvoeding zitten. 

Samen gemeenschap vormen. Een gemeenschap vormgeven is een verhaal van 

verbindingen en verbondenheid. Bonding netwerken zijn de verbindingen tussen mensen 

die elkaar als gelijkend ervaren. De eigen groep staat centraal. Een samenleving met 

veel en sterke bonding netwerken riskeert uit geïsoleerde eilandjes van mensen te 

bestaan. Bonding netwerken zijn belangrijk, maar in een diverse samenleving is het 

noodzakelijk dat zij samengaan met bridging netwerken. Dat zijn de netwerken tussen 

mensen uit verschillende groepen in de samenleving. Zo’n bridging netwerken zijn 

noodzakelijk om een samenleving te kunnen vormen. Een daarin ben je zeer geslaagd. 

Je hebt oog voor jongeren in onze parochie en in het Bernarduscollege. Deze 

benadering gaat samen met een specifieke invulling van de leerfunctie: individuen 

ontwikkelen competenties en attitudes om volwaardig deel te kunnen uitmaken van een 

gemeenschap gebaseerd op gedeelde waarden en normen. Leren is dan in belangrijke 

mate ‘socialiseren’ in een vooraf bepaalde gemeenschap. Goed burgerschap of ook 

‘gedeeld burgerschap’ is dan handelen volgens de spelregels, binnen de krijtlijnen van 

zo’n gemeenschap. Ik denk en ben er zeker van dat jij die spelregels als de beste naleeft 

maar dat je er af en toe ook eentje naast jou neer legt. 

Kortom beste Patrick, 

Voor al deze mensen van onze gemeenschap heb je iets betekend. En het geven van 

woorden aan die betekenis kunnen wij niet zomaar naast ons neerleggen. 

Antoine de Saint-Exupéry schreef in de kleine prins: “Als je van een bloem houdt die op 

een ster woont, dan is het heerlijk om ’s nachts naar de hemel te kijken!” 

Je vertrekt naar Aalter waar acht kerken ook zullen worden herleid tot twee actieve 

kerken. Bij je aanstelling hier destijds heb ik het gehad over fuseren. 

'Zullen we fuseren', stelt de kip het varken voor. 'Spek met eieren, een wereldproduct.' Het 

varken na enig nadenken: 'Wacht eens even, jij legt de eieren, maar ik ga eraan.' 'Nou 

en, zo gaat dat toch altijd bij fusies', zegt de kip.  

Beste Patrick, 

Meneer pastoor, 

Bedankt om er te zijn voor elk van ons. Bedankt voor je raad, je luisterend oor en bedankt 

om er als mens te zijn onder ons. Het ga je goed! 

Namens de Kerkfabrieken en de vijf torens. 

 

 

Cornelis Blommaert vanuit de Protestante Gemeenschap in Korsele 

Horebeke, 27 augustus 2023 



Goedemorgen iedereen, beste Patrick,  

Met enige vrijpostigheid heb ik enkele dagen geleden aan jouw parochiemedewerkers 

gevraagd of wij, de geuzen uit Horebeke, bij jouw afscheid ook iets mochten zeggen. En 

gelukkig was het antwoord ‘natuurlijk’. Bedankt, Christine en Hilde voor zoveel gastvrijheid 

en flexibiliteit. Want het vertrek uit de Oscar Romeroparochie van zo’n hartelijke pastoor 

als Patrick is ook voor ons, mensen van de Geuzenhoek, geen fait divers. Dat we hem 

zullen missen, is een open deur intrappen, maar het is wel waar.  

Patrick, toen je hier aankwam, dat moet in 2015 geweest zijn, kreeg je – nog vóór jouw 

aanstelling alhier – de uitnodiging om samen met de protestantse gemeenschap in 

Horebeke voor te gaan in een oecumenische eredienst tijdens het Geuzenfeest. Toen 

met dominee Tihamér Buzogany als jouw collega. Twee weken geleden zouden jullie 

samen de cirkel mooi rond gemaakt hebben, ware het niet dat je toen compleet in de 

lappenmand beland was. Terloops, Christine heeft jou toen met verve vervangen. En zo is 

ook voor het eerst een vrouw mee voorgegaan in een oecumenisch samenzijn op het 

Geuzenfeest. Daar kan jij alleen maar gelukkig mee zijn, me dunkt. En wij ook.  

In die tijdspanne van zo’n 9 jaar hebben de Oscar Romeroparochie en de 

geuzengemeenschap mekaar stipt elk jaar twee keer ontmoet:  

in januari hier in Ename tijdens de week van de eenheid van de christenen en in augustus 

tijdens het Geuzenfeest in Horebeke.  

Een traditie, waarvan we hopen dat die alleen maar versterkt kan worden. Tussen 

haakjes: het is door jouw toedoen, dat we priester Amal uit India mochten leren kennen 

èn dat we sindsdien vanuit het Geuzenfeest de goede doelen die Amal daar realiseert, 

volop steunen.  

Tijdens die vieringen – en nog meer daarbuiten – leerden we jou kennen als een letterlijk 

en figuurlijk heel veelkleurig man:  

met een kritische blik op de wereld rondom jou, met een drang tot vernieuwing en 

eigentijds kerk zijn, met de gave om te inspireren en te verbinden. Dat je daarbij ook wel 

eens ‘figuurlijk’ een heilig huisje durft te slopen, kan je alleen maar sieren.  

Vandaar ook dat ik – ter afronding van de soms ‘filosofische gesprekken’ die we wel eens 

voerden – liefst onder het genot van een goed wijntje, jou een protestantse katholiek 

noemde, of een katholieke protestant. Het maakt niet uit. Beschouw het maar als een 

eretitel, als een geuzennaam.        

Namens de protestantse gemeente en de Geuzenfeestwerkgroep wil ik jou bedanken 

voor de vele jaren van heel fijne samenwerking. Je hebt bruggen gebouwd, onze 

gemeenschappen – elk in hun verscheidenheid – dichter bij mekaar gebracht. Bedankt. 

We wensen jou alle voorspoed en een gelukkige toekomst toe in je nieuwe parochie. We 

hopen jou zeker nog te mogen welkom heten op de Geuzenhoek en op het 

Geuzenfeest! 

Tot slot: graag willen we jou nog een souvenirtje meegeven:  

een herinnering aan de Geuzenfeesten, waaraan je telkens weer met veel goesting 

meewerkte en deelnam. En een bloemetje vanwege de kerkenraad. 



 

Patrick, we zullen ons jou, na je verhuis naar het ‘verre’ land van Aalter, blijven herinneren 

als een ‘gouden gast’, een man met een exotisch aroma dat de bedrieglijke 

verwachting schept van een zoete, een softe heer, terwijl een stevige nabitterheid hem 

als geheel compleet maakt, een ‘Golden Tricky’ dus, waarvoor het biertje dat naar jou 

genoemd werd, dan ook de perfecte metafoor is.   

 

Jokri:  

Bewerking van het Jokri lijflied “Ge zijt wie ge zijt”. 

Bewerking partituur door Joachim Vermeire 

Bewerking tekst door Olivia De Klippel 

Hij is wie hij is 

Strofe 1 

Niet echt slank maar eerder sponzig. 

Er groeit weinig haar op z’n hoofd.  

Nooit alleen hier op de wereld.  

Hij’s gedoopt, vol liefde, pastoor.  

Heeft twee gretige zwembenen, hij eet meer veggiestuf dan vlees.  

Slechte knieën, blote tenen, af en toe last van zweet patees  (Ha ha ha ha).  

Refrein 

Wie hij ook is grappig, braaf of zot.  

Het allerbeste maatje die je dromen kan.  

Het kan ook niet anders want God staat hem bij.  

Hij dartelt door het leven en knuffelt, zoent of knijpt.  

Want, hij is wie hij is, wie hij is.  

Jaaaa, zo is dat. Hij is wie hij is, wie hij is.  

Hij is wie hij is, wie hij is. Absoluut, ja hoor! 

En je geraakt hem nooit echt kwijt.  

Strofe 2 

Hij heeft een hele snoet vol baard.  

Vaak’n strikje rond z’n nek.  

Hij is niet echt ’t zure type.  

Wel een echte lachebek.  



Heeft ’n neus voor kunst en blommen.  

Nooit ’n dag zonder ontbijt.  

Heeft maar weinig haar te kammen.  

Luistert ook af en toe naar koor (La la la la) 

Refrein 

Wie hij ook is grappig, braaf of zot.  

Het allerbeste maatje die je dromen kan.  

Het kan ook niet anders want God staat hem bij.  

Hij dartelt door het leven en knuffelt, zoent of knijpt.  

Want, hij is wie hij is, wie hij is.  

Jaaaa, zo is dat. Hij is wie hij is, wie hij is.  

Hij is wie hij is, wie hij is. Absoluut, ja hoor! 

En je geraakt hem nooit echt kwijt. 

Wat een heerlijkheid! Ha, ha!.  

 

 

 

 

 

 

 


