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Christine 
 

 
 

 
 

Het begon op een winterse avond in Mater. In een -voor de gelegenheid- 

bijeengeroepen parochieploeg, kreeg ik de telefoon in mijn hand en 
hoorde ‘de nieuwe pastoor’. Van het eerste woord wist ik dat het goed zat: 

geen tamtam… ‘Zet mij op een slee en laat die door de kinderen van het 
kinderkoor voorttrekken’ waren zijn eerste woorden… 

 
Als je van mij verwacht dat ik verslag breng van de gebeurtenissen van de 

afgelopen 16 jaar, tja… dan zitten we hier morgenvroeg nog. Ik daag jullie 
uit om ZELF op zoek te gaan naar wie Patrick is aan de hand van enkele 

woorden. Elk woord is een link naar een anekdote, een belevenis, een 
verhaal…  Wil je weten wat er achter zit, dan zal je in gesprek moeten met 

Patrick. 
 

Je hebt geen pen en papier nodig. De wordle of woordenwolk (geleerd op 
de synodale bijeenkomsten trouwens) staat op de website van de Parochie 

Oscar Romero en ook op de website van parochie H. Maria en Martha van 

Aalter.  
 

 



Ik pik er een paar uit: 
Meestal 

Boer en Boef 
Ne grijze auto 

Langs de kortste weg 
Amal en India 

Zwammen 

Ik hou van Kerstmis 
‘t zwart meske op vrijdag 

Hyacinten 
Speeltijd 

Tot aan ’t betongske 
Golden Trickie 

De leesclub 
Père Cyr en Benin 

Patick is zot 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tot slot: ‘Maria en Lambert’. Die 2 verdienen een beetje uitleg. Van bij het begin 
waren ze erbij… Maria als ‘voedster-moeder’ en Lambert als ‘manusje-van-alles’. Ik 

heb Patrick gezegd dat hij enkel mocht verhuizen als hij  ‘de plaatselijke Maria 
gevonden heeft’ maar die is er nog niet. Dus als iemand zich geroepen voelt voor alle 

poets- en onderhoudswerken ten huize pastorie Aalter, ga dan maar snel solliciteren.  

 
Onthoud vooral dit: met RODE (rode!) wijn en ZWARTE (zwarte!) chocola komt alles 

goed! 
Patrick, om je niet al te hard te moeten missen, blijf ik je elke zondagmorgen wakker 

bellen om 8.15 uur. 
 

En… Braaf zijn als ik er nie bij ben… 
Met de groeten van ma mère superieure 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



Hilde 
 

 
 
 

Mijn samenwerking met Patrick begon ongeveer 8 jaar geleden. Binnen die periode 
vonden we ook voldoende woorden die bij Patrick passen.  

 
Sterke liturgie met teksten die raken en blijven hangen  

Eigentijds en creatief 
Prachtige aangepaste gewaden 

Kunstenaar van composities met bloemen 
Kunstminnend 

Man met visie over de parochie 
Grondlegger van Open Huis en Romerohuis 

Groot vertrouwen in leken 

Heeft uitdagingen nodig 
Fantastische contacten met jonge mensen 

Uitstekende kok  
Eet graag lekker 

Administratie is niet zijn sterke kant 
Heeft soms een opvliegend kantje 



 
Het moet niet altijd formeel zijn: Patrick zal mij onmiddellijk begrijpen als ik het 

woord ‘afwas’ zeg.  
 

O ja, beste mensen van Aalter en omstreken, opgelet… als Patrick begint met: ‘ Aller, 
aller, aller, allerliefste (toegepast op mezelf) Hildeke van de hele wereld… dan moet je 

alert zijn, want dan volgt een vraag waar je niet anders dan ‘ja’ kunt op antwoorden… 
 

‘De meisjes’ gaan je missen… 
Altijd welkom! 

 
 

Niels 
 

Beste parochianen van Aalter en omstreken, 

 
Vandaag begint voor jullie een nieuw avontuur met Patrick Derde als dienstdoend 

pastoor. We kunnen u zeggen dat elke ontmoeting, elk project/initiatief met Patrick 
werkelijk een avontuur is. Een avontuur met zin voor creativiteit, met ruimte voor 

een open gesprek zonder taboes, met een oproep tot samenwerking en een samen 
gedragen verantwoordelijkheid… en af en toe een portie verbazing om de humor en 

de bijzondere, licht excentrieke, persoonlijkheid van Patrick.  
 

Het is daarvoor dat we hier staan, om u iets meer te vertellen over Patrick Derde. Ik 
zeg we, daar het oorspronkelijk niet mij toekwam om jullie hier toe te spreken, maar 

wel Bruno Spriet, vriend en studiegenoot van Patrick en mezelf. Bruno laat zich echter 
verontschuldigen. Wegens zijn eigen engagement in de kerk werd hij immers 

verwacht op die andere belangrijke aanstellingsviering vandaag in Mechelen.  
  

Bruno leerde Patrick zo’n 18 jaar geleden kennen in de bergen van Bolivia, in Zuid-

Amerika, op 4000 meter hoogte. Een gemeenschappelijke kennis bracht hen samen 
en een eerste ontmoeting bleek zo boeiend dat Patrick besloot later dat jaar nog eens 

terug te keren naar Bolivia, zodat hij samen met Bruno door de Amazone kon reizen. 
Die oorbel met een kruisje in Patricks’ oor? Het resultaat van dat verblijf in Bolivia. 

In die periode was Patrick nationaal proost van de K.A.J. en daaruit spreekt zijn hart 
voor jongeren. Patrick heeft een breed engagement: werken met mensen in 

moeilijkheden…  godsdienstles geven op school… verbonden zijn met de 
jeugdbeweging…: het is hem allemaal niet vreemd.  

Patrick is een heel sociaal persoon, die graag nieuwe mensen ontmoet van allerlei 
pluimage én die graag de wereld met haar diversiteit aan cultuur en natuur leert 

kennen. Reizen is dan ook één van zijn favoriete bezigheden. Patrick, we hopen dat je 

snel het Aalters dialect onder de knie krijgt     . 

 

Toen Bruno terugkwam uit Bolivia en Patrick opzocht in Bachte-Maria-Leerne, was hij 
een verdere opleiding aan het beëindigen. Patrick is het typevoorbeeld van de 

‘eeuwige student’, hij leest veel boeken (getuige de bibliotheek die overgebracht is 

van Oudenaarde naar de Brevierweg deze zomer) en is steeds op zoek naar die 
'verdere prikkels' en verdieping rond kerk, geloof, pastoraal, en noem zo maar op… 

Bruno ging in 2006 theologie studeren in Leuven en moedigde Patrick aan om dat ook 
te doen. Ondanks enige aarzeling heeft hij die studies niet alleen gestart, maar ook 

afgewerkt met succes en met een groep vrienden en heel wat inzichten rijker. En het 
is daar dat ook ik Patrick leerde kennen. 



  
Menige uren sleten we samen met Patrick in de studentenaula’s en misschien nog 

meer lange avonden op kot of bij Patrick thuis in Mater of Welden (met al eens één of 
meerdere glaasjes/flessen wijn). Avonden waarin we konden spreken over de theorie 

in Leuven en de praktijk in Patricks parochies. We leerden al snel dat Patrick niet de 
doorsnee pastoor is die in Vlaanderen rondloopt. Een buitenbeetje, mag je wel 

zeggen! 
 

Patricks thesis ging geheel toepasselijk over de veranderingen in het 
parochielandschap in Vlaanderen en hoe daar adequaat mee om te gaan. Over de 

jaren heen groeide Patrick uit tot een geëngageerd parochiepriester op verschillende 
plekken. Het valt daarbij telkens weer op hoezeer Patrick nadenkt over de juiste en 

goede aanpak, die misschien niet altijd iedereen tevreden stelt maar die wel op lange 
termijn de gemeenschap tot een levendige gemeenschap maakt. Het valt op dat zijn 

eigentijdse aanpak ook jong volk aantrekt. 

 
Patrick is een persoon die rechttoe, rechtaan is. Je zal rap zien aan zijn gezicht wat 

hij denkt en even snel zal je zijn ongezouten mening leren kennen. Dat is wellicht 
soms even schrikken, maar biedt ook het voordeel van de duidelijkheid. Patrick zit er 

niet mee in om weerwoord te krijgen en dat maakt deel uit van zijn visie, van hoe 
een groep mensen best samenwerkt: in open gesprek, luisterend naar verschillende 

en soms botsende meningen, maar steeds op zoek naar de beste weg vooruit – liefst 
nog gecombineerd met een vleugje humor, een goed glas wijn en iets lekkers op het 

bord      

 
Tot slot is Patrick graag creatief bezig op verschillende vlakken. Zo zorgde hij niet 

alleen bij het huwelijk van Bruno en dat van Annelien en mezelf, voor de 
bloemschikking van de kerk, maar ook vandaag zijn deze schitterende creaties van 

zijn hand. Ook liturgisch is Patrick graag creatief en gaat hij op zoek naar wat mensen 
raakt en naar een connectie met het dagdagelijks leven. En last but not least is hij 

ook een ware kunstliefhebber, ga maar eens op bezoek in de pastorie (nu niet 

allemaal tegelijk) en de veelheid en verscheidenheid aan kunst zal je meteen 
opvallen. 

 
Kortom, Bruno en ik zijn bijzonder blij en dankbaar dat Patrick respectievelijk 18 en 

17 jaar geleden in ons leven stapte en we nog altijd samen op weg zijn. We wensen 
jullie van harte toe dat jullie avontuur met hem even boeiend, dynamisch, vrolijk en 

creatief mag zijn! 
 

 
Tibo Backeland  

 

De eerste kennismaking met Patrick gebeurde door mijn grootouders.  

We hebben een nieuwen pastoor ‘en tis nen modernen’ hij draagt een oorring hebbde 

da nu al geweten, maar wel nen sympathieken, zo klonk het toen. Het beeld dat ik 

toen van priesters had was iets ouder en vooral ouderwetser. Ze hadden me dan ook 

als kind ooit wijsgemaakt dat priesters onnoemelijk lang moeten studeren en daarom 

zo oud zijn. Mijn beeld veranderde dus volledig. Ik wist toen nog niet dat die ‘hippe 

pastoor’ veel later een echte vriend zou worden.  



Het Jokri-verhaal begint bij mij op een decanale viering. Wanneer Patrick vertelde 

over jongeren opzoek naar zingeving, interesseerde het mij onmiddellijk. Want ja, 

een overtuigende spreker is hij zeker! Na de viering bij een frietje en een drankje 

sprak ik hem erover aan.  

Patrick gooide met het gekende enthousiasme zijn telefoon open en voegde me toe. 

Want als er één ding is waar Patrick goed in is, is het connecteren. Daar bovenop kan 

hij ook mensen de handen in elkaar laten slaan en zoeken naar een compromis met 

draagvlak. Maar de grootste troef om van Jokri, mee een succes te maken, is en blijft 

toch wel zijn eeuwige jeugdige enthousiasme.  

Jokri voor mij is binnenkomen, je armen openslaan en een welgemeende welkom-

knuffel geven. Het is een groep waarin je je direct thuis voelt. Ik vergeet zeker nooit 

de vette dinsdagen waar we op Vastenavond traditiegetrouw worst appelmoes en 

patatjes klaarmaakten. Ook, de films die we samen keken op een gezellige avond. 

Ons haasten om na het lichtfestival de laatste trein te halen. De lekkere 

aardbeientaarten die Patrick meebracht en we samen opsmulden bij verjaardagen, 

want je verjaardag die vergeet hij niet.  

De reis naar Krakau waar Patrick de mooiste plekjes had uitgezocht en we elke avond 

de interessantste gesprekken hadden.  

Maar bovenal, het goed ingeduffeld wandelen naar een verderop gelegen eetplek in 

de Ardennen. Dit terwijl we alle klassiekers zongen uit volle borst en het weer ons 

niet kon schelen.   

Patrick, ik kan met heel mijn hart zeggen dat jij mee verantwoordelijk bent voor al 

deze mooie herinneringen.  

Lieve mensen, Patrick is een priester die graag onder de mensen is. Hij heeft een hart 

voor iedereen en weet je positief te raken met de juiste woorden. En ja dat geldt echt 

voor jong en oud.  Je kan bij hem terecht voor een goed gesprek of een korte babbel. 

Zijn deur staat altijd open. Zelf zal ik nooit de babbels vergeten aan zijn keukentafel. 

Voor mij is hij alvast een echte vriend , want wat doet een vriend? Die zegt je wat je 

MOET horen, én niet wat je wil horen.  

Er werd me gevraagd om het kort te houden dus Graag sluit ik af met een uitspraak 

van hem die me altijd is bijgebleven. “Mijn preek is geslaagd als je niet tot het einde 

luistert maar ergens tussenin stopt en het je aan het denken heeft gezet . Bij zij die 

tot het einde luisteren heeft het een beetje zijn effect gemist.”  

Aalter, Draag er maar goed zorg voor!  

 
Rob Devos 

 
Er is vandaag al veel gezegd en verteld over Patrick Derde. Toen ook mij werd 

gevraagd om iets over hem te vertellen, sprongen mijn gedachten onwillekeurig terug 
naar een van onze eerste ontmoetingen. In één van de vele kerken in onze buurt – 

intussen aan de eredienst onttrokken – was er een tentoonstelling van 

architectuurstudenten, die als opdracht gekregen om voor alle twaalf Zwalmse kerken 
een concept uit te tekenen voor een alternatieve invulling. Als twaalfjarige bekeek ik 

al die – nogal vooruitstrevende ideeën – met de nodige scepsis. 



Precies op dat moment trad ook Patrick Derde de kerk binnen. Ik begroette hem met 
de woorden: ‘Dag mijnheer pastoor,’ waarop hij dadelijk in hartelijk lachen uitbarstte 

en zei: ‘Zeg maar Patrick.’ De toon was meteen gezet. 
Inmiddels heb ik hem leren kennen als vernieuwende pastoor, als luisterende leraar 

godsdienst, als behulpzame collega-leraar, nieuwsgierige reisgezel en goede vriend. 
Hoewel we op nagenoeg alle vlakken best wel verschillende mensen zijn, kunnen we 

het toch wel best met elkaar vinden. Ook toen hij mij godsdienstles gaf tijdens de 
pandemie wist Patrick ons op een zinvolle manier bezig te laten zijn met zingeving – 

in een anders soms zinloze periode.  
In onze parochie is er veel veranderd. Verandering roept dikwijls weerstand op, maar 

Patrick voerde ze nooit alleen of ondoordacht door. Alleen kan hij het schip niet keren: 
God is immers daar waar de gemeenschap Hem handen en voeten geeft. Patrick was 

misschien niet de pastoor waarop een kleine landelijke gemeente als Zwalm zat te 
wachten, maar wel diegene die we nodig hebben gehad.  

Beste Aalternaars, het is niet zonder jaloezie dat ik zo’n goede herder afgeef. 

‘Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad,’ zegt de Heilige apostel 
Paulus. Ik wens u allen en Patrick veel moed, geloof en luisterbereidheid toe de 

komende jaren. Draag zorg voor hem – en zeg nooit ‘meneer pastoor’ maar gewoon 
‘Patrick’. 

 


