
DANK… ONTZETTEND VEEL DANK! 

- Voor de felicitaties via de massaal gekregen kaartjes… 

- Voor de aanmoedigingen in berichtjes… 

- Voor de ‘likes’ op facebook 

- Voor de bloemen en planten 

- Voor de familie die langskwam 

- Voor de helpende hand voor / tijdens en na de viering en receptie 

- Voor de grote cent in de envelop 

- Om extra vroeg op te staan om te komen repeteren met het koor 

- Voor de hemelse gezangen 

- Parochieploeg… om ons een duwtje in de rug te geven bij de start 

Maar vooral voor jouw aanwezigheid tijdens de aanstellingsviering. Want 

waar 2 of 3 in mijn Naam aanwezig zijn, daar ben Ik in hun midden.  

Christine en Albert 


