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Dierbare moslimbroeders- en zusters 
 
De ramadan is een belangrijke maand voor u, maar ook voor uw vrienden, buren en 

geloofsgenoten van andere godsdiensten, met name ook voor christenen. Door bestaande 
vriendschapsbanden te versterken en nieuwe vriendschappen te sluiten, banen we een weg naar 
een vreedzamer, harmonieuzer en vreugdevoller ‘samen’ leven. Dit beantwoordt aan Gods wil voor 
onze gemeenschappen, en zelfs voor alle leden en gemeenschappen van de ene mensenfamilie.  

Wij zijn ons ervan bewust, dierbare vrienden, dat vele moeilijkheden en bedreigingen een 
vreedzame en vriendschappelijke co-existentie afremmen: extremisme, radicalisme, polemieken, 
conflicten en religieus gemotiveerd geweld. Die bedreigingen worden door een cultuur van haat 
aangewakkerd. Wij moeten dus doeltreffende wegen vinden om een dergelijke cultuur te bestrijden 
en te weerstaan, en om in plaats daarvan liefde en vriendschap te bevorderen, vooral tussen 
moslims en christenen, rekening houdend met de banden die ons verenigen. Daarom lijkt het ons 
gepast om enkele gedachten hierover met u te delen, in de hoop ook die van u te mogen ontvangen.  

Alles begint met onze houding tegenover elkaar, vooral wanneer onze godsdienst, etniciteit, 
cultuur, taal en politiek verschillen.  

Verschillen kunnen bedreigend zijn, maar we hebben allemaal recht op onze specifieke 
identiteit met haar diverse componenten. Toch mogen we niet negeren of vergeten wat we 
gemeenschappelijk hebben: Alle volkeren  vormen toch één gemeenschap; zij hebben één oorsprong, 
daar God heel het menselijke geslacht over de gehele oppervlakte van de aarde deed wonen; zij 
hebben één einddoel: God, wiens  voorzienigheid, bewijzen van goedheid en heilsbesluiten zich 
uitstrekken tot allen, totdat de uitverkorenen verenigd zullen worden in de heilige stad, die door 
Gods luister verlicht zal worden en waar de volkeren in haar licht zullen wandelen (Verklaring Nostra 
Aetate over de houding van de Kerk ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten, 28 oktober 
1965, nr. 1).  

Er bestaan helaas vele negatieve houdingen en gedragingen tegenover mensen die anders 
zijn dan wij: achterdocht, angst, rivaliteit, uitsluiting, vervolgingen, polemieken, beledigingen en 
achterklap, om er maar enkele op te sommen.  

De socialemediaplatforms zijn uitgelezen plaatsen voor dergelijke schadelijke gedragingen, 
waardoor ze in plaats van communicatie en vriendschap te bevorderen, vijandigheid en onenigheid 
stichten. In dit verband verklaarde paus Franciscus: Ook als individuele mensen in hun comfortabele 
consumptiegedreven isolement blijven zitten, kunnen ze kiezen voor een vorm van constant en 
koortsachtig sociaal contact. Dat bevordert een overvloed aan allerlei opmerkelijke vormen van 
vijandigheid, beledigingen, misbruik, laster en verbaal geweld, die de andere kunnen vernietigen, en 
dat met een onbesuisdheid die uitgesloten is in een fysiek contact, want dan zouden we elkaar binnen 
de kortste keren gewoon verscheuren. Sociale agressie heeft daar een voedingsbodem zonder 
weerga gevonden dankzij computers en mobiele apparaten (Encycliek Fratelli tutti, 3 oktober 2020, 
nr. 44). 

Tegenpolen van de opgesomde negatieve gedragingen zijn respect, goedheid, naastenliefde, 
vriendschap, aandacht voor iedereen, vergeving, samenwerken voor het algemeen welzijn, hulp aan 
allen die in nood verkeren en zorg voor het milieu, om van ons gemeenschappelijk huis een veilige 
en aangename plaats te maken waar we in vrede en vreugde kunnen samenleven.  

We kunnen een cultuur van haat niet voorkomen en bestrijden en in plaats daarvan een 
cultuur van liefde en vriendschap bevorderen zonder toekomstige generaties op alle 
vormingsplaatsen een degelijke opvoeding te geven: thuis, op school, in gebedshuizen en op de 
sociale media.  



Een wereld waar rechtvaardigheid, vrede, broederlijkheid en welvaart heersen, behaagt de 
Almachtige, schenkt vreugde, en vraagt dan ook onze oprechte en gezamenlijke inzet.  

Beste moslimbroeders en -zusters, moge u tijdens de ramadan genieten van overvloedige 
zegeningen van de Almachtige en ‘Id al-Fitr vieren in de vreugde die voortvloeit uit uw trouw en 
liefde voor de Almachtige en voor alle mensen met wie u samenleeft en die u ontmoet.  
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