Ueluufsv rdieping




SELODISV




School voor Geloofsverdieping 2023-2024

1. Samen starten
2. De vraag naar God

GOD VAN HET VERBOND

De Bijbel als Woord van God
Uittocht en Verbond

De roep van de profeten
Schepping

Onmacht en lijden
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JEZUS MESSIAS

8. Het getuigenis van het
Nieuwe Testament

9. Wat heeft Hij gezegd?

CHRISTELUKE
CULTUUR
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. Wat heeft Hij gedaan?

. Hij is verrezen

. Hij heeft ons verlost

. Hij is Gods veelgeliefde Zoon

GEEST DIE LEVEN GEEFT
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De Geest die in ons woont
Bidden in de kracht van de Geest
Leven in de kracht van de Geest
Leven van het komend Rijk

De vraag van God: Kerk
Evaluatie en slot



We geloven in de Vader

We geloven in de Christus

We geloven in de Geest

Vergeten?
Moeilijk?
Te vaag?



Inleiding

Maar de Geest maakt alles mogelijk
Aanwezig vanaf het begin
Ook bij Jezus




1. Gods Geest in het Oude Testament

* Het is een scheppende Geest

— Genesis 1, 2: de Geest van God over de wateren
— Een geweldige kracht!

e Het is de levensadem in ons

— Genesis 2, 7: Hij blies hen de levensadem in de neus
— Geeft leven!



1. Gods Geest in het Oude Testament

 “Als U uw gelaat verbergt, vergaan zij van schrik:

ontneemt U hun de adem,
dan snakken ze naar lucht en keren tot stof terug.

Maar geeft U uw adem,
dan worden zij herschapen:

U maakt de aarde weer helemaal nieuw”
(Ps 104,29-30).



1. Gods Geest in het Oude Testament

* Het is bezieling en bevrijding
— Voor de Rechters die het volk leiden
— Voor de helden (Simson, Debora...)
— Voor de koningen (David en Saul)

* Trance, extase en extreme geestdrift



1. Gods Geest in het Oude Testament

 Toen daalde de HEER neer in een wolk, sprak tot hen en legde
een deel van de geest die op Mozes rustte, op die zeventig
oudsten. En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij, maar
later hebben zij dat niet meer gedaan. 26 En twee van de
mannen waren in het kamp gebleven. De een heette Eldad, de
ander Medad. Ook op hen rustte de geest, zij stonden op de
lijst al waren zij niet naar de tent gegaan, en zij profeteerden in
het kamp. 27 en jongen ging het ijlings aan Mozes vertellen en
zei: ‘Eldad en Medad zijn aan het profeteren in het kamp!’ 28
Jozua, de zoon van Nun, die al als jongeman in Mozes' dienst
gekomen was, zei daarop tegen Mozes: ‘Mijn heer, dat moet u
hun verbieden.” 29 Mozes zei hem: ‘Waarom kom je voor mij
op? Ik zou willen dat heel het volk van de HEER profeteerde en
dat de HEER zijn geest op hen legde.



1. Gods Geest in het Oude Testament

e Levensvernieuwende geest
e Een Geest van toekomst en uitzicht

Ezechiél: |k zal u een nieuw hart geven en een nieuwe
geest in u uitstorten (Ez. 11, 19; 36, 26)

* Verbonden met wijsheid en inzicht



1. Gods Geest in het Oude Testament

* Een Geest die
— Leven geeft
— Rust op ons
— Toekomst opent

 Openbaart de ware betekenis van Jezus



2. Gods Geest in het Nieuwe Testament

De Geest IN Jezus

Vorige les: de Doopscene
Hij is de “Gezalfde”
Jezus’ bevestigt




2. Gods Geest in het Nieuwe Testament

Zo kwam Hij in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens zijn gewoonte ging Hij op
sabbat naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen, 17 en kreeg een boekrol van de
profeet Jesaja aangereikt. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven staat:

18 De Geest van de Heer rust op mij;

daartoe heeft Hij mij gezalfd.

Om aan armen de goede boodschap te brengen

heeft Hij mij gezonden,

om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen

en aan blinden het licht in hun ogen,

om verdrukten in vrijheid te laten gaan,

19 en een jaar af te kondigen dat de Heer welgevallig is.

20 Daarna rolde Hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. De ogen
van allen in de synagoge waren op Hem gericht. 21 Toen begon Hij hen toe te spreken:
‘Vandaag is het schriftwoord dat u gehoord hebt in vervulling gegaan’



2. Gods Geest in het Nieuwe Testament

God wordt tastbaar: geboren uit de Geest
Jezus als drager én vrucht van de Geest
Geboren — niet geschapen
Al Zijn teken door de Geest
Aan ons geschonken




2. Gods Geest in het Nieuwe Testament

De Geest VAN Christus

De Geest wordt ons geschonken
— Johannes 19, 30: “Hij gaf de geest”
— Johannes 20, 22: “Ontvang de heilige Geest”

Paulus: leven-makende Geest
Johannes: de andere Helper!



2. Gods Geest in het Nieuwe Testament

26 Wanneer echter de Helper komt die Ik jullie zal zenden als Ik
bij de Vader ben — de Geest der waarheid, die van de Vader
komt — zal Hij over Mij getuigenis afleggen; 27 en ook jullie
moeten getuigenis afleggen, want jullie zijn vanaf het begin bij
Mij.

13 Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie leidsman
naar de volle waarheid zijn — niet dat Hij eigenmachtig zal
spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt — en wat
komen gaat, zal Hij jullie meedelen. 14 Hij zal Mij verheerlijken,
want wat Hij jullie zal meedelen, komt van Mij. 15 Alles wat de
Vader heeft is ook van Mij; daarom mag Ik zeggen dat hetgeen
Hij jullie zal meedelen, van Mij komt.



2. Gods Geest in het Nieuwe Testament

e De Geest van Christus in ONS

* Christus zendt de leerlingen uit
* Driemaal!




2. Gods Geest in het Nieuwe Testament

* Pasen
e Hemelvaart
* Pinksteren




2. Gods Geest in het Nieuwe Testament

* Pinksterverhaal
— Nieuwe Schepping (ruah)
— Vuur van Gods komst
— Bezield

* Profetieén in vervulling

e Het nieuwe is er

Stefano di Stasio,
Pinksteren (*1948)



2. Gods Geest in het Nieuwe Testament

* De Geest IN Christus
— Geboren uit de Geest
— De Geest IN Hem
— Christus als toetsteen

* De Geest VAN Christus
— Jezus deelt de Geest mee
— Helper
* De Geest van Christus in ONS
— Als bezieler
— Als vuur
— Einde van de verwarring — Een nieuw begin!



3. Het grote verhaal van Vader — Zoon -
Geest

Geen optelsommetje
Ook geen dogmatische vaststelling
Maar een realiteit van leven én relatie

Leerschool en hulp in de liturgie




3. Het grote verhaal

“ L “

VADER De Gans Andere  Volk Gods

God tegenover ons En toch nabij onderweg

ZOON Vervuld in Jezus  Leven lichaam van
God voor ons Christus

GEEST Werkzaam inde  Tempel van de

God in ons Geest heilige Geest



3. Van Vader — Zoon — Geest
* Het kruisteken

— In de naam van de Vader
— In de naam van de Zoon
— In de naam van de Geest

 Orthodox kruisteken



3. Een interessant verhaal...

* De Geest waait
— Hij herschept
— Hij biedt toekomst
— Hij helpt ons
— Een met de Vader en de Zoon
— Van in het begin
— Tot en met vandaag...




